FEDERAL ALMANYA: 2,5 DM 
FRANSA: 7.-FF 

BELÇİKA: 50.-BF 
HOLLANDA: 3.-G 
İNGİLTERE: 70 Pence 
DANIMARKA: 10.-KRN 
ISVEÇ: 8.-KRN 
AVUSTURYA: 20 S 

İSVİÇRE: 2,5 Sir 


Milliyetçi 
Demokrasi 
Partisi'nin horozu ötemiyor 


Cunta ile icazetsiz partiler arasında 


savaş kızıştı 


© Cunta veto kılıcıyla partileri buduyor. Bugüne kadar 402 parti kurucusundan 253'ü veto edildi 


Kenan Evren yurdun çeşitli yerlerinde yaptığı konuşmalarda kendi kurdurdukları partiler dışında kalanları “mantar”, “kötü niyet ürünü”, “hırs için kurulmuş” diye nitelendirdi ve bununla da yetinmiyerek bu partileri “bölücü”, “hain” ilan ederek seçmen yığınlarını korkutmaya çalıştı. 

Evren'in yeni partiler kurulmamasını, özellikle MDP'ye iltihakı isteyen her konuşmasından sonra birkaç partinin daha ortaya çıkması, yığınların gözünde cuntanın prestijini sarsıyor ve siyasal havanın boğuculuğundan şikayetler artıyor. 


Yazısı 3. Sayfada 


VüVI VU VW Karlsruhe Başkonsolosluğu'nun “marifetlerini” belgeleriyle açıklıyoruz 


15 1. nmuz 1983 


SAYI 9 
15 GÜNLÜK GAZETE 


Adres: Donau Str.1 
1000 Berlin 44 
Tel.: 030/624 60 92 


Federal Alman Hükümeti'nin Türkiye'deki askersel cuntaya armağanı 


„Ve ikinci kazik: Dönüş primleri Türk lirası olarak 


ödenecek 


© Federal Alman hükümeti ile cunta arasında aylar önce yapılan gizli pazarlık, Federal Çalışma Bakanı Blüm'ün son Türkiye gezisi sırasında artık saklanamaz hale geldi 


Gazetemizin üç ay önce okuyucularına duyurduğu “Dönüş primlerine cuntanın göz diktiğine” ilişkin haber geçtiğimiz günlerde burjuva basını tarafından da itiraf edildi. Yanda kupürünü sunduğumuz Hürriyet Gazetesi “gizli belgeleri” açıklama yaygarası altında artık saklanamaz hale gelen bu gerçeği birinci sayfasında yayınladı. Cunta ile Federal hükümet arasında varılan anlaşma uyarınca 
10 bin 500 Mark'lık dönüş primleri ile çocuk başına ödenecek 1500 Mark'lar kesin dönüş yapan emekçilere ancak Türkiye'de ve Türk Lirası olarak ödenecek. 

Bu yetmiyormuş gibi, Cunta şimdi de kesin dönüş yapan emekçilere artık beklemeksizin ödenecek olan emeklilik primlerinin de mark olarak işçilerimize doğrudan ödenmesine engel olmaya çabalıyor, Federal Hükümetile bu konudaki pazarlık da bağlanabilirse emeklilik primleri Türkiye'de SSK'ya devredilecek ve işçilerimiz sadece SSK'dan emekli maaşı almakla yetinecekler, 

Cuntanıri bu yolla el koyacağı döviz gelirleri ise öncelikle savaş sanayiinde kullanılacak ve Amerikan tekellerine Avrupa'daki Türkiyeli emekçilerin alınterleri peşkeş çeki- 


lecek, 
Yazısı 7. Sayfada 


A 


Onar ei ab Aad iy 2 a rr. 


primlerine göz dikti 


ir | $ E. 
© Üç büyük holding pe 62 şirketi ele geçirdi 
Sayfa 11'de 


Tahsin İNCİRCİ ile müzik üstüne söyleşi 
Sayfa 8'de 

a 
Dönüş Yardımı 
Ümit KÖSEOĞLU 
Sayfa 7'de 


» 12 Eylül darbesinden, bu darbeyle 

kurulan rejimin bugün ulaştığı noktadan «herkesin kendi payına çıkaracağı dersler olsa gerekir. 

© “Çanakkale'den boğazı seyreden" Demirel'in, 12 Eylül darbesini bizzat 

< kendi elleriyle hazırlamış olan AP yöneticilerinin bile çıkartacakları zengin dersler var. Çorum konuşmasında Kenan Evren, kapatılan BTP kurucularını bile “hainlikle” suçladı. 6 Kasım'da ya” pılacak seçimler yaklaştıkça “vatan hainleri" sayısındaki bu hızlı artış, “Mili Güvenlik Konseyi'ne yardımcı olmak lagm” diye diye bugünlere gelmiş olan herkesi düşündürmelidir. 

Şimdi Türkiye'de ortaya yeni bir poitik durum çıkıyor. Bugüne kadar cuntayı desteklemiş olan sağ politik güçler ayrışiyorlar. Düne kadar omuz omuza durmuş olanlar, hergeçen gün biraz daha karşı karşıya geliyorlar ve birbirlerini bütün halkın gözü önünde en ağır bir biçimde suçluyorlar.” 

Bütün ilerici güçlere karşı cuntanın yürüttüğü ağır saldırılara alkış tutanların şimdi aynı cuntayı “kendi yaplığı arayasayı çiğnemekle”, “verdiği sözü tutmamakla” suçlamaları önemlidir. Bu suç lamalar, elbette ki, cuntanın demogojilerinin kurbanı olmuş işçilerin, emekçilerin, demokrat aydınların gözlerinin açılmasını hızlandırıyor. Böylece geniş halk yığınlarının politik olarak hareketlenmeleri için çok elverişli bir ortam doğuyor. 


konsolos kii da koğuşturüyor 


8 Horb'daki gerici Türk örgütünün yazdığı ihbar raporuna dayanarak, Karlsruhe Başkonsolosluğu 17 ilericiye birer çağrı mektubu gönderdi ve haklarında soruşturma açıldığını bildirdi 


Avrupa'dakitüm Türkiye büyükelçilik vekonsolosluklarının ilerici vedemokrat çizgideki Türkiyeli emekçilere karşı faşist yada gerici Türk örgütleriyle sıkı bağlar içinde oldukları bir kez daha ve belgeleriyle kanıtlandı. 

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosluğu, Horb kentinde etkinlik gösteren “Horb ve çevresi Türk Sosyal, Kültür ve Spor Cemiyeti”nin gerici yöneticileri ile anlaşu ve kendilerinden her aydüzenli 


Bizim sorumluluğumuz 


Ahmet KARDAM 


Ama bu sosyolojik gerçeği dile getrmek kendi başina neyi halleder ki? 
Düne Kadar omuz omuza durmuş olan cuntanın ve sağ partilerin, bugün karşı karşıya gelmiş olmalarını gören halk yrğınları, kendiliklerinden 12 Eylül rejiminderi biran önce kurtulmak gerektiği kararına varamazlar. 

12 Eylül öncesinde hergün 15-20can 
alan terörün, parlamentodaki çaresizliğin halk üzerindeki etkisinin böyle kolayca yok olacağını sanmak çok yanıltıcıdır. Üç yıl boyunca boyalı basınıyla, televizyonuyla, radyosuyla ilerici güçler, sol partiler aleyhinde yürütülen karalama kampanyasının etkilerinin kendiliğinden silinip yokolacağını sanmak doğru değildir. Bizim için açıkseçik ve doğru olan şeylerin, sabahtan akşama yalandan başka birşey duymamış insanların hepsi için de açıkseçik ve doğru olduğunu varsayamayız. 

... 


Çıkarlarını savundukları emekçi yığınlara karşı sorumluluk duyan bütün sol partilerin ve hareketlerin üzerinde birleştikleri bir nokta var: “Eğer sol güçler kendi aralarında birlik sağlamış olsa- 


“ihbar raporları” istedi, Nitekim 6. sayfamızda belgelediğimiz üzere bu gerici “cemiyet”in yöneticisi Ahmet Yıldız imzası ile gönderilen bir ihbar raporunda bölgedeki 17 Türkiyeli ilericinin adları bir liste halinde yer aldı. Daha sonra konsolosluk resmi bir yazı ile bu 17 ilericiyi konsolosluğa çağırdı. Ancak çağrı yazısında yurttaşlarımız bir anlamda tuzağa düşürüldü ve kendilerine “Bir evrakınızı almak üzere konsolosluğumuza ka- 


lardı 12 Eylül darbesi engellenebilirdi.” 
Daha önemlisi, bugün onların üzerinde birleştikleri nokta bundan ibaret de değildir. Prag'da yapılan son Barış Kurultay'ına Türkiye solunun geniş bir temsil gücüyle katılmış olması ve delegelerin bu sayımızda, 13. sayfada yer alan ortak değerlendirmeleri yapmış olmaları, barış ve domokrasiye ilişkin temel konulardaki görüş birliğinin taze ve canlı bir örneğidir. 

Sağ güçler ayrıştıkça ve cunta yalnızlaştıkça, sol güçlerin kendi aralarındaki birliği güçlendirmelerinin koşulları daha da olgunlaşıyor. 

Ama geniş emekçi yığınlar bugün hala karşılarında kendi gerçek çıkarlarni savunan sol güçlerin birliğini bulamıyorlar. Bundan ötürü de, tek tek hiçbir sol part ve harekete haklı olarak yeterince güven duyamıyorlar. Kendi aralarında eylem birliğini sağlayamadıkları için emekçi yığınlara güven vermeyen, onların desteğini sağlayamayan bu parti ve hareketlerin, cuntayla gittikçe daha çok karşı karşıya gelmeye başlamış olan sağlarındaki politik güçleri cuntaya karşı ortak harekete çekebilme şansları da olmayacaktır. 

12 Eylül darbesinin önlenemeyişinde 
sorumluluk payları olan sol parti ve hareketler, şimdi saldırılarını AP'ye kadar vardıran cuntanın ömrünün uzunluğundan da, daha azgınlaşmasından da kendi paylarına düsen sorumluluğu taşıyacaklardır. 


dar gelmeniz” diye yazıldı, Konsolosluğa giden ilericilerle bizzat Başkonsolos konuştu ve haklarında “soruşturma” açılmış olduğunu duyurdu ve tehdit etti. 
Hangi kanıtlara ve kurallara dayanılarak soruşturma açıldığı ise yanıtsız kaldı. 
Belli olan şu: Aşırı sağcı Türk örgütleri ihbar ediyor, konsolosluklar da bu ihbarlara dayanarak ilerici yurttaşlarımız hakkında soruşturma açıyor. 

Nitekim yurttaşlarımıza konsolosluklardan gelen baskılar her gün yeni biçimlerde ortaya çıkıyor. Pek çok yurttaşımız pasaportlarına el konması tehdidi ile kar- 


şı karşıya. 
Bİ Yazısı 6. Sayfada 


TÜRKİYE DELAGASYONU'NUN PRAG BARIŞ KURULTAYI İZLENİMLERİ 


sağı daha kuracak 
© Reagan yönetimi, Muş ve Batwan'da kurulacak iki askeri üs için 67 milyon dolarlık harcama yapacak 
Haziran ayı sonunda Türk-ABD Ortak Savunma Grubu toplanbısi- na katılmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Savunma Bakanı Yardımıcısı Perle, ABD'nin Türkiye'nin doğusunda, Muş ve Batman'da iki hava üssü kurma hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Perle'nin, “Türkiye'nin doğusunda askersel güç boşluğu var” sözleri, cuntahükümeti tarafından da onaylandı. 


Yazisi 4.saytada 


21-26 Haziran tarihleri arasında Prag'da yapılan Barış Kurultay'ı, Türkiye delegasyonu tarafından dünya barış mücadelesine büyük katkısı olacak bir toplantı olarak değerlendirildi. Delegeler Kurultay'da Türkiye sol güçlerinin geniş bir biçimde temsil edilmiş olmasının önemi üzerinde durdular ve bu toplantının cuntaya karşı verilen savaşımı güçlendireceğini belirttiler. 


ii vacii. 12 ve 13. 12 ve 13. Sayfalarda 


Server Tanilli 


Türkiye Postası'nın sorularını yanıtladı 


Server Tanilli halkımızın yüzakı bir bilim adamı. Nitekim bu yüzden 1978 Nisan'ında faşist bir namlunun hedefi oldu. Ölümcül yaralandı. Tıp bilimi onu yaşama döndürdü ama kötürüm kalmasını önleyemedi. O şimdi bir tekerlekli iskemleye çakılı... O şimdi dimdik ayaktal.. Işçi sınıfının safında, ön safında savaşıyor... 


GELECEK SAYIMIZDA 


ONBEŞ GÜNDE TÜRKİYE 


28 Haziran 


© Erdal İnönü'nün ve 20 kurucu üye- nin veto edilmesinden sonra, SODEP'in Genel Başkanlığı'na Cezmi Kartay gotirildi. Kartay, 1977-80 yılları arasında Gaziantep valiliği yapmış, emekliye ayrıldıktan sonra da Ankara Ticaret Borsası Genel Sekreterliği görevine getirilmişti. 

© Yeni bir sağ parti kurma hazırlıkları içinde olan Odalar Birliği Genel Başkanı Mehmet Yazar, yaptığı bir yazılı açıkla mayis, “Mevcut şartlar altinda, siyasi bir faaliyet içinde bulunmanın faydasına inanmyorum” diyerek politikaya atılmayaca-Bani bildirdi. 


29 Haziran 


© Dönişma Medisi üyesi Lütfullah 
Tosya MDP'ye üye oldu. Böylece 160 
kişilik Danışma Meclisi'nde MDP'ye kay- 
“m yapurmış üyelerin sayısı 52'ye yük- 

© MDP Genel Sekteteri Doğan Kasaroğlu, sağ kesimde sürmekte olan parti kurma çalışmalarına değinerek, “Seçime gitmek için değil, ortalığı karışırmak için partiler kuruluyor” dedi, 

© Küpatılan BTP yerine kurulan Dogru Yol Partisi genel başkanlığına Ahmet Nusret Tuna getirildi. 

© Eskişehir'deki Türkkuşu Hava Eğiim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Orgeneral Şahinkaya, “Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ve Türk Hava Kurumu'na az yardım yapılıyor. Arada bir flt- ne, zekat, Bu böyle olmaz” dedi. 

© 1407 sayılı Sıkıyönetim Yasası'na daanılarak 11 kaymakamın görevine san verildi. 


© Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin her yil hazırladıkları “Kazgan” adh mizah dergisinin içindeki "sakıncalı yazı, resin ve karikatürleri incelemekte görevli özel bir komisyon Mirdurtuldu. Öte yan» 


dan Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hazırtadığı “Ceride-i Kantar” adlı mizah dergisi hakkında, “YÖK Başkam Prof. Doğramacı'ya yönelik karikatürler ve eleştiri-Jer” nedeniyle açılan soruşturma da sürü» yor. 


© Danışma Medisüyeleri er 
Yazar ve Muzaller Ender MDP'ye girdiler. MDP'ye kayıtlı Danışma Meclisi üyelerinin sayısı 54'e yükseldi. Eski Konten-Jan Senaförlerinden emekli Amiral Fahri Çoker de MDP'ye katıldı. 

© Doğru Yol Partisi Genci Başkanı Abmet Nusret Tuna, partisinin 6 Kasım seçimlerine 67 ilde ve ilçelerinde örgütlenmiş olarak gireceğini söyledi. 


© Bolu'da bit konuşma yapan Kenan Evren, Genel Kurmay Başkanlığı görevini kendi isteğiyle bıraktığını belirterek, "ben 


Bir iş cinayeti daha: 


Son yılların en büyük trafik kazısında, çoğu 9-1 yaşındaçocuklardan oluşan 49 tarım işçisi öldü, Tarım işgilerinin kamyonlara üstüste bindirilerek taşınması, insun hayatının, hele bele işçi hayatının hiçe sayılması büyük bir faciaya daha noden oldu. 

Çoğunluğu Adıyamanlı otançotuk çocuk 72 kişi, iş bulmak için geldikleri Kozaklı'da iş bulamayıp bu defa mercimek tarlalarında çalıştınimaya götürülürken, yıpranmış kamyonun patlimasi sonucunda meydana gelen kazada, çalışmaya gidenlerden 49'u öldü, 20'den fazları ağir yaralandı. 

Her yil yüzlerce tarım İşçişinin oitmına malolan aynı türden emek cinayetlerine bir yenisi, ve belki decnacı- a eklenmiş oldu. 


Koltuk peşinde olan bir insan oltayı, bunu yapmazdım” dedi. Kenan Evren MGK”- ce hazırluttırıdarı yeni Anayasa gereği yedi yil Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kalacak. 

© Yeni Düzen Partisi resmi kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vererek parti faaliyetlerinin “serbest bırakılışın» dan” bu yana kurulan 8. parti oldu. 


© Kıbns'ta, Girne yakınlarında, adada- ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin ihtiyaçlarının karşılanması amaciyla bir silah fabrikası kurulması çalışmaları» na başlandı. Ayni Kıbrıs'ın Kuzey kesiminde de gerektiğinde Türkiye'nin askeri gereksinimleri için de kullamlabilecek büyük bir havaalanı yapılıyor. 


© Muden-iş Genel Haşkani Kemal Türkler'i, Alpaslan Türkeş'in emri üzerine 


öldürmekten sanık olarak MHP davasinda yargılanmakta olan Ceh) Adnan tahtiye edildi. 


© MGK aralarında Genel Başkan Ahmet Nusret Tuna da olmak üzere Doğru Yol Partisi'nin 30 kurucusunu veto etti. 
Tuna yaptığı açıklamada, kurucu üye sayısını tamamlayarak partiyi yaşatacaklarım açıkladı. 

© Metin Toker, Milliyet Guzetesi'nde yet alan “Boş oy: Madalyonun iki yüzü” başlıklı yazısında, MGK'ne şöyle diyordu: “Bundan sonra yönetimin iktidar partisini, yönetimin muhalefet partisini kuramazsınız, Oyları bunların arasında, kendi tercihinize yöre paylaştırımazuınız. Meşhur laft: Atı suya götürebiliminiz ama, ona Börla su içitemezsiniz”. 


© Danişma Meclisi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'nun bağımsız varlıklarına son veren yasa tasarısını kabul 


49 tarım işçisi öldü 


eti, Yasa teklifi MGK üyeki Tahsin $ëhinkaya tarafından yapılmıştı. 


© Narlı Ihcak, “Parù Enflasyonu” başlıklı yazısında veto kararlarına değinerek MGK'ya tebdil eden bir yazı yazdı. Yazi- da şöyle deniyordu: “Anayasa'nın, öngür düğü gibi partiler kurulsun; kurulan partiler yaşasın. Boşluk sürerse, arayış seçim sonrasıda devam eder. Yeni yeni partiler kurulur, bu partiler güçlenir. Zaman içinde parlamento tesirsiz hale gelir. Böyle bir durum, İstikrar arayışına ters düşer. Teh-Ülkeyi, seçim öncesi; değil, seçim xonrası kurulması ihtimali olan partiler yaratır. 


© Danışma Meclisi üyesi ve MHP'li olarak tanınan Mehmet Parmak, 31 kurucu Üye adına Cumhuriyetçi Muhufazalcir Parti'nin klruluş dilekçesini Içişleri Bakanlığı'na verdi. Böylece sağ kanatta füşist parti de kurulmuş oldu, 

© SODEP'in birinci vetodan sonm gös terdiği 21 yeni kurucu üyeden 13'ü dafa veto edildi. 

© Büşbükan Ulusu, Yunanistan Başbakam Papandreu'nun bundan birsüre önce Türkiye hükümetine yazdığı ve “Balkan lar'ın atom silahlarından urındırılması” ö nerisi yaptığı mektubu yazılı olarak cevap verdi ve “Balkanlar'ın nükleer silahlardan arındırılması fikrine karşı çıkıyoruz” dedi, 


© Haklarında “yurda dön" çağrısı yapıl- 


sında Beria Ongar, Melike Demirağ, $a-Zülal Kılıç, Halit Erdem, üden, Şeraletlin Kaya 


Türkiye gazeteleri günlerce çalkalandı durdu: “Evren sivil oluyor”, Ve Cunta Başkanı Evren asker üniformasını çıkardı, sivil elbise giydi, böylece de “sivil” oluverdi. 

Evren'in sivilliği şapkadan tavşan çıkarmak, kediyi kuş yapmak gibi bir sihirbaz işi, Hokus pokus; abra kadabrı; askeri çikar sivili giy... Ama şihirbazda iş yok. 
İşinin ehli sihirbaz göz boyama hünerini bilir, Evren'in sivil kılığının ardından “hiki üniforma” olduğu gibi görünüyor. 


modemleştiriliyor 


Polis teşkilatının modemleştirilmesi çalışmaları başladı, Nk önlem olarak polislerin 65 santim boyunda, 4 santim ça- 


pinda odundan, Yaşımaları bir yönetmelikle zorunlu Bhindi. Bundan böyle kalas yavrusu odundan sopalar eski “Zarif” copların yerini alacak, 


ŞU BİZİM TÜRKİYE 


„payım çok, 


Cunta'nın açık hava otelleri 


Burası İstanbul'un göbeğinde Taksim Meydanı, Saat sabahın sekizi, Geceyi bank larda geçiren evsiz barksız İşçiler, kentin gürültüsünün artmasıyla birlikte yavaş yi vaş uyanıyorlar. Karşıdaki simitçiden bir simitle gün başlıyacak. Sonra umutla İş ara nacak. Vo gece, bir boş bank kapmak için yine Taksim'e dönülecek. 

Cunta'nın “Kalkınan Türkiye”sinin bu açık hava otellerinin müşterilerinin tek yikayet- 


leri gece yağan yağmur. 


Kafaoğlu ile Özal 
24 Ocak Kararlarını 
paylaşamıyorlar 


Son günlerde Cunta'nin Maliye Bakanı Kafaoğlu ile yine Curta'nın sabık Maliye Bakanı Türgut Özal birbirlerine girdiler. 
Türkiye basım bu hırlaşmanın hikayeleriy« le dolu, Paylağamadıkları ise, “24 Ocuk Kararlan” diye bilinen Türkiye emekçi halkının ocağına incir ağacı dikme kararlan... Ozal, “Bu Kararların mimin benim” diyor. Kafboğlu ise “Kararlarda benim zalı da uygulamacı olarak ben tayin ctim” diye tutturuyor. 


Parababalarının en kodamanlarını daha da zengin edip, işçi sınıfının, emekçilerin ellerini Kollarını bağlamak ve açlığa mahkum etmek anlamına gelen bu ekonomi politikasının asıl sahibinin bulunması gerçekten de gerekli. Türkiye emekçi halkı kimden hesap soracağını şimdiden iyi bilmeli. 


Deniz mevsimi lağım sularında açıldı 


Plajlar ile ünlü güzelim Istanbul'da laım sularının boğalmadığı hiçbir plaj kalmadığı bildiriliyor. Şimdi yaz sıcağında hergün onbinlerce kişi lağım sularında kulaç atarak serinliyor. Bitçok ünlü plaj- dan sonra Istanbul'un en lüks sayfiye yerlerinden biri sayılan Bayramoğlu'nda ise denize girmek yasaklandı. 


Bir tencere yemek ` 
500 lira 


Yapılan hesaplara göre, Türkiye'de 4 ki pilik bir hileye bir övün yetecek bir tencere etli sebze yemeği 400 lirnya malohi) yor, Pt ve sebzenin görece daha ucuz olduğu Adana, Antalya, Mersin çevresinde 
yaşayanlar İse aynı tencereyi 300 ila 400 
lira arasında kaynatabiliyorlar. Türkiye'de nagari Ücret, halen, ayda 12 bin 500 lira divanında, 


İstanbul'da 100 liraya satılan domates 
Antalya'da denize dökülüyor 


Istanbul, Ankara gibi büyük kentlerde domatesin kilosu 100 liradan aşağı düş mezken, Antalya'da 5 limya kadar düşen domates denize dökülüyor. Antalya halinde, ahci bulamayan domateslerin kilosu S liraya düşünce Üretici perişan oldu. Günlerce halde alçı bekleyen domatesler sonunda denize döküldü. 


Paşa kafası ve demokrasi 


Cunta'nın partisi MDP'nin Genel Ragkan Yardımcısı Musa Öğün 10 Temmuz günü gazetecilere şöyle dedi: “Cumhur başkanının görüşlerine görüş ilave edecek hiçbir şahıs yoktur. Sayım Cumhyrbaşkanı'nın görüşlerinin aksine görüşserdetmek kimsenin haddi değildir.” 

İşle paşa kafası, işte “paşa demokrasisi”. 


Bu defa da “Şan 
Olsun” diye 


borçlandık 


Türkiye her geçen gün borçlarına borç katıyor. Son olarak, IMF'den 240 milyon dolarlık kredi alındı. Borçların artmasını eleştirenlere, Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar'ın cevabı, “Zorunluluktan degil, ilişkilerimiz bozulmasın diye kredi aldık. Şan olsun diye kredi aldık” oldu. 

Türkiye, halen, emperyalist dünyaya pek şanlı bir biçimde 17 milyar 500 milyon dolar borçlu bulunuyor. 


tikaya atılabileceğini” söyledi. Ulusu'nun yaz sonunda MDP'ye girmesi bekleniyor. 
© Emekli Korgeneral Mithat Ceylan 


le Sİ 


10 Temmuz 


© Pervali Kaymakamı Kemal Baykal'ın görevine Sılayönetim Komutanlığı tarafın dan son verildi. Kemal Baykal, 1. Milliyetçi Cephe hükümeti döneminde Bulya ilçesi kaymakamlığı görevindeyken yeni açılan Alafürk büstünün üzerine, gene Atatürk'e sit olan “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak İsteyen kapitalizme karşı rüm milletçe savaşmayı caiz gören bir mesleği takip eden insanlar nz” sözlerini yazdırmış ve bu yüzden de hakkında soruşturma açılmıştı. 


11 Temmuz 


© Faşist Cumhuriyetçi Muhafazakar Parti'nin Genel Başkanı Mehmet Pamuk, Tercüman Gazetesi'ne bir demeç vererek Şunları söyledi: “Milletimizi büyük tehlikelerin eşiğinden döndüren 12 Eylül yönetiminin mutlaka başanlı olması en büyük temennimizdir. Partimiz işte bü yüce duygu ve anlayışla, 12 Eylül yönetiminin bağa ni olmasma yardımcı olmayı bir vatan, borcu saymaktadır”. 

© MDP Genel Başkan Yardımcısı Muss Öğün bir açıkla yaparak, “Cumhur. 
başkan'ımızın görüşleri aksine görüş sere detmek kimsenin haddi değildir” dedi. 
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gr 
_ Türkiye gazeteleri günlerce çalkalandı durdu: “Evren sivil oluyor”. Ve Cunta 


Başkanı Evren asker üniformasını çıkardı, REA elbise giydi, böylece de “sivil” olu- 


ir sivilliği şapkadan tavşan çikarmak, kediyi kuş yapmak gibi bir sihirbaz. 
"işi. Hokus pokus; abra kadabra; askeri çikar sivili giy... Ama sihirbazda iş yok. 
İşinin ehli sihirbaz göz boyama hünerini bilir. Evren'in sivil kılığının ardından “haki üniforma” olduğu gibi görünüyor. 


Polis modernleştiriliyor 


Polis teşkilatının modemleştirilmesi çalışmaları başladı. Ik önlem olarak polislerin 65 santim boyunda, 4 santim ça- 


pinda odundan taşımalar bir yönetmelikle zorunl dı. Bundan böyle kalas yavrusu odundan sopalar eski “zarif” coplann yerini alacak, 


„payım çok, 


Cunta'nın açık hava otelleri 


Burası İstanbul'un göbeğinde Taksim Me: danı. Saat sabahın sekizi. Geceyi banklarda geçiren evsiz barksız işçiler, kentin gi vaş uyanıyorlar. Karşıdaki simitçiden bir simitle gün başlıyacak. Sonra umutla iş ara bir boş bank kapmak için yine Taksim'e dönülecek. 
kinan Türkiye”sinin bu açık hava otellerinin müşterilerinin tek şikayet- 


nacak. Ve geci 
Cunta'nın " 
leri gece yağan yağmur. 


Kafaoğlu ile Özal 
24 Ocak Kararlarını 


paylaşamıyorlar 


Son günlerde Cunta'nın Maliye Bakanı Kafaoğlu ile yine Curita'nın sabık Maliye Bakanı Turgut Özal birbirlerine girdiler. 
Türkiye basını bu hırlaşmanın hikayeleriyle dolu. Paylaşamadıkları ise, “24 Ocak Kararları” diye bilinen Türkiye emekçi halkının ocağına incir ağacı dikme kararlan... Ozal, “Bu kararların miman benim” diyor. Kafaoğlu ise “Kararlarda benim zal'ı da uygulamacı olarak ben tayin ettim” diye tutturuyor. 


Parababalarının en kodamanlarını daha da zengin edip, işçi sınıfının, emekçilerin ellerini kollarını bağlamak ve açlığa mahkum etmek anlamına gelen bu ekonomi politikasının asıl sahibinin bulunması gerçekten de gerekli. Türkiye emekçi halkı kimden hesap soracağını şimdiden iyi bilmeli. 


Deniz mevsimi lağım sularında açıldı 


Plajları ile ünlü güzelim Istanbul'da lağım sularının boşalmadığı hiçbir plaj kalmadığı bildiriliyor. Şimdi yaz sıcağında hergün onbinlerce kişi lağım sularında kulaç atarak serinliyor. Birçok ünlü plaj- dan sonra Istanbul'un en lüks sayfiye yerlerinden biri sayılan Bayramoğlu'nda ise denize girmek yasaklandı. 


ünün artmasıyla birlikte yavaş ya- 


Bir tencere yemek ` 
500 lira 


Yapılan hesaplara göre, Türkiye'de 4 kişilik bir aileye bir övün yetecek bir tencere etli sebze yemeği 500 liraya malolüyor. Et ve sebzenin görece daha ucuz olduğu Adana, Antalya, Mersin çevresinde 
yaşayanlar ise aynı tencereyi 300 ila 400 
lira arasında kaynatabiliyorlar. Türkiye'de asgari ücret, halen, ayda 12 bin 500 lira civarında. 


İstanbul'da 100 liraya satılan domates 
Antalya'da denize dökülüyor 


Istanbul, Ankara gibi büyük kentlerde domatesin kilosu 100 liradan aşağı düşmezken, Antalya'da 5 liraya kadar düşen domates denize dökülüyor. Antalya halinde, alıcı bulamayan domateslerin kilosu 
5 liraya düşünce üretici perişan oldu. Günlerce halde alıcı bekleyen domatesler sonunda denize döküldü. 


Paşa kafası ve demokrasi 


Cunta'nın partisi MDP'nin Genel Başkan Yardımcısı Musa Öğün 10 Temmuz günü gazetecilere şöyle dedi: “Cumhurbaşkanının görüşlerine görüş ilave edecek hiçbir şahıs yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşlerinin aksine görüş serdetmek kimsenin haddi değildir.” 

Işte paşa kafası, işte “paşa demokrasisi”. 


Bu defa da “Şan 
Olsun” diye borçlandık 


Türkiye her geçen gün borçlarına borç katıyor. Son olarak, IMF'den 240 milyon dolarlık kredi alındı. Borçların artmasını eleştirenlere, Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar'ın cevabı, “Zorunluluktan degil, ilişkilerimiz bozulmasın diye kredi aldık. Şan olsun diye kredi aldık” oldu. 

Türkiye, halen, emperyalist dünyaya pek şanlı bir biçimde 17 milyar 500 milyon dolar borçlu bulunuyor. 


10 Temmuz 


© Pervali Kaymakamı Kemal Baykal'ın görevine Sıkıyönetim Komutanlığı tarafindan son verildi. Kemal Baykal, 1. Milliyetçi Cephe hükümeti döneminde Balya ilçesi kaymakamlığı görevindeyken yeni açılan Atatürk bü: üzerine, gene Atatürk'e ait olan “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak İsteyen kapitalizme karşı tüm milletçe savaşmayı caiz gören bir mesleği takip eden insanlanz” sözlerini yazdırtmış ve bu yüzden de hakkında soruşturma açılmıştı. 


11 Temmuz 


© Faşist Cumhuriyetçi Muhafazakar Parti'nin Genel Başkanı Mehmet Pamak, Tercüman Gazetesi'ne bir demeç vererek şunları söyledi: “Milletimizi büyük tehlikelerin eşiğinden döndüren 12 Eylül yönetiminin mutlaka başanlı olması en büyük temennimizdir. Partimiz işte bu yüce duygu ve anlayışla, 12 Eylül yönetiminin başandı olmasına yardımcı olmayı bir vatan borcu saymaktadır”. 

© MDP Genel Başkan Yardımcısı Musa Öğün bir açıklama yaparak, “Cumhurbaşkan'ımızın görüşleri aksine görüş serdetmek kimsenin haddi değildir” dedi. 
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Türkiye Postası, 15 Temmuz 1983 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin horozunun ötemeyeceği anlaşıldı 


Cunta ile icazetsiz partiler arasındaki savaş kızıştı 


Evren, 2 Temmuz'da Bolu'da yaptığı konuşmada feryad ediyordu: “Şimdi inadına mütemadiyen parti kurduruyorlar...” 

“Bölük dur”"deyince bölüğün durmasına alışmış *Paşa kafası” veüçyıllık diktatörlük alışkanlığıyla, kendi kurdurduklanı Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin (MDP), düzmece muhalefet Halkçı Parti'nin (HP) ve çeşitli nedenlerle ele güne karşi tahammül gösterdikleri Anavatan Partisi'nin dışında parti kurmaya nasıl cüret edebildiğini bir türlü anlıyamıyordu Evren. 

Gerçi Paşalar siyasal partilerin gerekliliğini Anayasa'larına bile almışlardı ama, “Anayasa'yı yüzde 90'la kabul eden” halk nasıl olsa Cunta'nın gösterdiği partilere oy vereceğine göre, bunda bir mahzur yoktu. 
Gelgelelim, siyasal parti kuruluşuna izin 
verilmesini ciddiye alanlar çıkıp da 12 
Eylül'cü askerlerin güdümü ve denetimi dışında kalabilecek partiler kurmaya başladıklarında siyasal ortam hemen sertleşiverdi. 

MDP'nin horozu ötemiyor .Cunta'nın resmi partisi, Evren'in açık açık “tek oy verilecek parti” ilan ettiği MDP" nin, bırakalım geniş yığınlardan oy almayı, sermayenin çeşitli kesimlerinin desteğine bile sahip olamadığı çabuk görüldü. Açıkçasöylemek gerekirse MDP'nin tek destekçileri Evren başta olmak üzere Cunta ve ardındaki gözü dönmüşsermaye gruplarıydı. Bunların toplamının oya dönüştürülmesi halinde, silah zoruyla bile MDP'nin iktidar olamayacağı açıktı. Bu partinin kendisine Horoz'u amblem olarak seçmesi, basında çeşitli esprilere yol açıyordu. MDP 


horozunun ötemeyeceği anlaşılınca, Evren” 


horozun yerine ötmeyç soyundu. , 

Cunta, 12 Eylül rejimini, özündesiyilleştirmeden sivil giysiler altında sürdürebilmek için, partilerin kuruluşuna izin verildiğinden bu yana iki taktik izliyor, Birincisi, gaspettiği yetkilere dayanarak iktidara aday olabilecek, Cunfa'nın güdümünden kaçabilecek siyasal partileri, ya Demirel'in 


Büyük Türkiye Partisi'ne yapıldığı gibi toptan kapatmak, yada SODEP”e veya Demirel'in yedek partisi sayılabilecek Doğru Yol Partisi'ne yapıldığı gibi, Genel Başkan'dan başlayarak en etkin üyelerini veto etmek, 


böylece partinin siyasal gücünü sıfıra indir- ` 


meye çalışmak... Ikinci taktik ise, özellikle Evren'in Türkiye'de “deli dana” gibi dolaşarak yaptığı propaganda. Bu geziler sırasında, Evren, açıkça kendi gösterecekleri partilere oy verilmesini istiyor. Kendi kurdurdukları partileri âyırarak, diğerlerini “mantar”, “kötü niyet ürünü”, “hırs için kurulmuş” diye niteleyip, bununla da yetinmeyerek bölücü, hain ilan edip, seçmen yığınlarını ürkütmeye çalışıyor. Son olarak kullandığı “Karşi taraftaki partilere oy vermeyin” sözü ve seçim propagandası sırasında vaadlerde bulunup oy isteyeceklerini hapis cezasına çarptırılacaklarını söylemesi bu propagandanın en belirgin örnekleri. 
Turgüt Özal'ın Anavatan Partisi'nin durumu ise oldukça ilginç. En az veto alan ve gelişmesine rağmen dokunulmayan Özal'ın partisi, sivil ceket altına as- 


pantolonu giymiş MDP ında, in hu m 


işçiler tarafından iyi tanınan ve çoğunun canını yakmış olan “iş adamı” Sezai Akdağ'ın kurdurduğu Yeni Doğuş Partisi de 
önce iç bölünmelere uğradıktan sonra 41 
kurucu üyesinden 3$'inin veto edildiğini görerek fiilen kapatılmış oldu. 

Şimdi sırada vetoları bekleyen Yeni Düzen ve Fazilet partileriyle, yakında kurulacağı bildirilen Milli Ekonomi, Milli Irade, Bayrak, Hür Demokrat, Türkiye Huzur partileriyle, SODEP'in aldığı ağır yaralar- dan sonra solda altematif olmaya heveslenen partiler var. 

Bu partilerin, Cunta Parlamentosunda 10-20 milletvekilliği ile temsil edilmeyi ve zamanla bir büyük partiyle birleşmeyi amaçladıklan düşünülebilir. Bir yönüyle de, sağda görülen bu parti bolluğu sermayenin çeşitli kesimlerinin siyasal amaçlarının yansımasına bağlanabilir. Ancak “emirlere karşı gelinmesine” alışmamış olan paşalann sinirlerini bozduklan ve yakın bir gelecekte başlarına gelecekler olduğu açık. 


Sa 


Emen Yorum ES 


Demirel, Çanakkale'den 


lir” buyurmuştu. Bizce Atatürk'i 'ü değil ama şu son dört yılda 
olup bitenleri enine boyuna düşünmelerinde Büyük yarar ver 7 


i, Demirel'in bu eski tutkusu ve rüyası hayata geçirildi. Türkiye tekeller için, emperyalizmin işbirlikçileri için “dikensiz gül bahçesi” haline getirildi. Getirildi, getirildi ama işe bak ki, Demireller bu bahçenin isi ab geliim se ee e Bu “ekeller cenne- 

, ne Yi , iktidar koltuğunda il askeri garnizonlar- da gözaltında bulunuyorlar. e 


DAHA önce de söylemiştik: Birazcık gebe olunmaz. Demokrasinin ırzına birazcık geçmenin sonucu, gerici bir diktatörlüğün veya faşizm canavarının doğumudur. 12 Eylül cuntasını Demireller ve benzerleri çağırdı. Gelin görün ki, canavar doğdu ve ebelerini de yutuverdi. Bunun böyle olacağı, hele 1980'leç Türkiye'sinin sosyal ve ekonomik yapısı, 1980'lerde, Türk ordusunun üst kademeleri- nin “militarist klik” oluşturmaya doğru gittikleri, ABD emperyalizminin saldırganlaşması ve benzeri koşullar hesaba katılırsa, önceden de belliydi. Işçi sınıfının örgütlü güçleri, demokrasi güçleri bu gerçeği 12 Eylül öncesinde sık sık tekrarladılar, Bir askersel darbe durumunda bırakalım Ecevit'leri, Demirel'lerin de kendilerini kurtaramayacaklarını defalarca vurguladılar. 


MDP'YE TABAN 
BULMAK İÇİN 
CUNTA ESKİ: 

DEMOKRATLARA 

UMUT BAĞLADI 


Eski Demokrat'lara milletvekilliği hakkı tanımak için Cunta kendi Anayasasını ve kendi partiler yasasını ciğnedi. 

Cunta Anayasasının 76. maddesi “ideolojik veanarşik eylemlerden hüküm giyenlere affa uğramış olsalar dahi milletvekili seçilmeyi” yasaklıyor. Cunla'nın Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu da bu gibilerin milletvekili seçilemiyecekleri hükümlerini getiriyor. Ne var ki Cumhuriyet Başsavcılığı'nını Cunta partisi MDP kurucularından eski DP'li Necla Tekinel'in kurucu olamayacağına dair karan ortalığı karıştırdı. Karara itiraz eden Tekinel'e, Cunta, siyaset yapabilme, parti kurucusu ve milletvekili olabilme hakkı tanıdı. Cunta bununlada yetinmedi, özel bir karar yayınladı. 91 numaralı karara göre, eski Demokrat Parti'lileri (yargılayan “Yüksek Adalet Divanı"nın karan mahkum edilenlere ideolojik ve anarşik suç yüklemiyor. Bu durumda da bunlar Anayasa'nın 76. maddesininve diğer yasaların ilgilimaddelerinün getirdiği yasaklar dişinda kaliyorlar, 


Böylece Cunta, Demirel kadroları- na ve eski AP'lilere siyaset yollarını sıkısıkıya kapamak için çabalarken DP'lilere açıkça iltimas geçmiş oluyor, Üstelik bunu yaparken kendi Anayasası'nı ve kendi koyduğu yasalameyi bile göze alıyor. 

e yandan Cumhuriyet Başsavcılğı'nın kararında ısrarlı olacağı ve Necla Tekinel'in kurucu üyeliğinin iptalini bir kez daha istiyeceği öğrenildi. Cunta ile, küçük büyük çeşitli konularda çelişkiye düşen kesimlere ve kurumlara, şimdi bir yenisi daha ekleniyor. 

DP'lilere yapılan bu açık iltümasın altında belirli tekelci gruplar var. Öte yandan, Demirel'in seslenmeyi düşündüğü tabanın bölünmesi de amaçlanıyor, 


alternatif partisi” adını verkün. Özal'ın IMF ilişkileri 
4 özdeşmişliği gö inealınır- 
sa tan Partisi'nin edeninin bir başka yüzü de aydınlanır. 


Kızışan “dalaş” 

Şu sıralarda Türkiye'de kızışmış olan “dalaş” özünde sermayenin çeşitli kesimlerinin, Cunta'da temsilcisini bulan bir avuç tekelin siyasete sürdüğü asker eskileriyle, sermayenin sivilleşmeden yana kesimlerinin siyasal sözcüleri arasında. Burada eski AP kadroları önemli rol oynuyor, Demirel çevresinin ağırlığında kurulan ve görece serbest bir seçim olabilse iktidara aday görünen Büyük Türkiye Partisi'nin acele kapatılmasından sonra, Demirel'in “ikinci takımı” olarak nitelenebilecek ve Tercüman ekibinin de -bu defa tedbirli ve daha az gürültülü- desteğini almış görünen Doğru Yol Partisi'de 34 kurucusundan, başkan dahil 30'unun veto edildiğini gördü. Erdal Inönü Başkanlığında kurulan, “sosyal demokrat” adı ve nilelemesine rağmen liberal bir merkez partisi görünümünde olan, ancak demokrasi anlayışında Demirel kadrolarından çok daha ilerde bulunan SODEP'in en olumlu ve en etkili kurucuları başta Inönü olmak üzere veto edildikten sonra, gösterilen yeni 21 kurucudan 13'üne daha veto geldi. 


Küçüklere ne oluyor? 

Haziran'ın ikinci yansında; Evren'in, “Mantar gibi parti kuruyorlar”, “Inat için parti kuruyorlar” feryatlarına neden olur biçimde, tümü sağda olduklarını açıklayan birçok küçük parti kuruldu; birçoğunun da kurulacağı haber veriliyor. Halen mevcut partiler MDP, HP, Ana.P, SODEP'den başka, (Son vetolardan sonra kapanmazlarsa) Doğru Yol, Yeni Doğuş, Yeni Düzen Fazilet Partileri 71 kurucusundan 62'si veto edilen Yüce Görev Partisi'nin durumu ise ilginç. Bu partininkadroları 12 Eylül'ün hemen ertesinde, 12 Eylül'ün Atatürkçülüğü doğrultusunda kurdukları “Atatürkçü Atilim Birliği” ile, partili düzene geçişle 
12 Eylül'ün partisi olmaya hazırlanırlarken 
bir süre sonra rüzgarın başka yönden esmesiyle saf dışı kaldılar. Cunta'nın MDP ile birleşme emirlerini de dinlemeyince, başta Parti Başkanı Baha Vefa Karatay olmak üzere 7İ kurucusundan 61'i veto edildi ve parti kapandı. Cunta, Yüce Görev Partisi'ne “ötekilerini anladık da siz kapıkullanımıza ne oluyor” diye öfkelenmiş ve “iyi bir ceza” vermişti. 

Özellikle Federal Almanya'da Türkiyeli 


durumda. Buna! k 

varma ve tehdit! rağmen kimilerinin Siyasal parti kurmakta direnmeleri, kapatilan veya kapalılma düzeyinde veto yiyen partilerin iseçoğunlukladevamdadiretmeleri Cuntacıların sinirlerini gitgide bozuyor. Yakın bir gelecekte, “Biz söyledik anlamadılar, hak ettiler” diyerek siyasal parti kurma izninin geri alınması da ağırlıklı bir olasılık. 

Her parti kapatmada, her vetoda, Cunta ve özellikle onun başı Evren biraz daha yıpranıyor, Kitlelerin gözünde diktatörlerin gerçek yüzleri biraz daha belirginleşiyor. Evren'in yeni partiler kurulmamasını, özellikle MDP'ye iltihakı isteyen her konuşmasından sonrâ birkaç partinin daha ortaya çıkması, yığınların gözünde paşaların prestijini sarsarken ve emirlerine karşı gelinebileceği düşüncesi yaygınlaşırken, yığınların siyasal havanın boğuculuğun- dan şikayetleri de artıyor. Bu ortam ise, demokrasi savaşçılarının önünde yeni olanaklar açıyor. 


Ilk*tir ki, yeni bir canavarın doğuşu mukadderdir. 


TÜRKIYE demokrasi güçlerinin, aslında pek çok olan ortak noktalar- da, ortak hedeflerde birliği, Demirel'lerin tabanına bile seslenme olanağı olan şu günlerde, olağanüstü önem taşımaktadır. 


Bugüne kadar 402 parti kurucusundan 253'ü veto edildi 


Veto-Toto'da kim kazanıyor 


Evren, Türkiye kazan o kepçe yaptığı gezilerden birinde “Veto hakkını kötüye kullanmayacağımızdan emin olabilirsiniz” demişti. Her zamanki gibi, bu “asker sözü” de yalan çıktı. Paşa kafasıyla biz parti kurdururuz, herkes de gelir diye düşünen cunta başları bunca desteğe ve açık tehdide rağmen kendi partileri MDP'nin yığınlardan oy alamayacağını, iktidar partisi olamayacağını görünce, ellerinde tuttukları veto kılıcını salladılar, 

Partilerin kurulmaya başladığı günden 
9 Temmuz'a kadar, birisi (Büyük Türkiye 
Partisi) tümüyle kapatılan ve 68 kurucusu siyaset dışı bırakılan 8 partinin 402 kurucusundan 253'ü veto edildi. Bu hesaplama ` yapıldığı sırada, veto süreleri henüz dolmamış olan Yeni Düzen ve Fazilet partilerinin durumu ise belli değildi. 

AP'nin Demirel'ci kanatlannın ağırlı-Fındaki Büyük Türkiye Partisi'nin kapatık- , masından sonraki en önemli veto olayı Erdal Inönü Başkanlığı'ndaki SODEP'in 
37 kurucusundan, Inönü dahil 21'inin veto edilmesi oldu. O zamana kadar, cuntanın veto yetkisini çok özel durumlarda kullanacağı kanısında olanlar SODEP vetolarından sonra gerçeklerle yüzyüze geldiler. Diktatörlüğün “muhalefet partisi” 


rolünü verdiği Halkçı Parti bile, hiç beklemediği halde 7 veto aldı. Cuntaya yakınlığı ve cunta çizgisini sonuna kadar tasvip etmesiyle tanınan “Atatürkçü Atılım Birliği” başkanı Baha Vefa Karatay, paşaların MDP'ye katıl emrine uymayarak “kişilik gösterisi” yapmanın cezasını Yüce Görev adlı partisinin 71 kurucusundan 6'sinin veto edilmesiyle gördü. 

Bunu izleyen günlerde “veto” mekanizması kamuoyunun gözünde ciddiyetini de kaybetmeye başlayarak bir çeşit inatlaşma 


VETO LİSTESİ 


Vetoedilen , 


ve oyun olarak görülmeye başlandı. Partiler kuruluyor, cunta veto mekanizmasıy» la partileri işlemez hale getiriyor, partilerse yeni kurucular buluyorlar, bunlar da yeniden veto ediliyordu. 

Halkçı Parti'nin ilk turda veto edilen 
7 üyesinin yerine gösterdiği yeni 7 üye- 
nin dördü daha veto edildi. SODEP'in veto edilen 21 kurucusunun yerine aldığı yeni 21 kurucunun 13'ü tırpanı yedi. Kapatılan Büyük Türkiye Partisi'nin yerine Demirel'in ikinci takımı tarafından kurulan Doğru Yol Partisi'nin 34 üyesinden başkan dahil 30'u daha cuntanın hişmi- 


ve ardındaki gözü dönmüş tekellere göre “solcu” sayılabilecek kişiler yanında, hiç umulmadık “makbul” kişiler bile veto edilebiliyor. Asıl ölçü ve amaç cuntanın “iki buçuk” partisi dışında parti kurmaya cüret edenlere ders vermek...Bu tehlikeli oyu- nun daha ne kadar süreceği, cuntanın mı vetodan, partilerin mi veto edilmekten daha önce usanacakları sorusu, cevabını önümüzdeki günlerde bulacak. 


Sayfa 4 


Kim bu 


y 


1981 yılının Mart ayından beri Pentagon'da birdenbire bir “Türk dostu”. 
daha türeyiverdi. ABD'nin Türkiye'ye yapacağı askeri yardımların arttırılması- nın baş savunucusu o. Türkiye'ye sa- 


vaş uçaklarının satılmasının, savaş uçağı sanayii kurulmasının savunucusu O. 
Sözümona büyüyen Sovyet tehdidi karşısında Türkiye adına cuntadan daha çok telaşlanan o. 

Dünyada savaş rüzgarları estikçe ortaya Türk dostu Perle'ler çıkı çıkıveri- 


yy. 
Vimar bu Perle? 

Amerika'da siyasal bilim dalinda yüksek öğrenim yaptı. Mezun olur olmaz bir süre silah şirketlerinin danışmanlığini yaptıktan sonra, 1969 yılında, henüz 27 yaşındayken ABD hükümetine girdi. 

Ardından ABD Senatosu'na ayağını attı ve Senato'nun Askeri Hizmetler Komitesi'ne bağlı alt komitelerden birisinin önemli üyelerindön biri haline geli- 


verdi; 


© Reagan yönetimi Muş ve Batman'da kurulacak iki askeri üs için 67 milyon dolarlık harcama yapacak 


Haziran ayı sonunda yapılan Türk-ABD Ortak Savunma Grubu toplantısına başkanlık etmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Savunma Bakanı uluslararası güvenlik politikasından sorumlu yardımcısı Richard Perle, Amerika'nın Türkiye'nin doğusunda, Muş ve Batman'da iki hava üssü kurma hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Türk ABD Ortak Savunma Grubu'nun yapılan son toplantısı ve Perle'nin açıklamaları, Cuntayla ABD arasında topraklarımız ve halkımız Üzerinde süregelen pazarlığın noktalanması niteliğindeydi. 

Perle, Hürriyet gazetesinin birinci sayfasırıda kocaman harflerle yer alan açıklamasında “Doğu'da güç boşluğu var”dedi. Türkiye hakkında en küçük bir değerlendirme yapan yabancı karşısında, “milli gurur”, “içişlerimize karıştırmayız” vb. biçiminde horozlananlar, Perle'nin bu sözlerini onaylamakla yetindiler. Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Perle ile her konuda tam bir görüş birliği içinde olduklarını söyledi. 


ABD Savunma Bakanı yardımcısı Türkiye'nin Doğu'sunda güç boşluğu var derken neyi kastediyordu? 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Perle şöyle diyordu: “20'den fazla Sovyet tümeni Kafkaslar'da hazır bulunduruluyor. 
oysa Türk silahlı kuvvetlerinin Doğu'daki caydırıcı gücü yeterli değil...” Bu sözlerin anlamı açıktı. Perle Doğu'ya, Sovyetlere saldırı amacıyla askeri güç yığınağı ve Üsleryapılmasını öneriyor, önermekle kalmıyor, zorluyor. Nitekim aynı konuşmada Perle, Doğu'da Muş ve Batman Havaalanlannın NATO altyapı harcamaları çevresinde gerekli modemizasyona kavuşturulacağımı, iki ülkearasındaki en önemli ortak sorunun Türk silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu olduğu bildirildi. 

Perle'nin gazetelere açıkladıkları, işin sadece “açıklanabilir” tarafı. ABD'de yayınlanan Jhe Washington Post gazetesi ABD'nin Misır'da "aci? durumda kullamilmak üzere” gizli bir hava üssü kurduğunu ve Reagan yönetiminin aynı türden acil tesisleri Türkiye, Fas, Liberya ve Honduras'da da kurmayı planladığını yazdı. 
ABD'nin en büyük gazetelerinden International Herald Tribune gazetesi ise haberi şöyle verdi: “Mısır'daki üs Reagan yönetiminin denizaşırı ülkelerde yapmayı başlattı- 
& üslerden birisi. Yönetim, benzer acil tesisleri Fas, Türkiye, Liberya ve Honduras'da da geliştiriliyor... Reagan yönetimi aynca, LIberya'da bir havaalanı geliştirmek ve Türkiye'de iki havaalanı inşa etmek istiyor.” 

Perle, konuşmasıyla ABD gazetelerinde 


Türkiye Postası, 15 Temmuz 1983 
Yeni bir savaş kışkırtmacılığı: Türkiye'nin doğusunda “boşluk” varmış! 


ABD, Doğu Anadolu'da 


yeralan bu haberleri doğrulamış olduğu gibi “Türkiye'nin Doğu'sundaki boşluğun” kimin tarafından, kime karşı doldurulacağını da açıkladı. Böylece Türkiye, “Soğuk Savaş” döneminden bu yana, ilk kez ve artık sadece Orta Doğu bahane edilerek degil, açık açık Sovyetlere karşı ABD'nin ileri karakolu durumuna itiliyor. 


Ordu üst yönetiminde “terfi pazarlığı” bitti ve... 


EVREN, EVREN'İ EMEKLİYE SEVKETTİ | 


“Insan zamanında çekilmesini bilmeli”, “Işte koltuk meraklısı olmadığımın ispatı” gibi kendini öve öve bitiremeyen sözler arasında, cunta başı Evren kendi kendini Genel Kurmay Başkanlığı'ndan emekli etti, “Cumhurbaşkanı” ünvanını silah zosuyla gaspetmiş olan Evren, Genel Kurmav Baskanı Evren'in Genel Kurmay 


Richard Pere? iki hava üssü daha kuracak 


SONBAHARA BİR SONUÇ 
ALINMAZ SA, FÜZELERİ 
AVZUPA' VA YERLEŞTİ - 

LECEZİZ ! 


Türkiye topraklarını ve Türkiye halklarının çıkarlarını emperyalizmin ve ABD'nin saldırgan ve savaşçı kesimlerinin emelleri- ne peşkeş çeken Cunta, savaş tehlikesinin heran büyüdüğü ve barışın korunmasının bir numaralı sorun haline geldiği dünyamızda, Türkiye'yi, gözünü bile kırpmadan ateşe sürüyor. 


Her ay 28 bin işsiz daha 


Türkiye'de çalışan nüfusun yılda ortalama 245 bin kişi artmasına karşılık işsiz sayısı 335 bin artış gösteriyor. Böylece her ay işsizler or-Türkiye'de, halen; çalışabilir nüfu- 


© ema bog kalmadı. Sonato'daki görevi ona “narin Dü bilmediği bir sürü bilgi kazandırdığı gibi, “etkili ve Kere koi kişilerden önemli dostlar da kazandirmişti, Bu bilgilerini ve İlişkilerini silah șirkatlerinin hizmetine sundu. Abington Corporation TRW'ye, Tamerek Ltd'e, Türkiye'ye savaş uçağı satmak için dider savaş tekelleriyle rekabet eden Northrop'a danışmanlık yaptı, 

Abington Corporation TRW'den 140 
bin dolar (350 bin DM) aldı, 1980 yilinim sonbaharında Soltam adli bir Israil silah şirketinin danışmanlığını yapmaya başladı. Bu Soltam şirketi ABD silah tekellerinden lisans satın alıyor, bu lisans altında çeşitli silahlar Üretiyor, sonra da bunları “lsrali silahları" olarak tekrar ABD hükümetine satıyor. Perle bu şirkete de yardımlarını esirgemedi. 
Kasim 1980'de 90 bin dolarcık (225 bin DM), Mart 1981'e kadar geçen zaman içinde de bir 50 bin dolarcık 
(125 bin DM) alıverdi. 

Mart 1981'de Pentagon'daki bugünkü görevine getirildi: ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik politikasından sorumlu yardımcısı. Bir kaç ay sonra, Ekim 1981'de kansı Leslie Barr ABD Ticaret Bakanlığı'nda önem-Il bir göreve atandı. Ve karıkoca etkilerini ve ilişkilerini kullanarak, Allah bilir hangi savaş tekelinin çıkarları için, ABD şirketlerinin Libya'da petrol çıkarma işlemlerinin durdurulmasını sağladilar. Gerekçesi hazır: “Libya petrolü ABD'nin ulusal güvenliğine zarar veri- 


Perle şu sirada Northrop uçak șirketinin de temsilciliğini yapıyor. Northrop'tan bu iş karşılığında ne aldığı kesin olarak bilinmiyor. Ama 10 Şubat-1 Mart 
1980 tarihleri arasındaki 18 günlük bir 
hizmet karşılığı 10 bin dolar (25 bin DM) almıştı. Türk-ABD Ortak Savunma Grubu'na başkanlık eden Richard Perle, Türkiye'nin Northrop şirketinin ürettiği F-20 uçaklarını satın almasi için son vonr doğrusu epey gayret gös- 


“Kafkaslar'daki 20 Sovyet tümeni karşisında Türkiye'nin doğusunda güç boşluğu vardır" buyurmuş sayın Perle, Dişişleri Bakanı Türkmen de bu sözlere 


nen katılmış. Yılda 1 milyar dolar alabil- 


mak için ABD'nin her dediğine boyun egen Cunta'nın Dişişleri Bakanı'nın haddine mi düşmüş bu “Türk dostu'nun sözlerine katılmamak? 


Urania (enai Biri 
Başkanı Evren'in Genel Kurmay 


er aleni ni Nurettin Ersin'e devrettiği yolundaki kararnameyi imzaladı. Asker elbiselerini çıkardı ve Atatürk'ün askerlikten ayrıldığı sırada giydiği sivil elbiseye benzer bir kostüm içinde pozlar verdi. Evren'in “sivilleşmesi” nedeniyle görkemli törenler düzenlendi. 
Şimdi Genel Kurmay Başkanlığı'nı aynı zamanda eski bir MIT'ci olan Orgeneral Nurettin Ersin üstlenmiş bulunuyor. 


Politikadan nefret eden paşalar 


Evren Genel Kurmay Başkanlığı'ndan ayrılması sırasında attığı nutuklarda “Türk Silahlı Kuvvetleri politikaya alet edilmedi. 
Politika batağına batırılmadı” dedi. Boğazına kadar politikaya batmış olan'emir komuta zincifinin en üst halkasında yer alanlanp gerici, şöven tekeller adına siyaset yaptıkları bir ordunun politika batağının dışında kaldığını söyleyen cunta başının maksadı açık: Her zamanki gibi adam kandırmak, yığınların bilincini köreltme- ye çalışmak... 

Paşaların politikadan, yani toplumdaki çeşitli sınıfların kendi siyasal örgütleriyle iktidar savaşımı vermelerinden ödleri kopuyor. Şu sıralarda en nefret ettikleri kimselerse, siyasal yelpazenin neresinde yer alırlarsa alsınlar, kendi atadıkları resmi politikacılar dışında siyaset sahnesine çıkmaya cüret eden kişiler. 


Güvenilen dağlara kar yağınca 


Cunta başı, geçtiğimiz onbeş gün boyunca Türkiye'nin Doğu'sundan ortasına doğru yaptığı “propaganda” gezilerinde, diktatörlüğün demokrasi oyununun gerçek yüzünü kendi ağzından açığa vurdu. 

Hakkari'de yaptığı konuşmada seçim- 


lerden söz ederken, normal bir seçim propagandasının bedelinin hapisle ödeneceğini şu sözlerle, gayet açık dile getirdi: “Seçimlerden önce bazıları gelip sizlere diyebilirler ki, eğer bize oy kullanirsanız, biz iktidara gelerek şunu yapaca-Biz, bunu yapacağız... Bu gibi baskı yapanlar çeşitli hapis cezalanna çarptırılacaklar.” 

Oysa Evren'in baskı dediği, bir siyasal partinin seçim kampanyası boyunca doğal olarak yapacağı ve yapması gerekenden ibaretti. Gerçekte baskı yapanın kendisin- den başkası olmadığı da ortadaydı. 

Evren, cunta Anayasası'nda bile demokratik hayatın vazgeçilmez öğeleri olarak nitelenen siyasal partileri küçümsemesini, kurulan partileri “mantar” diye adlandırarak gösteriyordu. Evren, çeşitli yerler- deki konuşmalarında şu sözleri tekrarlayıp durdu: “Bu kadar çok parti memlekete fayda değil zarar getirir dedik. Şimdi inadına mütemadiyen parti kurduruyorlar. 
Mütemadiyen aynı istikamette ve pâralel- de parti kuruluyor, Parti enflasyonu baş- 


ivi Fia || 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yerden bir mantar çıkar gibi. Elbette biz bu oyuna gelmeyeceğiz.” 

Nihayet Evren 3 Temmuz'da Bilecik'- de yaptığı konuşmada baklayı iyice ağzından çıkardı, veya kaçırdı; “...Hatta aksi taraftaki partilere oy verin diyorlar. Onları Anayasa oylamasında nasıl mahkum ettiyseniz 6 Kasım'da yapılacak seçimlerde de yine mahkum edeceksiniz.” 

Böylece Türkiye'nin “tarafsız Cumhurbaşkanı” “karşı taraftaki partiler” ve “onlar” terimleriyle, kendilerinin bir taraf olarak parti kurdurduklarını, cunta partisinin karşısındaki bir partiye oy vermenin suç olduğunu kendi ağzıyla açıklamış oluyordu. 

Bu arada, cuntanın maşası MDP Genel Başkanı'nın, kendisinin de bir siyasal parti görünümünde olduğunu unutarak söylediği “Ortalığı karışırmak için partiler kuruyorlar” sözleri Evren'in sözlerinin yankısı gibiydi. 

Türkiye'de bırakalım demokrasiyi sivil yönetime geçişin bile yolları böylece kapamirken, cunta başı elbise değiştirerek si villeşiverdi.. 


FIRINCILARA 
SÖYLEYİN. Bun- 


sun beşte biri işsiz. 


Biga Merkezli deprem zarara neden oldu 


Merkezi Biga olan ve Istanbul'a kadar tüm Batı bölgelerinde hissedilen deprem üç kişinin ölümüne, pek çok kişinin yaralanmasına ve binaların yıkılmasına yol açtı. Ha sokaklara dökülürken, panik yüzün den yaralananlar da oldu. 


Kişi başına gelir 
1978'in altında 


Devlet Istatistik Enstitüsünün verilerine göre, Türkiye'de, 1983 yılında kişi başına düşen gelir 1978 yılının çok altında kalıyor. Paranın degerinin düşmesi ve büyük enflasyon" yüzünden, kişi başına gelir 1978 yılında 30 bin liradan 1983'de 230 bin lira civarına yükselmiş görünmekle birlikte gerçek hiç de böyle degil, Dolara oranlandığında, 1978'de 1.196 lira olan kişi başına gelirin 1983'de 896 dolara kadar dü; 

yani yoksullaşmanın arttığı görülüyor. 


Gelirler arasında 4 bin kat fark var 


Türkiye'de, ödenen vergilere göre hesaplandığında, en düşük gelir ile en yüksek gelir arasında 4 bin kat fark olduğu saptandı. Bu yılın vergi rekortmeninin vergi beyannamesine göre ayda 60 milyon 322 bin lira olan brüt geliriyle ayda brüt 15 bin lira olan asgari ücret arasındaki fark 
4 bin kat Ancak tekellerin vergi kafrma ve düşük gelir gösterme yöntemleri ile kırsal kesimdeki asgari ücretin de alunda. gelirler hesaba katıldığında, aradaki farkın dev boyutlara ulaştığı ortaya çıkıyor. 


Okula 6 yaşında başlanabilecek 


likokullara başlama yaşı, 7'den 6'ya indirildi. Yapılan yasal düzenleme ile, Türkiye'de çocuklar, bu yıldan itibaren 6 yaşında ilkokula başlıyabilecekler. 


Türkiye Postası, 15 Temmuz 1983 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Cuntanın barış düşmanlığının aynası olan bir dava 


Barış Derneği davasında savunmalar başlıyor 


Barış Derneği davası cuntanın gerçek yüzünü dosta düşmana en açık gösteren sıkığönetim davalarından biri olma niteliğini koruyor. Hiç bir suç kanıtına dayanmadan, Türkiye'nin en seçkin demokrat aydınlarını sirf barıştan yana oldukları için yargılamaya kalkışan cunta, davanın uluslararası demokratik kamuoyunda gördüğü sert tepki ve tutukluların serbest bırakılması için açılan etkili dayanışma kampanyaları sonucunda Barış Demeği davası tutuklularını serbest birakmak ve tutuksuz yargılamak zorunda kalmıştı, 

30 Haziran günü yapılan duruşmada 
esas hakkındaki görüşünü bildiren askeri savcı, aralarında Başkan Mahmut Dikerdem'in de bulunduğu 28 yönetici için 8 
ile 15 yıl arasında hapis cezası, aynca ömür boyu kamu hizmetlerinden yok-Sun birakılmalarını ve Barış Derneği'nin mahkeme kararıyla kapatılmasını istedi. 

Sıkıyönetim: savcısı, esas hakkındaki görüşünde, Türkiye Barış Derneği'nin Türk Ceza Kanunu'nun 141, maddesine uyduğu iddiasını bir kez daha yineledi. 

Cunta savcısı, “Netice ve talep” bölümünde, Barış Derneği'nin “SSCB'nin en faal cephe örgütü olan Dünya Barış Konseyi ve SSCB Komünist Partisi'nden aldığı talimatlar doğrultusunda barışı kullandığını” ileri sürerek, “Türkiye'de aynı paralelde faaliyet gösteren partiler- den TIP, TSIP, derneklerden IGD, IKD, TÜTED, TÖB-DER, TÜM-DER, PIM ve sendikalardan DISK'e bağlı sendikalarla birlikte hareket ederek, devamlı surette Sovyet Rusya yanlısı olarak komünizm propagandası yapıp memleket içerisin- deki anarşiyi körükleyip birlik beraberli- 


ği bozarak mevcut, meşru anayasal düze- 


ni yıkarak, onun yerine komünist bir düzen getirmek için faaliyet göstermiştir” 


IEH Al 


Türkiye'nin en seçkin aydınları bu davada askeri yargıçların karşısında demokrasiye olan inançlarından bir adım gerilemeksizin durdular. Buna rağmen -yada bu yüzden- askeri savcı esas hakkındaki mütalaasında barış savaşçılar hakkında hapis cezası isteğinde ısrar etti. 


Savcının $ ila 15 yıl hapis cezası istediği Barış Derneği yöneticileri şunlar: 

Şerafettin Dikerdem (Dernek Genel Başkanı, emekli Büyükelçi), Reha Isvan (istanbul eski Belediye Başkanı Ahmet Isvan'ın eşi), Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'ndan emekli), Orhan Apaydın (Istanbul Barosu Başkanı), Erdal Atabek (Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanı), Harun Aykut Göker (TÜTED Genel Başkanı), Tahsin Usluoğlu (memur), Haluk Tosun (ODTÜ'de öğretim üyesi), Şefik Asan (öğretmen), Aybars Ungan (mühendis), Ali Taygun (rejisör), Uğur Kökten (mühendis), Metin (Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eski öğretim üyesi), Niyazi Dalyancı (gazeleci), Ataol Behramoğlu (şair, TYS Genel Sekreteri), Medet Serhat (avukat), 


Ali Sirmen (gazeteci, yazar), Gençay Şaylan (ODTÜ öğretim üyesi), Argun Elgin (elektrik yük. müh.), Orhan Taylan (ressam), Nedim Tarhan (Köy-Koop eski başkanı, eski milletvekili), Hüseyin Baş (gazeteci), Mustafa Gazalcı (eski milletvekili), Ismail Hakkı Öztorun (eski milletvekili, öğretmen), Nurettin Yılmaz (eski milletvekili), Gündoğan Görsev (Konuk Yayınevi sahibi), Semra Özdamar (sinema sanatçısı), Kemal Anadol (eski milletvekili), Melih Tümer (Istanbul eski TTLA Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı). 
Bariş Derneği davasında, önümüzdeki günlerde savunmalar başlayacak ve Türkiye'nin barış savaşçıları, Türkiye barış ve demokrasi savaşımı tarihine savunm da yeni yüzakları hediye ede- 


ME EEEF Hür Sendikalar 


Sayfa 5 


| Tir E 


Şimdi daha geniş... 
Şimdi daha zot... 


-Paşalar Amerikana yanaştıkça zulüm ziyade artıyor!.. 

Bu sözler, bizcileyin sürgünde yaşayan ve bizcileyin siyasal sığınma olanağı elde etmiş bir MSP'li tanıdığa ait. Bu siyasal saptamada $inıfsal özün gözardı edildiği ortada. 
Ama doğruluğu da ortada MSP'li “tanıdık” sınıf güdüsüyle görüyor gerçeği " 

Eğer bugün cunta gericileşme sürecinde nitel bir sıçrama yaptıysa, bunda Reagan'ın savaşı tırmandıran saldırgan ve maceracı çizgisi- nin payı açik. Karman-çorman değil ama karmaşık bir etkileşimler zinciri Türkiye tekelci sermayesinin iç çelişkilerini derinleştirdi, derinleştiriyor. Cuntadaki zorbalığı, gericileşmeyi, Federal Almanya'da CDU/ CSU ağırlıklı hükümet ortaklığının daha da pervasızlaşmasından, Ingiltera'de Thatcher'ın emekçilerin kazanımlarını budamakta daha da ataklaşmasından vb, bağımsız ele alamayız. 

Bir köşe yazısının sınırlarını zorlamak pahasına yargımızı derinleştirmeyi deneyelim: 

Vietnam yenilgisinden sonra gitgide muslukları daralmaya başlayan ABD ekonomisi, Afganistan ve Iran'daki çıkar alanlarını da yitirince, soğuk savaşı olabildiğince hıztandırdı. Azgın bir silahlanmaya girişti. Silahlanma ekonomiye geçici ama ciddi bir hareketlilik getirdi. 
Çılgın silahlanma giderlerini karşılamak için, ABD, askersel devlet harcamalarını arttırdı. Artan harcamaları karşılamak için de piyasaya bol bol devlet tahvili pornpaladı. 
Yani ABD devleti, tasarruf sahiplerine tahvil vererek dolat topladı ve. 


mak isteyen kurtlar için düşen, sendeleyen kurdu yemek kanun.değil mi? 

(Son iki yılda alınan her önemli ekonomik kararda tekellerin bir kesiminin ciyak ciyak bağırırken, bir başka kesiminin - hiç kuşkusuz daha Amerikancı, daha saldırgan, daha savaş kışkırtıcısı, daha sömürücü, daha zorba kesiminin - düğün dernek kurmasını hatırlayahm.) 

E, peki bütün bunlardan sonra ne yapsındı cunta? Ne yapsındı SODEP'I, BTP'yi, Doğru Yol Partisi'ni felç etmesin de? Ne yapsındı tekelleşmemiş burjuvazinin, hatta tekellerin öteki kesimlerinin siyasal çıkarlarını koruyup kollayacak partilere demir yumruğunu indirmesin de? Ne yapsındı idam isteklerinde yeni patlamalar yapmasın da? Ne yapsındı emekçi halkın kaba milliyetçi (şöven) duygularını kamçılamak için Piri Reis adlı derme çatma gemiyi Ege sularına salıp "Aman dikkat! Kahpe Yunan! Aslan ordul" kampanyalan başlatmasın da? Ne yapsındı Irak içlerine ordular salıp Kürt halkını katlederek Ortadoğu'- da fetihlere çıkışın provasını yapmasın da? Ne yapsındı Avrupa'daki göçmen işçilerin serbest dolaşım hakkını 400 milyon dolara, hem de silahlanma yolunda harcanacak 
400 milyon dolara kılı bile kıpırdamadan satmasın da? Ne yapsındı geri dönüş primlerini SSK kanalıyla tekellere peşkeş çekmek üzere döviz olarak cebine indirmesin de? 


Bütün bunlardan ne Çıkar? 

Çapanoğlu çıkar, bela çıkar, hır çıkar. Ama en önemlisi devrimcilerin önüne çok daha geniş savaş olanakları, çok daha Zorlu Nere 


“ Türk-Iş'in de katıldığı Oslo'daki kongrede sendikal özgürlüklerin yok edildiği vurgulandı ve cumtaya karşı bir dizi “yaptırım” önerildi 


Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu'nun 23-30 Haziran 1983 tarihleri arasında Oslo'da yapılan 13.Kongre'sinde Türkiye'deki askeri cuntanın anti-demokratik tutumunu kınayan bir karar alındı. 
Özellikle sendikal haklara getirilen yasak- 


ları eleştiren bu kararda aşağıdaki noktalar kınandı: 

Sendikal faaliyetlere getirilen yasakların halen yürürlükte olması; hiçbir şiddet olayına katılmamış olanların askeri mahkemelerde yargılanmalarına devam edilmesi; 


CUNTA MAHKEMELERİNDE... 


PKKURFA | 
DAVASINDA 5 İDAM 
KARARI DAHA 


239 sanıklı PKK Urfa-Viranşehir grubu davasi sona erdi. 5 kişi ölüm, 4 kişi de ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, ölüm cezası verilen 4 sanığın cezalan, yaşlarının küçük olması nedeniyle 20- 
24 yıl hapse çevrildi. Aynı davanın 114 
sanığı için 3 ile 24 yıl arasında hapis cezaları verilirken, 112 kişi de beraat etti. 


61 İDAMLI YENİ 
DEV-SOL DAVASI 
AÇILDI 


Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde “Dev-Sol 4” adlı yeni bir dava açıldı. 254 sanikli bu davada, sanıklardan 61'i için idam isteniyor. Yeni Dev-Sol davasıyla birlikte, Istanbul 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde çeşitli Dev-Sol davalarında yargılananların sayısı 1023'ü, ida- mi İstenenlerin sayısı ise 263'ü buldu 


41 İDAM İSTEMLİ 
YENİ BİR DEV-YOL 
DAVASI AÇILDI 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numarah Askeri Mahkemesi'nde 77 sanıklı ve 4l idam istemli yeni bir Dev-Yol Davası açıldı. Haklarında TCK'nın 146/1 maddesinde jdam istenen 41 sanıktan başka, diğer sanıklar için de 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 


SOMUT DERGİSİ 
SORUMLULARI ` 
HAKKINDA DAVA 
AÇILDI 


Haftalık Somut Dergisi'nin eski sahip ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kemal Ağaoğlu ile sorumlu Yaztişleri Mü; dürü Hayati Asılyazıcı'nın “Hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahrik ve tezyif etmek” iddiasıyla yargılanmalarına Istanbul Sıkıyönetim Komutarilığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başladı. 
18 Mart 1983'de yayınlanan Somut Dergisi'ndeki bir yazıdan yargılanan Ağaoğlu ve Asılyazıcı hakkında 2-10 yıl arası hapis isteniyor. 


AZIZ NESIN BERAAT 
ETTI 

20 yıl önce ilk baskısı yapılmış olan 
“Az Gittik, Uz Gittik” adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle, bir süreden beri yargılanmakla olan yazar Aziz Nesin Istanbul $ Numaralı Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. 


ANKARA'DA 6 İDAM 
İSTEMİ DAHA 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlayan 16 sanıklı THKO/Türkiye Devrimi- nin Yolu grubu davasında, sıkıyönetim 


savcısı 6 idam istedi. Diğer sanıklar için de3 ile 15 yıl hapis talep edildi. 


onu Cunta'yı çladı 


aralarında sendikacıların da bulunduğu binlerce politik tutuklunun hapiste oluşu; sendikal hareketi çevreleyen güvensizlik ve şiddet havası; sanıklara yapılan kötü muamele ve işkencenin polisin olağan sorgu yöntemi haline gelmiş olması; demokrasiyi yeniden kurmak şöyle dursun, tam tersine otoriter bir rejim kurma amacını gÜ- den (yeni kurulan Sosyal Demokrat Partisi'nin yöneticilerinin veto edilmesi bunun açık göstergesidir) Anayasa ve kanunların Milli Güvenlik Kurulu'nca kabul edilmiş olması; ILO standartlarının ve Türk işçilerinin yıllar boyu yürüttükleri mücadele sonucunda elde ettikleri hakları çiğneyen bükümleri ihtiva eden bir Anayasa ve Sendikalar Kanunu'nun kabul edilmiş olması. 
Aynı kararda şu talepler de öne sürülü- 


yor: 

Aralarında DISK'in, DISK ve DISK'e bağlı sendikaların da bulunduğu sendikal örgütler hakkında açılan davalara son verilmesi ve tutuklu sendikacıların serbest birakılması. 

Sendikalara ve sendikal faaliyetlere geürilen kısıtlamaların kaldınlması; Milli Güvenlik Kurulu'nun sendikalar ve toplu sözleşme konularında getirdiği kısıtlamalan kaldırması; Türkiye içindeki ve dışındakitüm demokratik güçleri cuntanın antidemokratik önlemlerini ortadan kaldırması için mücadeleye çağınıldığı kararda Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu'nun Türkiye'deki tüm demokratik güçlerle işbirliğinde bulunacağı ve Türk-Iş'e Anayasa, sendika ve toplu sözleşme mevzuatınca getirilen kısıtlamalara karşı yürüttüğü. mücadelede Türk-iş'i destekleyeceği AET'yi de üzere demokratik ülkeler hi Türkiye'ye yapılan iktisadi yardımı demokratik vesendikal hakların yeniden tanınması şartına bağlamaları istenmekte, askeri re-İlme Avrupa Insan Hakları Komisyonu'nda açılan davalar yoluyla baskı yapılması- nın gerekliliği savunulmakta, Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu'nun Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'yla birlikte Türkiye'deki baskı rejiminin kadrine uğrayan sendikacılara ve onların ailelerine yardıma devam edileceği söylenmektedir. 

DISK'in de Yücel Top ile gözlemci olarak temsil edildiği Kongre'ye Türk-Iş, Şevket Yılmaz başkanlığında bir heyetle katıldı. 


Federal Almanya" da, Ingiltere'de daha gerici partilerin işbaşına gelmelerinin aynı günlere, aylara rast- 


nin 1980'de iktidarı gaspedişini.... 
Saçından tırnağına kadar emperyalizme bağlanmış Türkiye tekelci sermayesinin kapitalizmin bunalminin derinleşip keskinleşmesin- den nasiplenmemesi mümkün mü? 
Örneğin Türkiye'nin tekstil ürün- 


öte yol yöntem görülmüş mü? 

Ve kurtlar sofrasında av alanr daraldıkça, avlar azaldıkça, avlar bir deri bir kemik kaldıkça ayakta kal- 


Olaylar Dizisi: 1 


Fiyatı 15 Fransız Frankı 

Ödemeli gönderilir 

Toplu isteklerde %33,3 indirim yapılır Ödemeli dışında kitap istekleri için aşa- daki adresimize mektupla yada tele- 
#onla başvurarak geniş bilgi alınabilir. 


hoşnutsuzluğun, rıklığının değil, ep kk ba ların beslediği direniş konumlarına yöneliyorlar... 

Toplumun caydırcı güç taşıyan kesimleridir bunlar. Örgütlülük düzeyleri - gevşek ama - yüksek kesimleridir. Bunun yanısıra direnişçi konumlara geçemeyecek kesimlerörneğin kimi tekelci gruplar, kimi tekeldışı burjuva katmanlar - en azından cuntanın çürüyüp yıkılma" sına kollarını kavuşturup, ellerini ovuşturup seyirci kalmaya yatkın- 


gi 

(Türkiye'den bir mektupta, bir arkadaşımız şöyle diyor: SODEP'çiler bize “Haklı bile olsanız etiniz ne budunuz ne?” diye bakıyorlardı. 
Şimdi süngüleri düşük. “Bizim hesap tutmadı. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye yorlar. Sorarlarken “Aman t, aman bize bir yol, bir yöntem!” der gibi bir halleri vardı desem bana inanir misin ?... 


Ve şimdi görevler daha zor, daha zorlu. Ne tuhaf değil mi? Cuntanın tabanı daraldıkça, destekçileri azaldıkça örgütlememiz, bağlaşıklıklar kurmamız gereken toplumsal güçler genişledikçe görevlerimiz daha da zorlaşıyor. Bu da diyalektiğin. 
keyifli bir cilvesi olsa gerek... 


Barışı kim tehdit ediyor 
Kitabı çıktı 


Çağ Yayınları 


23, RUE FAİDHERBE 
7511 Paris 
Tel: (1) 3724328 
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Karisruhe Başkonsolosluğunun aşırı sağcı Türk örgütleriyle işbirliğini belgeleriyle açıklıyoruz 


Aşırı sağcılar ihbar ediyor konsolosluklar da koğuşturuyor 


Avrupa'daki Türkiye konsolosluk ve elçiliklerinin ilerici ve demokrat çizgideki Türkiyelilere karşı faşist ya da gerici gruplarla sıkı bağlar kurduğu belgeleriyle kanıtlandı. Son olarak Güney Almanya'da Horb kentinde etkinlik gösteren “Horb ve Çevresi Türk Sosyal, Kültür ve Spor Cemiyeti” yöneticileri Karisruhe Başkonsolosluğu'na yazılı bir rapor göndererek bölgede demokratik etkinlikler gösteren ilericileri ve demokratları ihbar effiler. Türkiye Postası'nın ele geçirdiği ihbar raporunda, gerici muhbirlerin konsoloslukların yanısıra Alman polisi ile de işbirliği içinde oldukları ortaya çıktı, Bu arada bu tür ihbar raporları için bizzat konsolosluklann Yazılı” istemde bulundukları da bel- 
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` beig ve ferfi, ayana e ewal, 
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Fj ariderat yüksek yg oralmalarıi. talep Galerim 


Horb'daki gerici Türk Demeği'nin baş- 4j; kanı Ahmet Yıldız imzasını taşıyan ve ge- H V çen yılın Kasım ayında verilen ihbar mek- ör tubunda adi geçen 17 demokrat ve ilerici SV öükiş : TER TAE Türkiyeli, Karlsruhe Başkonsolosu Hay- lekeye peri e E e geldin dar Berk imzası ile “Size ait bir evrakı 7 n dpr Gagik Binden 


teslim almak” bahanesi ile konsolosluğa çağrıldılar. Burada sözkonusu Türkiyelilerle tek tek görüşen Başkonsolos Haydar Berk tarafından yazılı ve sözlü ifadeler 


alındı ve kendilerine “Hakkınızda soruş- 2700 su 


turma açılmıştır” dendi. 
p da Şahsımızis ilgili bir husunu göfüçmek üzereldize sit pir neler var? evrakı teslim sizar) aşağıda ri Silen gün ve uaatlerde Pasaportunuz p; TN A ye Kütus Müviyot cüzdanınızla birlikte bizzat Bagrossolasiučwans Türkiye sı muhabirinin ele geçirdi- eeizenizi ve bu yazıyı da beruberinimiz getirmenin! selomlarısim rica 


gi rapor şöyle başlıyor: 

“T.C. devletine yürekten bağlı olarak ve bulunduğumuz ülkenin yasalarına uyarak, görevlerini politik cereyanların dışında sür- 


sâsrim. + 


Soli dan Cuna gününe kadar 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aşını sağcı unsurlarla içiçe çalışan konsoloslukların bu tür ihbar raporlarını gerici örgütve kişilerden, üstelik yazılı olarak resmen istediği de aynı belgelerle ortaya çikt. İhbar raporunda bu konuda şöyle deniyor: 


“Kısaca belirttiğimiz bozguncu çalışmalann kaynaklandığı gizliyerleri tam bilmemekle beraber çevremizde onların militanlığını yapan şahısların adlarını ve ilgili ek bilgileriKonsolosluğumuzdan gelen yazı üzerine derleyerek arzediyoruz. Yayınlarından bazı örnekleri ekliyoruz...” 

Ihbar raporunun sonu ise şöyle bitiyor: 

“Çevremizdeki Türk toplumunun birliği ve şerefi, aynca önemli olarak Milletimizin ve Devletimizin esenliği için işbu raporu saygilarımla arzederek yardımlarınızı talep ederim.” 

Ihbann altında da muhbir Ahmet Yıldız'ın ev adresi, başkanı bulunduğu derneğin adresi ve telefon numaraları bulunuyor. 


Yazılı olarak kendisinin istediği ihbar raporunu geçen yılın sonunda alan Karlsruhe Başkonsolosu Haydar Berk Mayıs ayının sonunda, ihbar raporunda adı geçen 
17 demokrat Türkiyeliyi “kandırarak” Başkonsolosluğa çağırdı. Başkonsolos tarafından imzalanmış davet yazısında aynen şöyle deniyor: 

“Şahsinızla ilgili bir hususu görüşmek üzere (size ait bir evrakı teslim almak) aşagıda gösterilen gün ve saatlerde Pasaportunuz ve Nüfus Hüviyet cüzdanınızla birlikte Başkonsolosluğumuza gelmenizi ve bu yazıyıda beraberinizdegetirmenizi selamlarımla rica ederim.” 

Ibbar raporundan farksız bozuk bir Türkçe ve imla yanlışlarıyla dolu bu çağını 


© mektubunu alan yurttaşlardan Başkonso- 


losluğa gidenlerle los bizzat 


ve ya 


Sinimtela dilgilrriec big çelesk, Saru cera san stin Mrk apuyss, Teisted yortsr sisme ekte desk Köri bitse saya 


Federal Almanya'da çalışan ve Federal Alman hükümetleri tarafından görevlendirilen Türkiyeli öğretmenler her yılın 24 Kasım'ında konsolosluklar tarafindan düzenlenen sözde “Öğrermenler Günü”nde gerici içerikli bir andı içmeye ve ırkçı görüşlerle düzenlenmiş “Öğretmenler Marşı "nı söylemeye zorlanıyorlar. 

Frankfurt Başkonsolosu Hikmet Şengenç'in imzasını taşıyan belgede sunduğumuz gibi bir çağrı yazisialan öğretmenler, and içme toplantisında bu gerici öneriye uymaya zorlanmakta aksi takdirde haklarında soruşturma açılacağı kendilerine belirtilmektedir. 

Öleki belgede görüldüğü gibi öğretmenlere zorla söyletürilmek istenen marşta şöyle dizeler de yer almakta; 

“Alnımızda bilgilerden bir çelenk/ Nura doğru can atan Türk oğluyuz! 
Yeryüzünde yoktur olmaz Türk'e denk! 


bayraklarının yer aldığı çeşitli PERDE di yazıları ve broşürleri sık sik posta lanna atılmakta, olur olmaz yerlere büyük- | bü-küçüklü afişler yapıştınlmaktadır. Bir çok ev duvarlarına, köprü ve behzeri umu- mi yerlere çeşitli komünisi sloganlar yazılmaktadır. 

Türk toplumunun Almanlarla olan iyi ilişkilerine zarar vererek yabancı düşmanlığına yol açan bu faaliyetlere cemiyetimiz her zaman sınırlı imkanlarıyla da olsa karşt olmuştur. Cumhuriyete, devlet büyüklerimize, Türk bayrağına, Istiklal Marşı'na karşı gelenlere mani olucu çalışmalarımız olduğunda mahalli gazetelere aleyhimizde yazılar yazdırmaktadırlar ve biz de gereken açıklamaları kamuoyunun aleyhte oluşmasını önlemek bakımından yapmak zorunda kalmaktayız”. 


aki gerici Türk özgürü Karlsruhe Başkonsolosluğu'na düzenli rapor verdiğini açıkı- 


. Üstelik rapor Başko “yelileriihbar ediyor(üsrte). 


'un isteği üzerine düzenlenmiş ve bölgedeki ilerici Türkialan Karisruhe Başkonsolosluğu da sunduğumuz belgeile 


“Türkiyelileri konsolosluğa çağınp haklarında soruşturma açıldığını bildirdi (altta) 


Alman polisiyle işbirliği 


“Ihsan” adh bir öğretmen tarafindan kaleme alındığı bildirilen, Horb ve çevresi Türk Sosyal, Kültür ve Spor Cemiyeti Başkam Ahmet Yılmaz tarafindan imzalanan ihbar raporunda yukarda gözlendiği gibi bozuk bir Türkçe ve bir dizi imla yanlışı ile dolu bir anlatım kullanıldı. Ihbar raporunun yukarda aktardığımız paragraflar- dan sonraki bölümünde ise Alman polisiile açık işbirliği içine girildiği öğünülerek açıklanmakta. Bu bölümde aynen şöyle 


deniyor: 

“Son günlerde Alman polisi bu konularda ciddi olarak ilgilenmeye başladı. Bir komiser evime gelerek benimle görüştü. Bilgi alışverişinde bulundu. Çeşitli yayın örneklerin- den bazılanmı kendisine verdim. Birçoğu on- da da vardı. Polis bu gibi faaliyetlerinden şüphelendiği kişilerin evlerini aradı. Polisin bilgilerinin ve elindeki isimlerin isabetli olduğunuda gördüm. Bizdesonrapolistenmüsaade alarak şehirdeki çirkin yazılan sildik. 
Polis ve Alman'lar çok memnun aldular.” 


Federal Almanya'daki pekçok bölgede 


Herne’ de Türkiyeli gençler bedelli askerlik 


sorununu tartıştı 


11 Temmuz'da Herten kenti, Theodor-Heuss okulunda, Hertenli gençlerin girişimiyle bedelli askerlik sorunu Üzerine bir toplantı düzenlendi. Askerlik bedelinin indirilmesi için gençlik kuruluşlarının aktif çalışmasını amaçlayan toplantı çağrısını, Herne Gençler Grubu, Datteln Gençleri Tiyatro Grubu, Hochlamark Yıldızspor, Recklinghausen Folklor ve orkestra grupları, futbol takımı destekledi. 

Herten futbol ve voleybol takımlarındaki gençlerin uzun çalışmalar $0- nucu örgütlenen toplantıda, gençlik grupları bedelli askerlik sorununu öncekendi üyeleri arasında tartıştılar. Daha sonra çalışmalarda birlik olmanın ve hak aramanın önemi üzerinde durularak ortak bildiri hazırlandı. Bu or- 

> takbildiriyi kendi bölgelerinde dağıtan gençlik grupları ayrıca konuyla ilgili afişleme de yaptılar, 

Türkiye'deki gelmiş geçmiş hükü-. 
metlerin yurt dışındaki gençlerin s0- runlarını çözmek bir yana “onların bagına büyük bir belayı “bedelli askerlik" belasını yıktılar” görüşüne yer verilen konuşmayla açılan toplantıda yüzlerce genç, bedel sorununu çeşitli yönleriyle sergileyerek, bedel paralarının nerelere harcandığını, çok çocuklu ailelerin ne yapması gerektiğini, bedel miktar- 


Askerlik bedelinin ödenmezlik düzeyinde yüksek oluşu, yurt dışında askerlik çağı gelen Türkiyeli gençler için onu bir “kolaylık” olmaktan çıkardı ve ekonomik bir yük haline getirdi. Buna karşı Avrupa'daki tüm gençler tepki gösteriyor ve bunu ölemleriyle gösteriyorlar. Kuşkusuz Recklinghausen, Herne, Hern, Gelsenkirchen, Oberhausen yöresi gençleri bu konuda başı çekmekte 


ni tartıştı. Bedelin indirilmemesi halinde her olanağı ve yolu deneyerek mücadehe etmeye kararlı olduklarını, bunun için de gençlik kuruluşlarının aktif çalışması gerektiğini belirttiler, Konsolosluk temsilcilerinin çağrılı olup katılmadıkları toplantıda, askerlik çağında iki çocuğu olan 50 yaşındaki bir Wanne-Eickel işçisi, biri öğrenci, biri işsiz olan iki oğlunun şu anda askerlik bedelini ödemelerinin mümkün olmadığını belirterek, “ileride iş bulup çalışırlarsa ve gözleri keserse öderler 


bedeli, Değilse niyetini çoluk çocuğu alıp Türkiye'ye gitmek. Bedel parasını hükümete yedireceğimize kendimiz yeriz” dedi. 

Gençlik kuruluşlarının birlikte hareket etmesi için Kuzey Ren Westfalya çapında yaygınlaşabilecek ve çalışmalar yapabilecek bir Temsilciler Grubu'- nun oluşturulduğu toplantı, kültür bölümünde Gelsenkirchen Folklor Ekibi, Krefeld Korosu ve Datteln Tiyatro Grubu'nun beğenilen gösterileriyle son buldu. 


ifade aldı. Daha sonra da e e 


ruşturma açılmıştır” dedi, 

Muhbirlerin ayda bir rapor am 3 
bugüne kadar en az 6 rapor ilettikleri bildiriliyor. Bu durumda yüzlerce Türkiyeli, gerici unsurlar ve kuruluşlar tarafından ihbar edilmiş durumdalar, Üstelik aynı kişiler hakkında Alman polisi de gizli soruşturma yürütmekte. 

Yurttaşların özlük işlerini yaparken durmaksızın zorluklar çıkaran Başkonsoloslukların yasal olarak görevli olmadıkları alanlarda çalışmaları ilgi çekici. Ancak daha da ilgi çekici olan Başkonsoloslukların vekonsoloslukların bu yasadışı etkinlikleri sirasında bölgede aşırı sağ eğilimli yada cunta destekçisi olarak tanınmış kişileri “muhbir” olarak kullanmaları... 


Münster 
.Konsolosluğu 
Gelsenkirchenli 

“ülkücülerle” 
içiçe çalışıyor 


Bir süredir çalışmalarını donduran Gelsenkirehen Ülkü Ocağı yöneticileri yeniden etkinlik göstermeye başladılar. Gelsenkirehen'in Horst yöresinde bir cami derneği kuran aşın sağcı elebaşlar MSP paralelinde etkinlik gösteren “Milli Görüş” demeği üye ve yöneticileri ile çatışma halindeler. 

Buna karşılık Münster konsolosluğu ile Gelsenkirehen'li aşırı sağcıların oldukça yoğun ilişkiler içinde oldukları gözleniyor. 
Nitekim Gelsenkirchen Ülkü Ocakları Derneği'nin başkanının yeğeni ve eniştesi Münster konsolosluğunda memur olarak işe alındılar. Türkiyelilere karşı kaba ve kötü tutumları ile tanınan bu iki memur yurttaşlar arasında tepkilere yol açtı, 

Öte yandan konsolosluktan gelen ve adlarının Ihan ve Alim olduğu ileri sürülen kimi görevlilerle birlikte Gelsenkirchen'li aşın sağcı Türkler birlikte kahve ve camileri dolaşıp anti-komünist yayınlar dağıtıyorlar ve ilerici işçiler hakkında istihbarat topluyorlar, 

Nitekim son günlerde Münster konsolosluğunda ilerici Türkiyelilerezorluk çıkatıldığı gözlenmekte, Olağan zorlukların ötesinde kişiler hakkında yasadışı sorular içeren soruşturmalar yürütülüyor ve keyfi olarak pasaportlara el konulmaya kalkışılıyor. 


| 


İzlenim 
Stuttgart 
Konsolosluğunda.. 


Haziran 1983. Günlerden Cumartesi. 
Stuttgart Başkonsolosluğu'nda bir işimiz var. işimizi çabuk bitirip, aynı gün yapılan yürüyüşe katılabilmek, ön siraları kapmak amacıyla sabah saat 5'de konsolosluk kapısında nöbete dikildik. 

Kapılar açılıyor, o adap ilkelerine sığ” mayan aramadan sonra İçeri giriyöruz. 
Başlıyor şimdi dertlerimiz. Bilenler anımsarlar Stutgart Baskonsolosluğu'- nun müracaat bölümünde oldukça ünlü bir memur vardır. “Kapıcı” derler ona. Herhalde fazla diktatör olduğun- dan konsoloslukta çalışanların en eskilerindendir, Cunta'nın başa geçmesiyle birlikte, daha bir terbiyesizleşmiştir. 

Içerde dairelerin kapıları önünde sr ralarımızı aldık bekliyoruz. Kapıcı bize doğru geliyor, sinirlerimiz gergin, biliyoruz davranışlarını. 

eyy beyim.” diyor, içimizden 


bri be. Ne bu gürültü? Burası babanızın ahırı değil!” diye, başlıyor bizim kapıcı... 

Yanımıza tekrar bir vatandaş yaklaşı” yor, bu konuşmalar olurken sinirden dışarı kaçmış. 

- Dövecektim herifi, ama ele ne geçer ki? Atarlar içeri, sonra çoluk çocuk aç kalır, Sinirimden bayılacak gibi oldum kendimi dışarı zor attım diyor. 

Noterlik kapısında sırası gelen ilk insanlar sevinçle içeri yöneliyorlar, dışarı çıktıklarında suratları bayağı asık. 

-Bir davetiyeye atılacak olan bir imza ve mühür için 66 mark olur mu ya, kardeşim, soygunculuk bu. diyor biri, 

-~ Olur ya. Dua etki paranı alıp işi ni yapmışlar, ya yapmasalardı? diye ekliyor bir başkası. 

Vatandaşlar para ödemek için vezneye yöneliyorlar. Sıraya giriyorlar. Eyvah! Kapıcı geliyor yine, 

-Hadi bakalım, işi olmayan dışan çıksın. Dışarda hava güzel, bari nefeslerinizle burayı kokutmayın! 

Kağıdını alıp bizle aynı anda kapı” dan çıkan bir bayan vatandaş: 

- Kölemiyiz biz be! Kapıcısı bunu yaparsa, Konsolosu, devleti kimbilir neleryapar? dedi. Başımızı sallayarak kendisine hak verdik. Gülümsedi, yanımız” dan geçti gitti... 


Türkiye Postası, 15 Temmuz 1983 
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Sayfa 7 


askersel cuntaya armağanı 


...ve ikinci kazık: Dönüş primleri ödenecek 


Türk lirası olarak 


© Gazetemizin iki ay önce açıkladığı “gizli pazarlık” günışığına çıktı: Kesin dönüş primleri işçilere doğrudan ödenmiyor. Primler 
Mark olarak Türkiye'ye transfer ediliyor. işçiler primlerini Türk lirası olarak alacaklar. 

Federal Alman hükümetinin hazırladığı “dönüş primleri tasarısı "nın gizli maddeleri de günışığına çıktı ve kesin dönüş primlerinin cuntanın döviz açığını kapatmak üzere kullanacağı kesinlik kazandı. Buna göre dönüş primi almaya hak kazanan Türkiyeli emekçiler, primlerini Federal Almanya'» da alamayacaklar. Primler Mark olarak "Türkiye'ye gönderilecek ve cuntanın döviz darboğazını aşması için kullanılacak. Işçilerise primlerini ancak Türkiye'ye döndüktensonra ve Türk lirası olarak alabilecekler. 
Dönüş primi alma hakkı olmayan, ancak ihtiyarlık kasalarında birikmiş emeklilik primlerini beklemeksizin alabilme hakkıyla yetinmek zorunda bırakılmış işçilerimiz deaynı durumda, Bu primlerin de eskiden olduğu gibi Almanya'da Mark olarık ödenmesi yerine Türkiye'ye transferi ve SSK'ya yatırılması sözkonusu. Bu durumda işçilerimiz SSK'nın çok düşük olan işçi emekli maaşları ile yetinmek zorunda kalacaklar, 

Bu arada Federal Çalışma Bakanı Norbert Blüm'ün Türkiye'ye yaptığı son gezi de göz boyamadan öte hiç bir ciddi anlam taşımıyor. Sadece kurulan “tezgahın” teknik ayrıntıları üstüne bazı görüşmeler ve konunun özünü etkilemeyen pazarlıklar yapıldı. 


Yasa tasarısının gizli yanları 


Federal hükümetçe kabul edilen “Yabancı İşçileri Kesin Dönüşe Özendirme Yasa Tasarısı” henüz. Federal Parlamento'da gö- 
— rüsülmemis olmasına rağmen kesinleşmi- 


Primler konusunda önemli noktalar 


© Cunta hükümeti dönüş primi adı altında işçilerin zorla geri gönderilmelerine karşı çıkmıyor. Sadece primlerin bir miktar arttırılmasını rica ediyor ve primlerin işçilere doğrudan Mark olarak ödenmesine kararlılıkla karşı çıkıyor. 


© Primler ancak Türkiye'ye dönüldükten sonra ve Türk parası olarak ödenecek. 


© Primler SSK'ya devredilirse işçiler en yüksek emekli maaşından emekli olsalar bile ellerine ayda net 
30 bin lira kadar geçecek. Oysa 1000 
Mark emeklilik hakkı kazanan bir 
işçinin bu parasının karşılığı 100 
bin liradan çok, Aradaki farka cunta el koymuş olacak. 


© Cunta hükümeti, emeklilik sigorlası primlerinin de döviz olarak önce Türkiye'ye transferini ve SSK'- ya devrini öngörüyor. 


© Türkiye savaş uçağı sanayii kurmak için su gibi döviz harcama- ya hazırlanıyor. El koyacağı işçi dönüş ve emeklilik primleri bu yolda kullanılacak. Ölüm silahlarının yapımı için gerekli dövizi bizden zorla alıyorlar. 


konunun çok daha önceden cunta ile Federal Alman hükümetleri arasında “pazarlık” konusu edilip bir sonuca DEDRA oldu-Bunun bir başka kanst: 


te, Cunta, şimdi de dönüş primlerine el koymayı başarmış durumda, 

Tasarının gizli kalmış yanları arasında Almanlarla evli Türkiyelilerin dönüş primlerinden yararlanamamalanı, kısa çalışma yüzünden dönüş primi almak için en az yüzde 25'lik bir kısa çalışma yapılıyor olması gibi önemli kısıtlamalar da var, 


Hiç saklamadan 


Federal hükümetçe kabul edilen yasa tasarısında yer alan kimi tanımlamalar veanlatımlar şaşılacak kadar pervasızca kaleme alınmış. Örneğin 10 bin 500 liranın nasil hesaplandığı konusunda yasa tasarısında aynen şöyle denmektedir: 

*Deneyimlere göre yabancı işçilerin işsiz kalma süreleri ortalama yedi ay kadar tutmaktadır. Bu durumda ayda kendisine 1500 
Mark işsizlik parası ödenen bir yabancı bu yedi ay içinde 10.500 Mark alacaktır. Işte bu paranın işçiye prim olarak ödenmesi gere-Kir.” 

Görüldüğü gibi dönüş primi, Türkiye Postası'nın geçen sayılarında verilen haberlere tam bir uyum göstermektedir. Federal hükümet, işsiz kalan yabancı, Federal Almanya'da kalsa idi zaten ödeyeceği parayı şimdi yedi aylık taksitlerle değil de peşin olarak ödemektedir. Bunun ötesinde hükümetçe yapılmış hiç bir ek yardım bulunmamaktadır. Işçiler kendi öz paralar ile dönüşe zorlanmaktadırlar. 


Özendirme mi zorlama mi 


Tasarının gerekçe bölümünde de bir başkaaçık “itiraf” yeralıyor. Durmadan “kimse 


yan yabancıları kesin dönüşe yönlendirmektir. Şu anda zaten dönme eğiliminde olan yabancılara da bu hakkın tanınması bütçe yönünden üstesinden gelinmez bir yük oluşturacaktır.” 


Görüldüğü gibi Almanlar halen işsiz olan binlerce Türkiyelinin kesin dönüş yapmalarını zaten “çantada keklik” görmekte ve ileride işsiz kalanları da dönüşe zorlamak için bu yasayı çıkartmaktadırlar. 


TRIN “UN yay 1 ay 


t Cunta şimdi de dönüş 
| primlerine göz dikti 


ay Filakia uça 2 resmi” raai sa yokken, Federal Çalışma Bakanı Blüm ile Türkiye hükümet ve cunta sorumluları konuyla ilgili görüşmelere oturdular. Bu, 


muoyuna açıklamayan 
Türkiye Postası'nın aylar önce emekçilere duyurduğu bir önemli gerçeği belgelemek-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Dönüş yardımı (!) 


Geçtiğimiz haftaların yerli ve yabancı basınında üzerinde en fazla durulan konular- dan biri de, Federal hükümetin yabanci işçilere sunduğu “kelle primleri"ydi. Tasan, Bonn hükümetinden geçerek, Çalışma Bakanı Norbert Blüm tarafından basına açıklandı. 


Dikkat edildiğinde kurnazca hazırlandığı hemen görülen bu tasarı, 1983 Ekim ayı ile, 1984'ün sonbaharına kadarolan zaman sınırlaması içinde iflas ve diğer nedenlerle işsiz kalacakları veya bu zaman zarfinda en az 6 aydır kısa çalışma devresine girenleri kapsamına alıyor. Neden zamanla sinırlı? Neden tüm işsizleri kapsamına almiyor? Bunu daha sonra açıklayacağız. Şimdi tasarının kendisine bir bakalım. 

Tasan, ülkelerine temelli dönüş yapmak 

yabancı işçi başına 10 bin 500 Mark ve Federal Almanya'daki her çocuk başına 
1500 Mark öngörmekte ve sadece Ortak 
Pazar dışı ülkeleri (Türkiye-Portekiz) kapsamına almakta. 

Bir kere bunun adı yardım falan değil, Doğrudan doğruya, pirinçayıklar gibi ayıklamadır. Çalişma Bakanı'nın ve bazı yayın organlarının allayıp pullayıp “dönüş yardımı” diye önümüze sürdüğü 10,500 Mark, özünde Federal Almanya'daki yabancı işçilerin ücretlerinden kesilen ve kendi paraları ve faizleri de devlet babanın cebinde kalan öz mallarıdır. Bu paralar, yabancı işçi işsiz kaldığında kendisine işsizlik parası olarak ödensin diye, burada çalıştığı yıllar boyunca, yine yabancı işçinin, “işsizlik sigortası aidatı” adı altında aylık ücretinden kesilmektedir. Bir yıllık işsizlik parası bile dönüş yardımı olarak yutturulmaya çalışılan 10,500 Mark'dan çok fazla tutar. 

Çalışma Bakanı, tasarıdan 20'bin kişinin yararlanacağını tahmin ediyor ve bu halde, bütçeden yılda 220 milyon Mark'ın çıkaağını, buna karşılık çocuk ve işsizlik parasından tasarruf yoluyla 320 milyon Mark kar edileceğini söylüyor. 

Bütün bunlardan sonra sormak gerek: 


Kim, kime yardım ediyor? 

Şimdi neden zamanla sınırlı, neden tüm işçileri kapsamına almıyor konusuna gele-Tim: Hazırlanan tasarı, her ne kadar Ortak Pazar dışı ülkelerin işsizlerine diye satılmak isteniyorsa da, gerçek hedef Türkiyelilerdir. Zaman sınırlamasına gelince, Çalişma Bakanlığı neden Ekim 83 ile 84 yılı sonbaharı arasında ısrar ediyor? Neden tasanyı halen işsiz olanlara da geçerli kilmiyor? Bu soruyu yanıtlamak için müneccim olmaya hiç gerek yok, biraz düşünmek 


b.n 

Federalhükümetve Çahşma Bakanı, Federal Almanya'da halen 120 bin Türkiyelinin uzun zamandır işsiz olduğunu bilmektedir. Aynı makamlar, 6 Mart83 seçimlerinden önce vatandaşlara vaat ettikleri iş 

piyasası gelişmesinin gerçekleşmeyeceğini, tam aksine daha da berbatlaşacağını da gayet iyi bilmektedirler. Bu durum karşısında onlarca bulunan tek çare, halen işsiz olanları şimdilik de olsa bir yana bırakıp, yeni işsiz kalacak yabancılara dönüş tezgahları hazırlamak, onları geri dönmeye özendirmektir. 

Kapalı kapılar ardında yapılan hesaplara göre, halen işsiz olanlar zaten “er veya ger” geri dönmek zorunda kalacaklardır. Nasıl mı? Gayet basit: Uzun zamandır işsiz olmasına rağmen burada kalmayı başaran yabancılar arasında “oturma izni "biten Ortak Pazar dışı yabancı, yeni bir işyeri bulup oturma iznini uzatırmazsa ve geçimini temin edici başka bir gelir kaynağı yoksa, ne yapacaktır? Bu durumda olan yabanalann sayısı zannedildiği kadar az değil. 

Federal İçişleri Bakanı Bay Zimmermann'ın hazırlattığı yabancılar yasasındaki değişiklik tasarısı bu görüşümüzü onaylamuyor mu? Bu tasan, “Kendisinin ve aile fertlerinin geçimini temin edemeyen yabancılara oturma izni verilmesin” demiyor mu? 

Bunun dışında, kendi gayreti ile yeni bir işyeri bulan Ortak Pazar dışı yabancıya, “Önce yerli işçiler, sonra Ortak Pazar ülkelerinin işçileri, e -dan sonra sen” denmiyor 


n yet yasa asansında 


ise şöyle diyorlar: 


Yukanda d öz ap omru. Br Te Posat, cti Te led 


“Dönüşe teşvik programının amacı, zaten sinini en büyüğü Hürriyet'in. Türkiye Postası'nın taa Nisan 19837! 


dönüş hazırlığı içinde bulunan yabancıları 


Hürriyet iki buçuk ay sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Tekelci basın şimdi eğ 


teşvik değil, dönüş yapma eğiliminde olma- kılıf bulmaya çabalıyor. Türkiye Postası ise bu “kazık'”'ın ayrıntılarını açıklamayı sürdürecek. 


Ümit KÖSEOĞLU 


mu? Bunların da sayıları az değil. 

Bütün bunlardan sonra, Ortak Pazar di-Şi ülkelerin işsizlerinin ve özellikle Türkiyeli işsizlerin düşeceği durumu tahmin edebiliyor musunuz?” Şimdi anlaşıldı mi “er ya da geç”in nasil olacağı? 

Diğer önemli bir konu da, zaman sınırlamasının konmaması ve dönüşe teşvik yardımlarının halen işsiz olanlara da geçerli kılınması halinde, uzun zamandır işsiz olup da, bir yıllık işsizlik parası alma hakkı çoktan bitmiş olanlar da “yeter gayri” deyip, 10.500 Mark'dan yararlanarak Ülkesi- ne dönmeyi isteyebileceklerdir. Bu da, hükümetin işine gelmemektedir. Bu nedenle de önlenmesi gerekir. Zira: Bir yılı aşkın bir zamandır işsiz olanlara bugüne kadar ödenen "işsizlik yardımı veya sosyal yardıma” karşı, Ekim 83'den sonra işsiz kalacakların ülkelerine geri dönmeleri sağlanamadığı takdirde, bir yıl boyunca kendilerine işsizlik parası ödenecektir. Bilindiği gibi işsizlik parası, uzun zamandır işsiz olanlafaödenen “işsizlik yardımı veya sosyal yardım”dan çok yüksektir. Bu da zaten kalbura dönmüş olan federal bütçeye yeni yeni delikler açacaktır. Işte zaman sınırlamasinin bir nedeni de budur. Sözün Kısası, âmaç: Bir taşla iki kuş vurmaktır. Federal hükümet bunu gâyet iyi bilmektedir. 

Bütün bunlardan sorta 10.500 Mark'- dan yararlanmak isteyecekleri dönüşlerin- de ülkemizde neler bekliyor? Biz bu konuda hiç bir şey söylemeyip, sözü Türk-İş Genel Başkan Vekili ve Maden Federasyonu Genel Başkanı Kemal Özer'in 27 Haziran 
83 tarihli Milliyet Gazetesi'nde çıkan beyanatına bırakalım; 

Geri dönüş yardımı olarak belirlenen 10 
bin 500 Mark ile gurbetçilerin ancak Istanbul'a kadar gelebileceğini de kaydederek, şöyle diyor Kemal Özer: “Geri dönecek işçilerimizi burada çok sayıda problem bekliyor. işçilerimizin 10 bin 500 Mark yardımı- na kapılmamalarırı tavsiye ediyoruz”... 

Doğru söze ne diyelim? Söylemesi ondan, uyması bizden... 


YORUM 


Etkili bir sergileme için 


Geri dönüşü özendirme (!) primleriyle ilgili hemen her şey açıklandı. 
Konu son derece somuttur. Yüzbinlerce Türkiyeli göçmen işçiyi yakıcı ve dolaysız ilgilendirmektedir. Ortada ne Cunta'nın, ne de Federal Hükümetin saklamasına pek de olanak bulunmayan gerçek bir “kazık” bulunmaktadır. Batı Avrupa'daki ilerici örgütler açısından dönüş primlerin- den yola çıkarak pek çok can alıcı konuyu derinlemesine yığınlara anlatmak için çok elverişli koşullar doğmüştur. 

Sırasıyla gidersek: 

e Dönüşe zorlanan Türkiyeli emekçilere, dönüş primi yada beklemeden ödenmiş emeklilik primleri karşılığında bu ülkede nelerini birakmak zorunda kaldıklarını tüm boyutlarıyla anlatmak kolaydır. “Biz Federal Alman işçi sınıfının da bir parçasıyız” belgisini yükselten örgüt ve kuruluşlar, yeni uygulamanın bu sınıfın arasına kama sokmak olduğunu somut verilerle ortaya koyabileceklerdir. 

© Bu uyarılara rağmen dönüşe kararlı olan yada razı olan göçmen işçiler için, dönüş primi hakkının (9), aslında hak filan olmadığını, kendi alinterimizden kesilmiş emeklilik ve işsizlik sigortası primlerinin şimdi sadece yedi aylık tutarının elimize tutuşturulduğunu anlatabiliriz. 

© Keza prim ödenecek göçmen işçilerin neden 1 Ekim 1983 - 1 Hàziran 1984 arasında işsiz kalanlarla sınırlı olduğu sorusu aralıksız yineler melidir. PA Am Da ve e şa EA sadece kendi yatırdıkları emeklilik bekletilmeden ödenmesi, işverenlerce yatınlan bölümünün Federal Alman ihtiyarlık kasasına Zorla “armağan edilmesi” de etkili bir hareket noktasıdır. 

Cunta döviz darboğazını bir ölçüde hafifletmek için ABD emperyalizminin Batı Avrupa'daki en sadık müttefiki Federal Almanya ile kapalı kapı” lar ardında pazarlık bağlamış ve primlerin enflasyonun resmi ağızlarda bile yüzde Seka üstünde yürüdüğü Türkiye'de ödenmesi kararlaştırılmıştır. 


işçilerin alınterlerini zorla, kapitalist dünyanın en çürük paralarından biri olan Türk lirasına dönüştürülmektedir. 

© Hele emeklilik primleri işçilere Türk lirası olarak bile ödenmemekte ve SSK'dan emekli maaşı bağlama karşılığı primlerin tümüne Cunta el koymaktadır. 

© Cunta başta savaş uçağı sanayii olmak üzere çılgın bir silahlanma kampanyası içindedir. Yani işçi primleri aslında ABD silah tekellerine peşkeş çekilecek ve bu silahlar komşu Ülkelere karşı birer tehdit aracı olarak kullanılacaktır. 

© Barış savaşımı üstüne Türkiye insanına hayatla sıkı bağları olan “canh ajitasyon” götürebilmekte şimdi bu noktada iyi bir olanak elde edilmiş bulunuyor. 

Cunta döviz olarak el koyacağı dönüş primlerini savaş sanayiine, ölüm araçlanna, Ortadoğu'da savaşçı maceralara kullanacaktır. ABD silah tekellerinin kasalanna akitacaktır. ABD'nin emperyalist, savaşçı, saldırgan tekelleri ie Federal Almanya'da benzer çizginin siyasal temsilcilerini de barındıran CDU/CSU Hükümeti ve Evren Cuntası arasındaki “kader” ve “yöntem” birliği şimdi canlı ve somut olarak sergilenebilecektir. 


Tahsin İncirci ile söyleşi 


1970'li yıllarda Batı Berlin birçoklarımız. 
için Kafdağı'nın ardında büyülü bir diyar olagelmiştir. Plakları, ses bantları elden ele dolaşan Batı Berlin Türk Işçi Korosu'nun varlığı da Batı Berlin'in hayallerdeki bu büyüsüne bir şeyler katardı doğrusu. 


Bu koronun yaratıcısı ve yalnızca bir sanat olayı olmakla kalmayıp Türkiye işçi sımifinin tarihinde de tartışmasız yeri olan bestelerin sahibi Tahsin Incirci'yle konuşmaya giderken yol boyunca bunları düşünüyorduk. 

Tahsin İncirci, Gazi Eğitim Enstitüsü'- nün müzik bölümünden mezun olmuş. 
Konya Ereğlisi'nin lisesinde bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra eğitimini sürdürmek üzere burslu olarak Federal Almanya'ya gelmiş. Bir yıl sonra da, 1963'de Batı Berlin'e geçerek Devlet Yüksek Müzik Okulu'na kaydolmuş. Mezun olunca, 1969'da askerliğini yapmak üzere Türkiye'- yedönmüş. Göz bozukluğundan “çürüğe” çakartılana kadar, altı ay boyunca Isparta Örduevi'nde subaylara Teodorakis'i dinletmiş, > 

-Ne olduğunu anlamıyorlardı, ama sevdiler’ O kadar ki, Teodorakis Orduevi'nin baş “istek parçası” oldu. 

Sonra operada kemancı olarak iş bulmuş. Ama Milli Eğitim Bakanlığı, “Senin mecburi hizmetin var, Opera'daçalışamazsın” diye tutturunca 1973 yılında tekrar Bab Berlin'e gelmiş. Gelir gelmez de Türk Işçi Korosu'nu kurmuş. Bu koro sonradan ATTE Işçi Korosu, daha sonra da Batı Berlin Türk Işçi Korosu adlarını almış. 


-Bu koro, Türkiye tarihinde ilk defa “Işçi Korosu” kavramını kullanan bir kollektil olmanın onurunu taşıyor. 

-Koro'yu kurmak düşüncesi asıl doğdu? 
Nasıl kuruldu? 

«1973'de Batı Berlin'e gelirken zaten kafamda bu düşünce vardı. Amacım “politik müzik” yapmaktı. O zaman Batı Berlin'de 


Sazı küçümsememek 
6 gerekir. Bu olmadık- 


Sırf halk türküsü söylemekle birşey olmaz. Bizim sorunumuz başka. 
Sanatın evrensel boyutlarını kendimize ölçü almalıyız, burjuva sanatçılarıyla boy ölçüşebilmeliyiz. 


görevliyiz. 


işçilerin, emekçilerin zevkini geliştirmekle 


Onları sanatımızla şöyle bir silkelemeliyiz. 
Temcit pilavı gibi 

aynı şeyi sun Allah sun... 
Devrimci sanatçının tutumu bu olamaz. 


Türkiye Postası, 15 Temmuz 1983 


“Sıkılmış yumruk yapmak yetmiyor” 


alır, kullanır; eğer iyi kullanabiliyorsa... 
Mesele orada! Ben saz için eser yazmıyorum. Ama halk müziğine yakın parçalarda sazbda kullandım. 

-Sazı yetersiz mi buluyorsunuz? 

-Sazı küçümsememek gerekir, Ama sazı ileriye götürecek eser yazılması gerekir, Bu olmadıkça saz ilerlemez. Saz için konçerto bile yazılabilir. Neden yazılmasın? Enstrüman bu, Sazı, onu çalanı gelişmeye zorlayıcı eserler vermek lazım. Saz, sadece türküye eşlik ettiği zaman gelişemez. 

Türkiyeli besteciler üzerindeduruyoruz. 
Ahmet Adnan Saygun, Cemal Erkin...Incirci bu bestecilere büyük değer biçiyor. Bu sanatçılarımızın evrensel boyutlarda sanat yapabildiklerine vemodem bir Türk müzik okulu kurduklarına işaret ediyor. 

-Anlamadığımız ber şeye burjuva sanatı deyip geçemeyiz. Bunlara sahip çıkmalıyız. 
Türkiye'de demokratik bir rejim kuruldu» ğunda bu sanatçılanmız ilk elde tutacağımız kimseler olmalıdır. Işçi sınıli harekötinin gelişmesiyle birlikte Türkiye'de yeni olan şey, “politik şarkı” olayının gelişme sidir. Yani müziği sınıf savaşımında bir araç olarak kullanma olayı ortaya çıktı. Ti- 


ça saz ilerlemez. Saz mur Selçuk, Ruhi Su, Selda, Aşık İhsani, mak zorundayız. Folklor ola- 


miş kadrolardan oluşması gerekir ki, yürüsün. Koroyu her dinleyişinde seyirci yeni bir kalite bekler. Bu da benim sanatsal sorumluluğum içine girer. Ve bir sanatçı olarak ben kötü bir parça sunamam. 
Ben herşeyden önce bir sanatçıyım. Sonra da angaje olmuş bir sanatçıyım. Demek 
6 gelişmesiyle birlikte 
Türkiye'de yeni olan şey, “politik şarkı” olayının gelişmesidir. Timur Selçuk, 
Ruhu Su, Selda, Aşık İhsani, 
Cem Karaca, vb. bu politik şarkı olayını yaratan sanatçilarımızdır. Bizim yaptığımız İşçi Marşları plağının oynadığı rol büyük olmuştur. 


İşçi sınıfı hareketinin 


Temat pilavı gibi ayni şeyi sun allah sun... 
Adamı sanatımızla şöyle bir silkelemeliyiz. 
Bunu yapamıyorsan, o zaman yalnızca eğlence olursun, vakit geçirtici olursun, fon- da bir şey olursun. 

-Yurt dışındaki Türkiyeli sanatçının görevi sizce nedir? 

-Bütün sanatların en ileri olduğu yer Avrupa'dır. Bu, Avrupa'da yaşayan sanatçı için büyük bir avantajdır. Bundan yararlanmalı, kendisini yetiştirmelidir. Kendi dalında ürün verirken Avrupa'da o dalda ulaşılmışkriterinaltınadüşmemelidir. Profesyonel Türkiyeli sanatçıdan beklenen budur. Türkiyeli sanatçılar olarak sanatın evrensel boyutlarını kendimize ölçü almak zorundayız. Folklor olarak kendimizi tarutma devri bitmiştir. Sanatımızı evrensel düzeyde tanıtmamız gerekiyor, bunu kavramalıyız. 

Tahsin Incirci, yurt dışında yaşayan sanalçının yurt dışındaki Türkiyelilerin sorunlarına eğilmesi, onlara seslenen eserler vermesi gerektiğini söylüyor. Ve bunu yaparken de her zaman Türkiye ile olan bağı kurmanın zorunluluğunu ekliyor. Ama şimdi yeni olan bir şey var, 12 Eylül dar- 


de çok yakıcı bir sorundur. 

Koro'nun çalışmaları seyrekleşince, Koro'nun en seçkin bir kaç kişisiyle bir şarkı grubu oluşturmuş İncirci. Kendisi artık koro yönetmenliği değil, kemanıyla aktif müzik yapıyor. Bu şarkı grubu sön olarak Amsterdam ve Rotterdam'da konserler vermiş. 
Ünü gittikçe parlayan Türkiyeli sanatçı Özay grubun solistliğini yapıyor. Bu arada, Incirci, piyano için eserler yazıyor. Ocak ayında Recklinghausen'de yapılacak bir festivalde çalınmak üzere senfonik orkestra için bir eser hazırlıyor. Ayrıca kendi yazdığı bir kaç enstrümantal parçayı ve yeni şarkıları içeren bir plak yapmaya hazırlam- 


olduğu yer Avrupa'dır. 
Bu, Avrupa'da yaşayan sanatçı için*büyük bir avantajdır. Türkiyeli sanatçılar olarak sanatın evrensel boyutlarını kendimize ölçü al- 


6 Bütün sanatların en ileri 


için ki bilir. 
Neden ilmi Enstrüman bu. Sazı, onu çalanı gelişmeye zorlayıcı eserler vermek lazım. Saz, sadece türküye eşlik ettiği zaman gelişemez. 


Türk Toplumcular Ocağı (TTO) vardı. Koro, onun kültür kolunun müzik çalışması olarak çıktı ortaya. Ilk önce 4-5 kişiyle başladık. Tam o sırada DDR'deki Gençlik Festivali sırasıydı. Türkiye Komitesi ile birlikte bu festivale katıldık, Daha işin çok başındaydık o zaman. Festivale 10 kişilik bir ekiple katıldık. Rahmi Saltuk koronun so-Tistliğini yapmıştı. Ardından plak yapmaya yönelik bir çalışmaya girdik. O zaman çogaldık tabii... Bu çalışma TTO'nun ana işlerinden biri haline geldi. Tik plağımızdan sonra Koro'nun önemi daha da arttı. Koro'nun bütün elemanları amatördü. Herhangi birmüzik çalışmaları yoktu, notabilgileri yoktu. İşçilerden ve öğrencilerden oluşuyordu. Sık sık Batı'ya gidip gelirdik, hafta sonlan...Çoğu kez otobüsten inip, hiçuyumadan doğruca işe giderlerdi. Sadeceenstrümanlar Alman arkadaşlardan oluşuyordu, onlar profesyoneldi. 

-Bu kadar amatör bir koronun, bu kadar büyük bir başan kazanması...Bunun-bir açıklaması olsa gerek. 

-Bir kere, içerikten ötürü... lik plağımız, “Işçi Marşları” plağı önemlidir. Işçi marşlan ilk kez bu koro tarafından plağı okunmuştur. Bu arada “Entemasyonal”i ve “TKP Marşı”nı özellikle belirtmeliyim, Nazım'ın bazı şiirleri ve benim bazı denemelerim bu plakta yer aldı. Bunlar benim ilk “politik şarkı” denemelerimdi. Bu plak 1974'de basıldı, Sonra “Türkiye Işçi Sırıfna Selam”, “Kindergeld Destanı” ve “El Kapılan” plak olarak basıldı. Daha sonra, 

1979'da Sümeyra ile birlikte “Barış ve Gurbet Türküleri” plağını yaptık. 

Ikincisi, Koro tek sesli söyleyebiliyordu. 
Ben flüt, klarinet, piyano, bateri, çello gibi batı müziğinin enstrümanlarını kullanarak çok sesliliğini sağladım, Halk türküleri yaptık, bunları piyanoyla falan söyledik. Hiçbir zaman yadırganmadı, tam tersine... “Bizim halkımız yalnız sazı anlar” diyen görüşler de çıktı. Bunlar tamamen yanlış, tutucu gö“ rüşlerdir. Iyi yapıldığı müddetçe, iyi sunulduğu müddetçe halk her türlü yeniliği benimser, Bir besteci de hertürlü enstrümanı 


mur Selçuk, Ruhi Su, Selda, Aşık Ihsani, 

Cem Karaca, vb. bu politik şarkı olayını yaralan sanatçılarımızdır. Bizim yaptığımiz “İşçi Marşları” plağının oynadığı rol büyük olmuştur. 

Incirci, özellikle Aşık Ihsani'nin üzerinde duruyor. Onun bir ilk atlama taşı olduğunu, modern anlamda protesto şarkısını halk şiiri türünde veren ilk ozan olduğunu söylüyor. 

-Koro çalışmalarını sürdürüyor mu? 

-Son bir yıldır bir dinlenme devresine girdi diyelim. Mesele şudur: Koro elemanlar esas işleri olarak koro çalışmasını almıyorlarsa, bu çok zordur. Türkiye'deki sallant bizde de sallantı yaratıyor. Normal, Bu arada bir besteci olarak sadece politik şarkı değil, daha büyük ölçekli eserler yazmam gerekiyor. Bu toparlanma devresi geçirildikten sonra koro gene elbette yürür, yürümelidir. Yetişen adamın! gerekliliğini herkesin anlaması lazım. Yıllarca adama öğretmişsin. Al o adamı, bir başkasını getir, “bir haftada öğrenir” de...Böyle şey olmaz, Koronun en azından yansının yetiş- 


Tahsin İncirci yönetimindeki Ban Berlin Türk Işçi Korosu, 1980 öncesi verdiği 


; Ar ki herşeyden önce sanatıma karşı sorumluyum. Bu böyle olmalı ki, angaje olduğum dava için de dürüst iş yapabileyim, kaliteli iş yapabileyim. Burjuva sanatçılarıyla boy ölçüşebilmeliyim. Kavga her alanda yürüyor. Sanat alanında özellikle yürüyor. Boy ölçüşebilmek için kaliteyi tutturabilmek gerekir. Adam sınıfsal olarak senin yaptıını yapamaz ama, estetik olarak senden güzelini yapar. Güzel heykel, tablo yapar. 
Müzik yazar. Bu çapta kaliteyi tutturabileceksin ki, vermek istediğin içeriği de verebilesin. Sıkılmış yumruk yapmak yetmiyor. O sıkılmış yumruk yapmıyor ama, çok nefis bir el yapıyor, Sen gene sıkılmış yumruğu yap, ama öyle bir estetiğini koy ki, aşağı kalmasın. Haa, işte o zaman iş değişiyor. Sırf halk türküsü söylemekle bir şey olmaz. Bizim sorunumuz başka, Olayı ileri götüreceğiz. Daha estetik boyutlar kazandırmamız lazım. İşçinin, emekçinin fantezisini geliştirmesine yardım etmeliyiz. 
Onun zevkini geliştirmekle görevliyiz. 


hep 


besi var; ve bu, kendi koşullarını 

i en ihtiyaç, yurt dı sanatçıların biraraya gelmeleridir. 
ortak konserler vermek, ortak resim sergileri açmak, ortak okuma geceleri düzenlemek...Bütün sanat dalları bir yerde aynı anda faaliyet gösterebilirler. Gündüz sergi, okuma olur da, akşam konser olur örnegin. Bir konu saptanır, hedef saptanır... Bu noktada beraberlik varsa neden bir araya gelinmesin? 


-Peki, niye olmuyor? Engel nedir? 

-Geçmişin kalıntıları... Her kişinin kendi içinde bir aşama yapması lazım artık, Türkiye'de, ortada bir rezalet var, Buna karşı sanatçılar olarak birlikte bir şeyler yapmamız lazım, Yunanlılar cunta zamanında bunu yapmışlardı. Komünisti, sosyalisti, hepsi bir araya gelip... O zaman Avrupa'yı gerçekten sallamışlardı. Tek hedefleri vardı: Yunan cuntasının yıkılması, Bunda hepsi birleşmişti. Sonra, cunta yıkıldıktan sonra herkes kendi yoluna gitti. Tamam, Ama o an için birleşmişler. Bu bizim için 


konserlerden birinde... 


bitmiştir. Sanatımızı evrensel düzeyde tanıtmamız gerekiyor. 


yor. Eylül ayında stüdyoya girilecek. Nazım'dan yeni bir bestesi de var, ilk kez Rotterdam ve Amsterdam'daki konserlerinde çalındı: “Uzaklardan Geliyoruz”. 

-Sizin besteleriniz, şarkılarınız 12 Mart döneminden sonra gelen kabarışa denk düştü, bu kabarışa, şahlanışa hız kazandırmak- ta çok büyük bir rol oynadı. Şimdi ise insanların umuda en çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu karanlığın içinde o umut ışığını görmek istiyor insanlar. Bunu sanatçılanmızdan da, örneğin sizden de bekliyorlar. 

-Bu bir şiir sorunu. Nazım bizim için büyük bir kaynak. Ama şimdi Türkiye'nin güncel durumuna ilişkin şiirler lazım. Türkiyeli ozan arkadaşlardan şiirler gelirse, biz besteci olarak bundan hemen etkileniyoruz. Güzel şiir oluyor, ama besteci olarak 

6 bir rezalet var. Buna karşı sanatçılar 

olarak birlikte bir şeyler yapmamız lazım. Yunanlılar cunta zamanında bunu yap- 


mışlardı. Tek hedefleri vardı: Yunan cuntasının yıkılması. 


Bunda hepsi birleşmişti. Bu bizim için 

de çok yakıcı bir sorundur. 

seni etkilemeyebiliyor. Özellikle politik sarkı yazan besteciler için büyük sorundur şiir sorunu. Şairlerimizi dürtüklemek lazm. 

Tahsin Incirci'ye bizim sorularımız dişında özel olarak söylemek istediği bir şey olup olmadığını soruyoruz. 

+12 Eylül öncesinde, örneğin Sanat Emegi dergisinde, sanatçılar arasında çeşitli konuların tartışıldığı bir platform açılmıştı, 


iyi de gelişiyordu. Acaba Türkiye Postası da şimdi böyle bir platform yaratamaz mı? 


Türkiye'de, ortada 


mii 


Varşova Paktı ülkeleri yöneticileri Moskova'da toplandı 


Sosyalist ülkeler NATO'yu 


roketlerin yerleştirilmemesi için anlaşmaya zorluyor 


28 Haziran'da, Sovyetler Birliği, Polon- 
ya, Bulgaristan, DDR, Macaristan, Romanya ve Çekoslovakya'nın Başbakan, Savunma ve Dışişleri Bakanlan Moskova'da biraraya geldiler. Cenevre silahsızlanma görüşmelerinde bir ilerleme kaydedil 


Roketler yerleştirilmediği 


mediği, ABD ve birkaç müttefiki tarafindan körüklenen silahlanmanın uluslararasi ilişkileri gerginleştirdiği konuları üzerinde duran yöneticiler, gerilimin azalulması ve savaş tehlikesinin bertaraf edilmesi için, 5 Ocak 1983'te Prag'da yap- 


takdirde anlaşma olanaklıdır 


"Temmuz ayı başında Sovyetler Birliği'ni ziyaret öden Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile SBKP Genel Sekreteri ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Yuri Andropov arasında yapılan görüşmede, üzerindeen fazla durulan konu Avrupa'ya yerleştirilmesi planlanan roketler oldu. 


Görüşme sırasında Andropov, Batı Avrupa'ya yeni ABD roketlerinin yerleştirilmemesi gerektiğini belirterek, Kohl'un savunuculuğunu yaptığı ABD politikasını Sovyetler Birliği ve müttefiklerine karşı radikal bir politika değişikliği olarak niteledi. Andropov, “ABD'nin roketleri yerleştirmesinden sonra, Cenevre görüşmelerinde Sovyetler Birliği'nin taviz vereceğini uman politikacılar yanılıyorlar. Bu durumda Sovyetler Birliği savunmasını zayıflatmayacak, 


Ee Oa 


inin ve müttefiklerinin güvenliği için j önlemi alacaktır” dedi. 

Avrupa'nın yeni atom silahlarıyla doldurulmasından, Federal Almanya'nın ne çikar umduğunu anlayamadığını söyleyen Andropov, Sovyetler Birliği'nin atom silahlarının sayısını azaltma yönünde her zaman anlaşmaya hazır olduğunu yineledi. 

Bu açıklamalar karşısında “Ben rokettiryakisi değilim”, “Biz de sınırlı bir atom savaşının mümkün olduğuna inanmıyoruz” demek zorunda kalan Kohl, öte yanda Federal Almanya dış politikasının bir gereği olarak NATOİikili karanınauymak zorunda olduklarını belirtti. Dışişleri bakanlarının yaptığı görüşmede ise Genscher, Cenevre silahsızlanma görüşmelerini ABD'nin baltaladığı konusunda Gromiko'nun ileri sürdüğü tezi kabul etmedi. 


tukları toplantı sonucu açıkladıkları önerileri yinelediler. Bunlann NATO üyesi ülkeler tarafından benimsenmesini istediler. 


© Batı Avrupa'ya yeni atom roketlerinin yerleştirilmesinin engellenmesi için, Cenevre'de anlaşmaya varabilme yolunda herşeyin yapılmasını, 

©Nükicer silahlara sahip ülkelerin, özellikle ABD ve Sovyetler Birliği'nin nükleer silahlanmayı dondurmasını, 

© Atom gücüne sahip tüm devletlerin, atom silahlarını ilk kullanan ülke olmamayı taahhüt etmesini, 

@ Uzaya her çeşit atom silahının yerleştirilmesinin engellenmesini, 

© Varşova Paktı ve NATO ülkelerinin 
1 Ocak 1984'den itibaren silahlanmayı 
arttırmamalarını ve bu alanda arttırılacak olan fonların gelişmekte olan ülkelere yardım olarak verilmesini, 

© Kuzey Avrupa'da, Balkanlar'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde atom silahlarından arındırılmış bölgeler oluşturulmasını önerdiler. Tüm bu konularda sosyalist ülkelerin NATO ülkelerinden yanıt beklediklerini ve her konuda görüşmeye hazır olduklarını açıkladılar. 

Dünya barış hareketihin temel hareket noktaların ve mücadele alanlarını bir kez daha belirleyen bu toplantıya Türkiye basınında ya hiç yer verilmedi, yada hiçbir somut sonuç alınamayan, hatla sosyalist ülkelerin kendi aralarında bile bazı konularda anlaşamadıkları sıradan bir toplantı olarak gösterildi. Oysa, Moskova toplantsı ABD, Japonya ve Avrupa'nın pekçok ülkesinde cildi yayın organlarında yeraldı. 
Genellikle de, sosyalist ülkelerin gerilimi azaltma yönünde görüşmelere hazır olduğunu gösteren bir belge olarak değerlendirildi. 
wy 
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1979'da Hayber Geçiti'ndeki Pakistan askeri kamplarında bir başka ABD görevlisi Carter'ın güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski. Pakistan sınırındaki bu kamplarda 
10 binlerce Afgan karşı-devrimci eğitildi 


ABD Dışişleri Bakanı 
Afgan karşı devrimcilerine yardımın süreceğini açıkladı 


Temmuz ayı başında Pakistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Schultz, Hayber Geçiti'ndeki bir Afgan mülteci kampını da ziyaret etti ve buradaki karşı-devrimci çeteleri “yürekli” mücadelelerinden ötürü kutladı, “mücadelenizde yalnız değilsiniz” diyerek kendilerine ABD desteği konusunda garanti verdi. 

Schultz Pakistan'ı ziyaretinden önce Afganistan sorunu Üzerine Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromiko'ya yazdığı bir mektupla, Afganistan sorununun Birleşmiş Milletler'in önerileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduğunu belirtmiş ve ABD'nin bu sorunu diplomatik görüşmeler yoluyla çözmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Hemen ardından Algan karşı-devrimcilerine de teminat vermesi, ABD'nin bağımsız, bağlantsz Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin içişlerine kanışmayı sürdüreceğini, politik bir çözümden yana olmadığını bir kez daha gösterdi. 

Sovyetler Birliği ise geçen yıl sonu Birleşmiş Milletler'de yapılan Afganistan'a ilişkin toplantıda, Afganistan'dan askeri birliklerini tümüyle geri çekmek için ABD ve diğer ülkelerin Afganistan'ın içişlerine karışmasının son bulması gerektiğini ve bölgedeki huzursuzluklardan önemli ölçüde ABD'nin sorumlu olduğuna işaret ederek, ABD'nin bölgede Afganlı teröristlere 217 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıklamıştı. 


D — 


Boşuna desteklemiyor 


Yunanistan'daki ABD üsleri Türkiye'ye nakledilebilir mi? 6. Filo yine Türkiye limanlarına mı demir atacak? Yanıtları, ABD'nin Akdeniz'de egemenliğini nasıl koruyacağına ve güçlendireceğine bağlı olan bu sorular, üklemizi bekleyen tehlikeler açısından da güncel ve önemli, 

, ABD'nin Akdeniz'de Amerika kitaşı dışında dünyanın hiçbir bölgesinde olmadığı kadar büyük yaşamsal çıkarları olduğu bir gerçek... 
Akdeniz havzasındaki Amerikan varlığının simgesi ve özü ise 6. Filo. Türkiye'de İlerici-devrimci genç” 


liğin, ölümü göze alma pahasına, limanlarımıza sokmamak için direndiği ünlü “Katil 6. Filo”. 6. Filo- nun ve ABD'nin, Körtez Bölgesi'ne, Ortadoğu'ya ve Afrika kıtasına müdahâleler de içinde olmak üzere Akdeniz'deki tüm operasyonları, Akdeniz'i çevreleyen 200 kadar Amerikan Üssüyle desteklenir. Bu 


üsler çoğu NATO ülkesi olan yedi ülkeye yerleştirilmiştir. 


Bu ülkelerden en Batı'daki Portekiz, ABD'nin Afrika ve Ortadoğu'ya müdahale için Hava Kuvvetlerinin zorunlu iniş yapması gereken Üslere sahip'olan ülkedir. Ancak Portekiz halkı üsleri istemediğini her fırsatta gösteriyor. Nitekim son seçimlerde ABD Çevik güçlerini bu üşlerden yararlandırmak isteyen gerici partilere öy vermedi. 


NATO'nun, Akdeniz'deki silahlarının büyük bir kısmını barındıran Ispanya'da ise halk, ABD üslerini istemediği gibi NATO'dan çıkılması yönünde Sosyalist Parti hükümetini Zorluyor, 1985'da Ispanya'da NATO Üyeliği konusunda halk oylaması yapılacak. 

Öte yanda topraklarında 50'den fazla ABD üssü barındıran Italya, özellikle Sicilya'ya yeni ABD roketlerinin yerleştirilmesi ile önemi daha da artacak olan bir Ülke. Ancak burada da halk, ABD üslerine, roketlerine karşı hareket halinde. ABD ile yakın İlişkiler içindeki savaş ve 


Filiz KARDAM 


silahlanma yanlısı partileri desteklemiyor. 

ABD 6. Filosu'na ve üslerine karşı en etkin eylemler komşumuz Yunanistan'da yapiliyor. Papandreu Hükümeti üslerin adım adım kapatılmasına yönelik bir tasarıyı ABD'ye sunmuş durumda. Dahası, Yunanistan, kendi ülkesinden Arap ülkelerine karşı girişimde bulunulmasına izin vermiyor. 


Yunanistan üslerini kapatırsa, hele bir de İspanya NATO'dan çıkar- sa, ABD açısından, Güney Balkanlar'da, Ege Denizi'nde, Akdeniz'de ve özellikle Yakin Doğu'ya müdahale için bir boşluk doğmayacak mı? 

Bu olasılıklar karşısında ABD şimdiden önlemlerini alıyor. Türkiye'de Misir'da, Fas'ta yeni hava üsleri kuruyor. Yunanistan'la anlaşma sağlanamadığı takdirde buradaki üslerini de Türkiye'ye taşıma planlar yapıyor. 

“Yunanistan üslerini kaparsa, Kib: ns ABD'ye askersel olanak verebilir mi?” Bu soru geçtiğimiz günlerde Newsweek dergisi muhabiri tarafından yasal Cumhurbaşkanı konumunda olan Rum kesimi lideri Kyprianou'ya yöneltildi. Bağımsız, bağlantısız bir Kıbns'tan yana olan liderin yanıtı kesin bir “hayır” oldu. Ancak, KTFD Başkanı Denktaş, adayı bölme girişimleri ile yabancı üslere de yeşil ışık yakıyor. 
Denktaş'ın bu çabaları Türkiye'deki cunta yönetiminden bağımsız olarak sürdüremeyeceği de açık. 

Türkiye'de yalnızca" cuntanın konuşluğu ve cuntanın da ABD ağzıyla konuştuğu koşullarda, Türkiye'ye çok şey yaptırmak olanaklı. 
ABD, diktatörlükleri boşuna desteklemiyor. Akdeniz ülkelerinde barış ve demokrasi hareketinin geliştiği, parlamenter demokrasi ortamında partileri, hükümetleri etkilediği koşullarda, Akdeniz'de ABD egemenliğinin ve çıkarlarının korunması ve ABD'nin Ortadoğu Ülkelerine müdahalesinin kolaylaştırılmasında en büyük rol Türkiye'ye düşüyor. 


15 Haziran'da Hürriyet Gazetesi'ne 
verdiği demeçte, “Referandum yoluna çikılmıştır. Bu yolda ilerlemek zorundayız” diyen KTFD Başkanı Denktaş, ayrı devlet ilânı konusunda bir adım daha atarak, Federe Meclis'in 17 Haziran tarihli oturumunda meclisten bir “self-determinasyor” (kendi kaderini tayin) karar tasarısı geçirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin altı milletvekili ise, Türk toplumunun “self determinasyon” ilan etme hakkı olduğunu, ancak bunun ayn devlet kurma yönünde değil, Kıbrıs'ta egemenliğe ortak olma yönünde kullanılmasını önererek, ayrı bir yasa tasarısı sundular. 


Bu tasarının ardından, referandum yasası da meclise sunuldu. Ancak müzakeresi, Denktaş'ın Temmuz ayı başında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar ile yapacağı görüşme nedeniyle ertelendi. 


Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini bizzat belirleme hakkı olduğunu savunan hükümet tasarısı, önemli olumsuzluklar ve eksiklikler taşıyor. Tasarı, 5 
Kasım 1976'da kabul edilmiş olan “bağımsız, bağlantısız, Üslerden arınmış, iki bölgeli, iki toplumlu Federal Kıbns Cumhuriyeti” tezini ortadan kaldınyor. Üsler konusuna hiç değinmeyişi ile ise, iktidar çevrelerinin üslere verilmiş yeni bir vizesi niteliğini taşıyor. 

Bir diğer önemli olumsuzluk İse, tasanyi hazırlayanların gerçek niyetlerinin ortaya çıkmış olması. Iç politik ortamda kitlelerin gözünden düşen Denktaş hükümeti, pahalılığın önemli ölçüde arttığı, ücretlerin düştüğü koşullarda milliyetçiliğe sanidi, 13 Mayıs'ta BM'de alınan adadan tüm yabancı askerlerin çekilmesi yönünde ki karan bahane ederek, toplumlararası görüşmeleri kesti, ayrı devlet kurma yönünde girişimlerde bulunulacağını açıkladı, Türk lirasını KTFD'de resmi para biri- mi ilan etti. Hatırlanacağı gibi bu gelişmeler karşısında, Türkiye'deki cunta hükümeti de böyle bir tepkiyi haklı karşıladıklarını belirterek bir anlamda Denktaş'a yeşil ışık yaktı. Şimdi Denktaş, böyle bir meclis kararından gerek BM yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde, gerekse Rum 


EA YA 


Denktaş Kıbrıs'ı bölme y yön yeni adımlar attı 


kesimi yönetimi ile masaya oturduğu zaman güç almayı hesaplıyor. 

Öte yanda CTP önerisi, Kıbns sorununun bölge barışını tehdit ettiğinden, Kıbnsl Türk ve Rumların ortak istemlerin- den, daha önce bu konuda varılmış anlaşmalardan ve 1963 Aralık ayından bu yana geçen süre içindeki toplumun kendi yönetimlerini oluşturmuş oldukları gerçeğinden yola çıkıyor. Kıbns Türk toplumunu egemenlikte ortak kılacak, azınlık statüsüne düşürmeyecek biçimde, bağımsız, bağlantısız, iki bölgeli, iki toplumlu, Federal, layik bir cumhuriyet öneriyor. Kıbrıs'ın tümüyle yabancı askerlerden ve üslerden arındırılmasını öngörü- 


yor. 

Bölgede yaratılan gergin havanın hemen ardından ilk önce Rum basınında, daha sonra Türkiye basınında adanın Trk kesiminde büyük askeri tesisler inşa edildiği, bunların arasında ye tarafından kullanılabilecek bir havaalaninin da bulunduğu haberleri çıktı.“ 

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs'ta egemenligin, bağımsızlığın, bütünlüğün korunması ve iki toplum arasında görüşmelerin sağ- 


hıklı bir biçimde yürüyebilmesi için adadan tüm yabancı askerlerin çekilmesini öneriyor. Denktaş'la § Temmuz'da Cenevre'de yaptığı görüşmede de BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, görüşmelerin sürdürülmesini istediklerini, iki toplum arasındaki görüşmelerin bir federasyon oluşturmak için yapıldığını, dolayısıyla masaya oturan tarafların birbirlerinin eşitliğini kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Bağımsız devlet ilanının ertelenmesini istedi. 


Ortak açıklama 


Prag 83 Barış Kurultayı'na katılan AKEL, CTP, TKP gibi partilerin, sendikal gençlik ve kadın örgütlerinin temsilcilerinin ve sanatçıların yer aldığı Kıbrıslı Rum ve Türk delegeler, yaptıkları ortak açıklama ile Kıbns'ın yabancı askerlerden arindınlması, bölgede gerginliği artıran bir yer olmaktan çıkması, bağımsız, bağlantısız, toprak bütünlüğüne sahip, federal yönetimli bir ada olması için, politik parti ve kitle örgütlerinin temsilcileri olarak iyi ilişkiler sürdürmekte yana olduklarını dünya kamuoyuna duyurdular, 


İTALYA'DA HRİSTİYAN DEMOKRATLAR AĞIR YENİLGİYE UĞRADI 


Italya'da 26-27 Haziran günleri yapılan genel seçimlerde, en güçlü parti durumun- daki Hristiyan Demokrat'lar, yüzde $ oranında oy kaybederek, 2. Dünya savaşı'n» dan bu yana en ağır yenilgiye uğradılar, Hristiyan demokratların oyları özellikle 
112 Cruise roketinin yerleştirileceği Sicilya'da en fazla düşüşü gösterdi. Hristiyan Demokratlar'ın 1979'dayüzde 38,3 olanoy oranı, yüzde 32,9'a düşerken, ülkenin ikinci büyük partisi olan Komünist Partisi yüzde 30 civarında olan oy oranını korudu. 
Italya'da işsizliğin yüzde 10 civarında oldu-Eu, bütçe açığının 60 milyar doları buldu-Zu, enflasyonun yüzde 16'ya ulaştığı, gerçek ücretlerin düştüğü, Hristiyan Demokrat Parti yöneticilerinin pek çok skandala karıştığı koşullarda, muhafazakarları protesto edenler oylarını daha çok Sosyalist Parti'ye, ya da merkez veya merkez sağ bir 


politika izleyen küçük partilere yönelttiler. 
Sosyalist Parti'nin oyları yüzde 11,4'e yükselirken, diğer küçük partiler de yeni bir güç olarak politik sahneye çıktılar, Seçimlerde Italyan Sosyal Hareketi denilen partinin yüzde 6,8 oranında oy alması son yillarda neofaşist hareketteki gelişmeleri yansıttı. 

Bu durumda Italya'da, sayısal olarak ele alındığında Hristiyan Demokratlar olmadan diğer partilerin hükümeti oluşturma olanağı doğdu. İtalyan Komünist Partisi de, Hristiyan Demokratlar dışındaki partilerle bir “demokratik alternatif” hükümeti kurulmasını istiyor; ancak Sosyalistler ve diğer küçük partiler buna yanaşmadığı için Malya'da yeni hükümetin diğer küçük partilerin Hristiyan Demokratlar'la 5'li bir koalisyon biçiminde olması ihtimali daha fazla 
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EKONOMİ 
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28 Haziran'da Varşova Paktı ülkelerin yöneticileri Moskova'da toplandı 


“Silahlanma harcamalarını( 


mi) geri 


kalmış ülkelere yardım olarak verelim” 


© Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelerin önerisi kabul edilseydi, geri 


© Sosyalist ülkelerin “geri kalmış ülkeler zirvesi”nde yaptığı öneriyi ABD ve öteki emperyalist devletler reddettiler. ABD bununla da yetinmeyerek, geri kalmış ülkelerin anti-emperyalist bir girişimi ve örgütlenmesi olan UNCTAD'ın dağıtılmasını istedi. 


“Geri kalmış ülkeler zirvesi” olarak anılan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın altıncı dönem toplantısı, 6-30 Haziran tarihleri arasında Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da yapıldı. Konferans'a 3.500 delegeyle gelen 16$ geri kalmış ülkenin yanısıra, gelişmiş kapitalist ülkelerle sosyalist ülkelerin temsilcileri de katıldı. 

UNCTAD'ın altıncı dönem toplantısına Dış Ticaret Bakanı Alexej Manshula başkanlığında bir heyetle kaulan Sovyetler Birliği, ABD ve öteki gelişmiş kapitalist ülkelere seslenerek, “önümüzdeki yıldan itibaren silahlanma harcamalarının indirilmesi ve buradan tasarruf edilecek paraların geri kalmış ülkelere ekonomik yardım olarak verilmesi önerisini” getirdi ve “Sovyetler Birliği'nin böyle 'bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu” bildirdi. 

Öte yandan, UNCTAD Konferansı" nın son günlerine rastlayan 27-28 Hazirantarihlerinde, Moskova'da olağanüstü bir toplantı yapan ve Varşova Paktı üyesi ülkeler olarak anılan Avrupa Sosyalist topluluğu da oybirliği ile aynı karara vawarak, “1 Ocak 1984 tarihinderi itibaren silahlanmaya ayrılacak ödeneğin azaltılmasını” istediler ve “artacak paranın geri kalmış ülkelere yardım olarak verilmesi” önerisini getirdiler. Bilindiği gibi, 27-28 Haziran tarihinde Moskova'da yapılan bu toplantıya Sovyetler Birliği, Polonya, Bulgaristan, DDR, Macaristan, Romanya ve Çekoslavakya Komünist ve Işçi Partileri birinci sekreterlerinin ya- 


b msira, başbakan, savunma ve digigleri 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Sosyalist ülkelerin önerisi ve geri kalmış ülkeler 


bakanları katıldı. 

Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelerin önerisi; “dünya çapında bir yumuşama- nın sağlanması” ve “gerginliğin azaltılması” yanında, geri kalmış ülkelerin dış borç yükünden kısa sürede kurtulması ve bu ülkelerin ekonomik kalkınma ve sanayileşme yolunda önemli adımlar atması sonucunu getirecektir. Sözgelimi, Sovyetler Birliği ve Sosyalist ülkelerin önerisi doğrultusunda, NATO ve Varşova Paktı üyesi ülkelerle öteki kapitalist ülkelerin 1984 yılı için planlanan 800 milyar dolar tutarındaki askeri harcamaları, eğer 1980 yılının 500 milyar dolarlık düzeyine indirilebilirse, yılda 300 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanabilecek ve bu para geri kalmış ülkelere karşılıksız yardım olarak verilebilecektir. 

Üçyüz milyar dolarlık karşılıksız yardımın yılda yüzelli milyar dolarlık bölümünün dış borç ödemelerine ayrılmasıyla beş yıl gibi kısa bir sürede (faiz almamak koşuluyla), geri kalmış ülkeler dış borçlarının tümünü ödeyebileceklerdir. Geri kalan yüzelli milyar dolar da, ekonomik Kalkınma ve sanayileşmeye ayrıldığında, geri kalmış ülkelerin kalkınma hızı büyüklükleri, yılda yaklaşık yüzde $ oraninda artırılabilecektir. Geri kalmış ülkelerin kalkınma hizının yılda yaklaşık yüzde beş oraninda artırılması ve bunların dış borçlardan kurtulması, bu ülkeler halkları için şu olumlu sonuçları getirecektir, 


kalmış ülkelere yılda 300 milyar dolar yardım yapılabilecekti. Bu yardımla geri kalmışlar beş yılda tüm dış borçlarından kurtulabilecekler ve yıllık kalkınma hızı büyüklüğünü yüzde 5 artırabileceklerdi 


© Geri kalmış ülkelerin emperyalist sisteme olan bağımlılıkları önemli oranda geriletilecek ve emperyalist sömürü sınırlandınlacaktır, 

© Yıllardır ekonomik kriz içinde kıvra- 


“nan geri kalmış ülkeler, bunalımdan çı- 


kiş yolu bulabileceklerdir. 

© Kalkinma hızının yüzde 5 oranında artırılmasıyla, bu ülkeler ekonomik kal-Kınma ve sanayileşme doğrultusunda ciddi adımlar atabilecekler ve çok uzun olmayan bir dönemde işsizlik, açlık, sefalet, eğitimsizlik ve pahalılık gibi birçok canalıcı sorunun üstesinden gelme olanağına kavuşabileceklerdir. 


Geri kalmış ülkeler ne istiyor, ABD ve öteki emperyalist ülkeler ne diyor 


UNCTAD'ın altıncı dönem Loplantısında, ABD ve öteki emperyalist ülkeler, yalnizca Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelerin önerisini reddetmekle kalmadılar; onlar aynı zamanda, geri kalmış ülkelerin “Yeni Bir Ekonomik Düzen”in oluşturulması doğrultusundaki bütün istemlerini de kabul edilmez bularak geri çevirdiler. ABD bununla da yetinmeyerek, geri kalmış ülkelerin anti-emperyalist bir girişimi ve örgütlenmesi olan UNCTAD'ın dağıtılmasını ve bu ülkelerin sorunlarını IMF'yle “çözümlemesini” istedi. 

Neydi geri kalmış ülkelerin istemleri ve “Yeni Bir Ekonomik Düzen”in kurulması ne anlama geliyordu? Bu istek- 


lerin tümü, birbiriyle yakındari ilişkili iki ana konudan ol tadır, Birincisi, _ 
1975 e iŞ ülkelerin 


rikalmış ülkelerin dışborçlarının çok büyük miktarlara ulaşmasına neden olmuştu. Bunun sonucunda, birçok geri kalmış ülke, bir yandan süresi gelen dış borçlannıödeyemez bir duruma gelmiş; öle yandan da, bu ülkeler derin bir ekonomik bunalımın içine düşmüştü. 

© Nitekim, geri kalmış ülkelerin 1975 
yılında 180 milyar dolar olan dış borçları, yüksek faiz oranları sonucu, 1982 yıh sonuna gelindiğinde yaklaşık dört kat artarak 700 milyar dolara ulaştı. 

©1975 yılında, geri kalmış ülkelerin, yılda ödemeleri gereken dış borç miktarı 25,8 milyar dolar iken; 1982 yılına gelindiğinde bu miktarbeşkattan fazla artarak 131,3 milyar dolara yükseldi. 

01975 yılında, ana paraya oranla ödenen yıllık faiz oranı yüzde 56'ydi. Nitekim, 1975'de ödenen 25,8 milyar dolarlık dişborcun, 16,5 milyarınıana para ve 9,3 milyar dolarını da faiz ödemeleri oluşturmuştu. 

1932'de ise, ana paraya oranla ödenen yıllık faiz oranı, yüzde 84,4'e yükseldi. 1982 yılında, ödenen 131,3 milyar dolarlık dış borcun 71,2 milyarını ana para ve 60,1 milyar dolarını da faiz ödemeleri oluşturdu. 

Ikinci olarak, geri kalmış ülkeler, gelişmiş kapitalist ülkelerle olan dış ticaret ilişkilerinde karşılıklı olarak fiyat eşitliği- nin sağlanmasını istiyorlar. Bu ülkeler, gelişmiş kapitalist ülkelere sattıkları malların fiyatlarının sürekli düşürülmesin- den ve onlardan satınaldıkları malların fiyatlarının da sürekli yükseltilmesinden her yıl on milyarlarca dolar zarara uğramaktadırlar. 

© Bilindiği gibi, geri kalmış ülkelerin 
tlikları malların fiyatları, yalnızca 1981 


Bir çok geri kalmış ülke süresi gelen dış borçlarını ödeyemiyor 


1983 yılında en çok dış borç ödemesi gereken Ülkelerin, sırasıyla Meksika, Brezilya, Arjantin, Venezüela, Güney Kore ve israil olduğu açıklandı. AID (Antiimperialistisches Informationsbulletin) adlı derginin Haziran sayısında belirtildiğine göre, 1983 yılında Meksika'nın 43,1; Brezilya'nın 30,8; Arjantin'in 18,4; Venezüela'nin 19,9; Güney Kore'nin 15,7 ve İsrail'in 15,2 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor. 

Ancak, dış borç kriziyle birlikte derin ekonomik bunalım içindebulunan bu ülkelerin hiç birisinin, 1983'de dış borçlarını ödeyemeyeceklerine kesin gözüyle bakılmaktadır. Çünkü, ödenmesi gereken dış borcun miktarı, bu ülkelerin döviz gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'- nı oluşturan dışsatım gelirlerinden daha büyük boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 

© Nitekim, Brezilya'nın toplam dışsatım geliri 26,3 milyar dolar olmasına karşılık, 30,8 milyar dolar dış borç ödemek zorundadır. 

© Meksika'nın toplam dışsatım geliri 34,2 milyar dolar olmasına karşılık, 43,1 milyar dolar dış borç ödemesi gerekmektedir. 

© Arjantin'in dışsatım geliri 12 
milyar dolar olmasına karşılık, 18,4 milyar dolar dış borç ödemesi gerekmektedir. 


Türkiye'nin döviz gelirlerinin üçte biri dış borç ödemelerine eairdiurr 
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Yüzde 17 faiz oranıyla dış borç olarak emperyalist ülkelerden geri 


kalmış ülkelere giden her dolar: 


© Beşinci yılın sonunda 2,19 dolar 

© Onuncu yılın sonunda 4,80 dolar 

© Onbeşinci yılın sonunda 10,50 dolar 

© Yirminci yılın sonunda 23,16 dolar olarak geldiği ülkeye geri dönü- 


yor. 


“B.Y 


Ulusal gelir beş yıl öncesinin de gerisinde 


1983 yılı başında, Türkiye'de kişi başına düşen ulusal gelirin beş yıl öncesinin de gerisine düştüğü açıklandı. Devlet Istatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1968 yılı fiyatlarıyla Türkiye'de kişi başına düşen ulusal gelir 
1983 yılı başında 4 bin 796 liraya geriliyerek 1978 yılının da altına düştü. 1978 
yılında, kişi başına düşen ulusal gelir miktarı, 4 bin 852 liraydı. 

Türkiye'de kişi başına düşen ulusal gelirin dolar cinsinden hesaplanması durumunda, gerilemenin çok daha büyük boyutlarda olduğu gözleniyor. Nitekim, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün istatistiklerine göre, 1978 yılında 1196 dolar olan Türkiye'de kişi başına düşen ulusal 
gelirin büyüklüğü; 1983 yılı başında 1007 
dolara düşmüş bulunmaktadır. 


5. Yıl 


BUNU EDdADILE. ANI 
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10. Yıl 20. Yıl 


Beş Yıllık Plan geri çekildi 


Dünya Bankası'nın isteği üzerine Ulusu hükümeti, Beşinci Beş Yıllık Plan'ı geri çekti ve böylece, plan bir yıl ertelenmiş oldu. 1984-1988 yıllarını kapsayan Beşinci Beş Yıllık Plan'ın bu yıl ertelenmesini ve 
1984 yılı için “geçiş programı” hazırlanmasını öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 

Bilindiği gibi, Nisan ayı başında Beşinci Beş Yıllık Plan çalışmaları tamamlanmış ve Ulusu hükümeti tarafından planın esasları kamuoyuna açıklanmıştı. Mayıs ortalannda tam plan yasalaşmak üzereyken, Dünya Bankası'nın “Türkiye Raporu” yayınlanmış ve raporda bazı hedeflerin tasvip edilmediği belirtilerek planın geri çekilmesi istenmişti. Dünya Bankası, özellikle yatırım ve kalkınma hızına ilişkin hedefleri yüksek bularak, bu rakamların indirilmesini istemişti. 


1975 yılından beri"geri kalmış ülkelerin 


içine düştükleri dış borç bunalımına çözüm getirilmesi konusudur. Geri kalmış ülkeler, ödeyemez duruma düştükleri dış borçların birbölümünün silinmesini, geri kalan bölümüne ödeme kolaylıkları getirilmesini, faiz oranlarının düşürülmesini ve sosyalist ülkelerin önerisi doğrultusunda “silahlanma harcamalarının indirilmesine ve bu paraların geri kalmış ülkelere aktarılmasını” istemektedirler. 
© Bilindiği gibi, aslında yüzde 12 gibi çok yüksek olan dış borç faiz oranları, Reagan'ın yüksek faiz politikasıyla yüzde 17-20'ye tırmandırılmış ve bu durum, ge- 


» 


sattıklan malların fiyatları, yalnızca 1981 
1982'de yüzde 17 oranında düştü ve böylece hammadde fiyatlari, Ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük düzeye indi. 

© Gelişmiş kapitalist ülkelerin bir taraftan hammadde fiyatlarını düşürmeleri, öle yandan ise, geri kalmış ülkelerin dışsatım mallarına yeni engeller koymaları, bu ülkelerin dışsatımlarının düşmesine ve dış ticaret açıklarının artması» na neden oldu. 

© Sonuçta, geri kalmış ülkelerin kalkınma hızı miktarı 1980, 1981 ve 1982 
yıllarında yüzde 1,5 oranında geriledi. 


> ” 
F a gidiyor 

IMF'nin yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye 1984-1988 dönemini kapsayan önümüzdeki beş yıllık sürede, 17 milyar 
800 milyon dolar tutarında dış borç ödeyecektir, Böylece, Türkiye'nin toplam döviz gelirinin yaklaşık üçte biri dış borç ödemelerine ayrılmış olacaktır. 

IMF'nin yaptığı projeksiyonlara göre, 
1983 yılında 2,6 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borç ödemesi, 1985 yılında 3,7 milyar dolara ve 1986 yılında da 3,9 milyar dolara yükselecek. 


“DIŞ BORÇ TUZAĞI"NDA SOYUP SOĞANA ÇEVRİLENLER 


On yıl sonra geri kalmış ülkelerin dış borçları altı kat artacak 


© 1983'de 700 milyar dolar olan geri kalmış ülkelerin dış borçları, 1992'de 4 trilyon 403 milyar dolara yükselecek. 


UNCTAD'ın Belgrad'da yapılan son 
Konferansı'nda belirtildiğine göre, 1982 
yılında geri kalmış ülkelerin dış borç ana para ve faiz ödemeleri, 131,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 1983 yılında isö, bu ülkelerin dış borçlarını ödeyebilmeleri ve dış ticaret açıklarını karşılayabilmeleri için, 160 milyar dolar yeni dış borç ödemeleri gerekmektedir. 

Yıllık faiz oranının yüzde 17 olduğu koşullarda, yukarıdaki veriler esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, 1983'de 
700 milyar dolar olan geri kalmış ülkelerin dış borç miktarı, 1992 yılına gelindi-Binde yaklaşık altı kattan fazla artarak 
4 trilyon 403 milyar dolara yükselecektir. 

Bu hesaplamanın ortaya koyduğu sonuçlar, “dış borç tuzağı”yla emperyalist dünyanın geri kalmış ülkeleri soyup sofana çevirdiklerinin açık kanını vermektedir. 

@ 1983-1982 döneminde, geri kalmış ülkelerin ödemeleri gereken dış borç toplamı 1 trilyon 313 milyar dolardır. Bulmaları gereken yeni dış borç miktarı ise, 


1 trilyon 600 milyar dolardır. Böylece, geri kalmış ülkelerin on yıl içinde aldıkları “taze para”nın miktarı, yalnızca 287 milyar dolar olmaktadır. 

© 287 milyar dolarlık bu “taze para”ya, 
1983 yılı başındaki 700 milyar dolarlık 
dış borç eklendiğinde, dış borç ana para- 


nın toplamı 987 milyar dolar olmaktadır. 

© Işte bu 987 milyar dolarlık “ana para”, on yıl gibi kısa bir sürede 4 trilyon 
403 milyar dolar olarak geri dönmekte 
ve böylece, emperyalist ülkeler 3 trilyon 
416 milyon dolar faiz geliri elde etmiş 
bulunmaktadırlar. 


GERİ KALMIŞ ÜLKELERİN DIŞ BORÇLARI (MILYAR DOLAR) 
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Temel malların üretimi tekellerin elinde 


Türkiye'de üretilen 29 temel maddenin 76 büyük işletmenin tekelinde olduğu ve bu işletmelerin tamamına yakınının da 15 dolayındaki holdinge ait bulunduğu açıklandı. izmir Ticaret Odası'nın yaptığı araştırmaya göre, ilgili 29 temel maddeden her birinin üretiminin tamamını, 1 İla 6 büyük şirket kontrol etmektedir. 

Sözgelimi ilgili araştırmaya göre, Türkiye'de pencere camı, jilet, televizyon tüpü, motor blokları, su sayacı, zincir ve tırpan üretiminin yüzde 100'ü tek şirket tarafından üretilmektedir. Aynı şekilde, akümülatör, kurşun kalem, sıhhi tesisat, çelik boru, el aletleri, boru parçaları ve biçerdöver Üretiminin tamamı ise, iki büyük şirket tarafından kontrol edilmektedir. 

Ayrıca buzdolabı, çamaşır ma- 


kinası, otomobil, otobüs, radyatör, 


televizyon ve elektrik ampulü üretiminin yüzde 100'ü üç büyük şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. 

izmir Ticaret Odası'nın 14 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan konuyla ilgili görüşüne göre, “tekel durumunda olan sanayi dallarındaki fiyat artışlarının genel fiyat artışlarının çok üzerinde seyrettiği” belirtilerek, “tekelleşme ve tekellerin fiyatları arttırma eğilimlerine karşı önlem alınması” ve bu amaçla, “zaman kaybetmeden acele olarak yasa çıkartılması” istendi. 


ürkiye Postası, 15 Temmuz 1983 
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12 Eylül serasının üç gülü: Enka, Okumuş ve Kozanoğlu-Çavuşoğlu Holding 


Üç holding 62 büyük şirketi ele 


© 1980 yılında 1142, 1981 yılında 2312 ve 1982 yılında da 2178 
şirket büyüklerle rekabete dayanamayarak iflas bayrağını çektiler 


Son üç yıl içinde hızla büyüyen Okumuş Holding, Enka Holding ve Kozanoğlu-Çavuşoğlu Holding üçlüsü, her biri kendi işkollarında tekel olan 62 büyük 
şirketi ele geçirdi. Ele geçirilen bu 62 
büyük şirketin 30'u Okumuş Holding'e, 19'u Kozanoğlu-Çavuşoğlu Holding'e ve geri kalan 13'ü de Enka Holding'e katıldı. 

Bu üç büyük holdingle beraber, aralarında Koç, Sabancı ve Çukurova Holding gibi en sivrilerin yer aldığı bir avuç büyük sermaye grubu, bir yandan bir çok şirketi ele geçirirken, öte yandan da yüzlerce şirketin iflas etmesine neden oldular. Nokta Dergisi'nin 19, sayısında yer alan araştırmaya göre, 1980 yılında 1142, 
1981 yılında 2312 ve 1982 yılında da 2178 
şirket büyüklerle rekabete dayanamayarak iflas bayrağını çektiler. 


Yutmanın yolu ve yöntemleri 


İlgili holdingler, şirketleri ele geçirme- de en çok şu üç yöntemi kullanmaktadırlar. İlk olarak, devlet desteğini yitiren ve piyasadan kredi bulamayarak para sıkıntısından bunalıma giren şirketler, önce büyük holding bankaları tarafından çok yüksek faiz oranlarıyla borçlandırılıyor. Ve bu şirketler, çok kısa bir sürede bankalara borçlarını ödeyemez duruma düşünce, bunlara el konuyor. 

İkinci olarak, büyük holdingler zor durumdaki şirketlere, hisse karşılığı kredi açıyorlar, Verilen borçlar süresinde ödenemeyince de, hisse senetleri ve dolayi- 


sıyla şirketler ele geçiriliyor. Üçüncü olarak, bu yollarla yutulamayan ve boyun eğmeyen şirketlerin bütün kredi kaynakları kesilerek bunların iflas etmeleri sağlanıyor. Sonuçta, mahkeme kanalıyla satışa çıkarılan bu şirketler, büyükler tarafından kelepir fiyatına ele geçiriliyor. 


Yutanlar ve özellikleri 


Yüzlerce şirketi yutan az sayıdaki büyük holdinglerin yapılarında ve örgütlenme biçimlerinde, son üç yıllık dönemde ve özellikle 12 Eylül devirmesinden sonra önemli değişiklikler oldu. Birinci olarak, bunlar özel bankaların tümünü ele geçirdiler. 
İkincisi, bu holdingler devlete ait banka ve işletmelerle karşılıklı ortaklık ilişkilerine girdiler. 

Bunun yanında, önde gelen 15-20 dolayındaki büyük holding, Türkiye tarihinin 


yöneldiler ve Türkiye'nin dış ticaretinin önemli bir bölümünü ele geçirdiler. Sözgelimi, önde gelen Enka, Sabancı, Koç, Çukurova, Okumuş ve Transtürk Holding'den oluşan altı büyük sermaye grubu, 1982'de gerçekleştirdikleri 938 milyon dolarlık dışsatımla Türkiye'nin toplam dışsatımının yüzde 17'sini ve sanayi mallan re da yüzde 27,4'ünü kontrol 


za, o Gy yak ölümlü b çel şirketi ele geçiren bu holdinglerin bir temel özelliği de, bunların yurt dışına ser- 


BÜYÜĞÜN DE BÜYÜĞÜ VAR 


En bü 


> @ 1982 yılında, Koç ve Sabancı Ko 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yük elli işletmenin 16'sı ç ve Sabancının 


maye ihracına başlamış olmaları ve özellikle Ortadoğu ülkelerinde başta inşaat sektörü ve tekstil olmak üzere değişik alanlarda yatırımlara girişmeleridir. 


Okumuş Holding'in ele geçirdiği şirketler 


Tekstil, Sesa, Tekston, Trafosan Transformatör, Metaş Ticaret, Gülman Elektrik, Gülek Elektrik, Gülsan Elektrikli Gereçler, Eltra Transformatör, Gülser Servis, Hak Dış Ticaret, Okumuş Yatırım ve Sa- 


Holding, üç yıl gibi kısa bir sürede, her yola ve yönteme başvurarak otuz büyük şirketi ele geçirdi. Namluların gölgesinde dört nala yolalan Okumuş 
Holding, şimdi tekstilden Otomativ endüstrisine, mobilyadan elekirik üretimine, inşaat sektöründen dış ticarete kadar ekonominin tüm alanlarında kök budak 


“El değiştirme ekonomi için çok yararlıdır” 


geçirdi 


ele geçirdiği şirketler 


Odibank, Aroma, Meysu, Meybuz, Güneysu, Ankon, Güneş Gazetesi, Türk Ha- 


Enka Holding'in ele geçirdiği şirketler 


nayi, Tonoz Cam, Elektro Metal Cam, İzeyun, Eces, Ege Metal, Parsan, Parsat, Demeteş, Mavi Çelik, Eltek. 


firma ipatma sampıyonı 


Okumuş 


Holding'e ait işletmelerin üretimi sabit fiyatlarla yüzde 22 
oranında arttı. Oysa aynı dönemde, Türkiye'nin net sanayi üretimi, ancak yüzde beş oranında arttırılabildi. 


1987 yılının gazetelerine kabaca bir göz 
atıldığında, aşağıdaki haber başlıklarından yüzlercesine rastlamak olanaklı olmaktadır; 

© Yirmi bini aşkın işçiyi istihdam eden yirmialtı fabrika üretimi durdurdu. (Cumhuriyet, 29 Temmuz 1982) 

© Kırkaltı fabrika yan fiyatına müşteri bekliyor. (Güneş, 2 Ağustos 1982) 

© Dokuma sanayi bunalımı 415 bin iği devre dışı bıraktı. (Milliyet, 30 Temmuz 
1982) 

© Tekstili talep azlığı ve sermaye yetersizliği bunalıma sürükledi. (Cumhuriyet, 29 Temmuz 1982) 

© Devletten yardım isteyen özel şirket sayısı 150'ye çıktı. (Güneş, 18 Ağustos 
1982) 

© 200 işçi şirketi de yardım kuyruğuna girdi. (Güneş, 28 Ağustos 1982) 


“Tuzu kuru” olanlar 


Derin ekonomik bunalım koşullarında, birçok irili-ufaklı işletme iflas bayrağını çekerken, yada “kodaman” holdingler tarafindan yutulurken, onbeş-yirmi dolayındaki büyük holdingin Türkiye ekonomisinin kumanda kulelerini bir bir ele geçirdikleri ve üretim miktarlannı büyük oranda artırdıkları gözlenmektedir. 

Nitekim, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türkiye'nin en büyük özel elli işletmesinin 1981 ve 1982 yıllarına ait üretim rakamları, bu gerçeğin çok açık kanıtlarıni vermektedir. İlgili verilere göre, Türki- 


KOÇ HOLDİNO'E AİT İŞLETMELERDE ÜRETİM ARTIŞI (Milyar Lira) 


Toplam 


ye'nin en büyük özel elli işletmesi, 1981 
yılında 426 milyar lira olan üretim miktannı 1982'de 605 milyar liraya yükselterek, üretimlerini yüzde 42 dolayında artırmışlardır. 

Bu en büyük elli işletmenin dokuzu Koç Holding'e ait bulunmaktadır. Koç Holding'in sahibi bulunduğu bu dokuz büyük işletmenin, 1981'de 98 milyar lira olan üretim miktan, 1982'de 150 milyar liraya yükseldi. Böylece, Koç'a ait işletmelerin üretim artışı, yüzde 53 olarak gerçekleşti. Bu sabit fiyatlarla, net yüzde 22'lik üretim artış demektir. Oysa, aynı dönemde, Türkiye'nin sanayii üretimi ancak yüzde 5 oranında büyüyebildi. 

En büyük özel elli işletmenin yedisi ise, Sabancı Holding'e ait bulunmaktadır. 
Sabancı Holding'in sahibi bulunduğu bu yedi büyük işletmenin 1981'de 64 milyar lira olan üretim miktarı, 1982'de 98 milyar liraya yükseldi. Böylece Sabancı'ya ait işletmelerin üretim artışı, yüzde 52 olarak gerçekleşti. Bu sabit fiyatlarla, net' yüzde 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22'lik üretim artışı demektir. 

Öte yandan, Türkiye'nin bu en büyük özel elli işletmesinin tamamına yakınının Koç, Sabancı, Çukurova, Enka, Okumuş ve Çavuşoğlu-Kazanoğlu Holding gibi bir avuç finans-kapital grubun kontrolünde olduğu görülmektedir. 

Bunlardan Koç Holding'in dokuz büyük işletmesi, 1982 yılında gerçekleştirdi- 
„ği 150 milyar liralık üretim miktarıyla, Türkiye'nin en büyük elli işletmesinin toplam üretimin yüzde 25'ini kontrol etmektedir. 

Aynı şekilde, Sabancı Holding'e ait yedi büyük işletme, 1982 yılında gerçekleştirdiği 98 milyar liralık üretimle, Türkiye'nin en büyük elli işletmesinin toplam üretiminin yüzde 16'sını elinde bulundurmaktadır. 


Koç ve Sabancı Holding birlikte ele alındığında, şu “ilginç” sonuçlar ortaya çıkmaktadır; 


: s 
© Türkiye'nin en büyük elli işletmesinin 16'sı Koç ve Sabanci'ya ait bulunmaktadır. 

© Koç ve Sabancı'ya ait bu 16 işletme, 
1982 yılında gerçekleştirdikleri 248 milyar 
liralık üretimle, Türkiye'nin en büyük elli işletmesinin toplam üretiminin yüzde 41'- ini kontrol etmektedirler. 

© 1931 yılında ise, Koç ve Sabancı Holding'e ait bu 16 işletme, Türkiye'nin en büyük elli işletmesinin toplam üretiminin yüzde 38'ini kontrol etmekteydiler. 
© Koç ve Sabancı'ya ait olan bu 16 
büyük işletmenin üretim miktarı, 1981'de 
162 milyar liradan 1982'de 248 milyar 
liraya yükselerek, yüzde 53 oranında üre- tüm artışı gerçekleşmiş oldu. 


Cunta serasının gülleri 


evlet Malzeme Ofisi, adı üstünde bir kamu kuruluşudur. 
Onun görevi, devlet dairelerinin, bürokrasisinin toplu iğne- den kırtasiyeye, sandalyeden masaya, her türlü ihtiyacını 


yacı mı ? , y 

< Makina Kimya Endüstrisi de (MKE), keza devlet kuruluşlarından *bir başkasıdır. Bu kuruluşun görevi, ordunun gerek duyduğu silah ve malzemeyi üretmektir. Bu devlet kuruluşu, TOFAŞ'tan Keban Holding'e, Azim Civata'dan T.O.E'ne ve daha birçok tekelin yanısıra, yine Koç Hol- 
.ding'e alt Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.'ne yüzde 30 hisse -ile ortak edilmiştir. 

MKE, “neden Koç'un ortakları arasına katıldı” dersiniz? Acaba, ordunun traktör ihtiyacı bu yolla mı karşılanacak? Yoksa omzu kalabalıklar şimdi de tarım kesimine mi girmek istiyorlar? 
` Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ve “Türkiye Postası”nın önümüzdeki sayılarında, bir avuç finans-kapital çetesinin devletle giriştiği bu iliş- N kiler ağı, ayrıntılarıyla ele alınacak ve sergilenecek. s 

Ama, ben şimdiden şunları söyliyeyim. Ve konunun bir yanına, “azıcık" açıklık getireyim. 1970'li yıllarda başlayan devlet kuruluşlarını tekellere ortak etme eylemi, cunta döneminde iyice tırmandırıldı. Ve önde gelen kamu kuruluşlarının tümü, tekellere ortak edildi. 

Böylece, tekelci devlet kapitalizmine tırmanmanın bir yanını oluşturan bu uygulamayla, devlet olanaklarını tekellerin en sivrilerine aktarmanın yeni bir yolu daha bulundu. Şimdi, 10-15 dolayındaki en büyük holdinge ait işletmelere, sermaye artırımıyla birlikte kamu kuruluşları ortak ediliyor. Sözgelimi, Koç'a ait bir işletmenin sermayesi, 1 milyon liradan 10 
milyar liraya yükseltiliyor ve hisse senetlerinin yüzde 30'u da kamu kuruluşuna satılıyor. Ve 10 milyar liranın yüzde 30'unu oluşturan 3 milyar lira, kamu kuruluşu tarafından Koç'un kasasına aktarılıyor. Ama, Koç efendi taahhüt ettiği sermaye artırımını bir türlü yerine getirmiyor ve onun vaadi kağıt üstünde Kalıyor. 

İşte bu yöntemle, milyarlar devlet kasasından alınarak, tekellerin en 


sarmaş-dolaş 

şacak. Geçtiğimiz zenlenmesi" diya anı sedasız yasalaşıverdi. 

Evet, KITler yeniden düzenlendi. Bu yeni “düzen”le, bir tek “yenilik" getirildi: Bundan böyle Bakanlar Kurulu Karan'yla, KIT'lerin tamamı ya da belli bir bölümü özel sektöre devredilebilecek. Ne güzel düzenleme değil mi? 


Nükleer savaşa karşı barış ve yaşamak için! Nükleer savaşa karşı barış ve yaşamak için! Nükl 


21-26 Haziran tarihinde Prag'da yapılan Nükleer Savaşa Karşı, 
Barış ve Yaşam için Dünya Kurultayı'na, savaş isteyen güçler tarafından çıkartılmak istenen tüm engellere karşın dünyanın yüzü aşkın ülkesinden ve birçok uluslararası kuruluştan temsilciler ka: 

tıldılar. 3600 delegeyi aşan, çeşitli ülkelerden, değişik meslek gruplarından kişilerin,parlamenterlerin, her daldan sanatçının ve büyük dinlerin temsilcilerinin biraraya geldiği toplantı, barış hareketinin bugün varmış olduğu yığınsallığı, yaygınlığı yansıttı 


ünyadaki tüm kayn 


© Kurultay'a katılan çeşitli ırk ve milliyetlerden, farklı politik” ve felsefi inançlardaki delegeler, 1843 ulusal, 108 uluslar- 


arası, 11 hükümetlerarası örgütün temsilcileriydi ' 


` 
“Insanlık tarihinin en kritik dönemini ya- 


Şıyoruz, En küçük bir hatalı adım atıldığında dünya nükleer savaş uçurumuna yuvarlanabilir.” 

Prag 83 Nükleer Savaşa karşı Barış ve Yaşam için Dünya Kurultayının kapanışında yayınlanan çağrı bu yukarıdaki cümlelerle başlıyor. 

132 ülkeden 3600'ü aşkın barış savaşçısının katıldığı, çeşitli siyasi görüş, din ve kültürden insanın aralarındaki ayrılıkları bir kenara atarak barış konusunda, bir hafta boyunca, fikir alış verişinde bulundukları bu dev forum dünyanın içinde bulunduğu durumu işte bu kadar tehlikeli görüyor. 


Acaba bu endişe nereden kaynaklanır? 

Kurultay belgelerinde yer alan ilk gözlem 2. Dünya Savaşı'ın bitişinden bu yana savaşsız geçen 38 yılın silahlanma yarışını yavaşlatmadığı; tam tersine atom silah- 


Atom silahlarını dünyada ilk üreten ve kullanan ABD'deki bazı güçler, günümüzde de bu silahları, çıkarlarını korumak ve dünyaya hakim olmak için bir araç olarak görüyorlar. Bu güçler bugün Avrupa'da mevcut askeri dengeyi, 1983 yılının sonundan itibären Batı Avrupa'ya yeni tip'roketler (Cruise ve Pershing-2) yerleştirerek kendi lehlerine bozmak istiyorlar. : 

Reagan yönetiminin bu maceracı politikasını sosyalist ülkelerin cevapsız birakmayacağı, dengeyi koruyucu bazı önlemler alacakları çok açık. Böylece yeni bir silahlanma yarışı turuna girilmiş olacak. 

Silahların her geçen gün daha müket mel, daha öldürücü olmaları bu yeni lahlanma turunu daha da tehlikeli kılı; Bunun yanı sıra Reagan yönetimi sını, “nükleer savaş” ya da “uzun süreli nükle; savaş” gibi yeni savaş doktrinleri ve yü: tüğü kesif propaganda aracılığıyla oyunda, nükleer bir savaşın olanak olmadığını, “kabul edebilir” ve “kazanı-" er 


izlenim 


| izlenim İzlenim 


herşeyi ik ağ, dileyen çağrısı yeraldı. 


- 


kadın ve ana olduğumuz 


7 İni barıştan yanayız” 


“Kara Afrika'nın derinliklerinde barış yürüyüşü düzenleyen kadınlar, Filipinler den, Amerikan askerlerinin fuhuşa sürüklediği kadınların sorunlarıyla silahsızlanma savaşımını bağdaştıran bir rahibe. Federal Almanya'dan bir “punk”, Nikaragua Devrim Konseyi üyesi, haki üniformasıyla “Kommandante” Doris Tijerino. Dünyayı uzaydan tüm maviliğiyle seyreder ilk kadın; Valentina Tereşkova. Hindistan'da iktidardaki Kongre Partisi'nin Genel Sekreteri Bajpai, Hayatını barışa adamak için işini gücünü bırakıp 18 ay önce bisikletine atlamış, dünyayı dolaşan Avustrhiyalı kadın, Cruise füzelerine karşı Greenham Commion'da Ingiliz kadınlarıyla birlikte direnen bir Japon... 


Tüm bu kadınlar ve daha yüzlercesi “Prag'daki Barış Kurultayı'ndadüzenlenen Kadın Merkezi'nde 6 gün süresince biraraya geldiler, birbirlerine ilk adlarıyla hitap etmeye başladılar, hatta bir ömür boyu sürecek dostluklar geliştirdiler. 


Zurku 


Kadın Merkezi, Kurultayın yapıldığı bir mimari harikası olan Kongre Sarayı'nın 
2346 odasından birinde tüm kongre boyünca sürdü ve kadın-erkek pekçok kişi tarafından toplantının en samimi, en ilgi çekici köşesi diye nitelendi. 

Kurultaya katılan delegelerin dörttebiri -~ kadındı. Barış hareketinde kadınların gitgide artan rolü, sadece delege sayılarında değil, kadınların tüm toplantılardaki aktif katılımlarıyla da ortaya çıkıyordu. Nitekim Kurultayı düzenleyen Uluslararası Hazırlık Komitesi'nin çağrıcısı da Barış ve Özgürlük Için Uluslararası Kadınlar Birliği'nin sekreteri Edith Ballantyne'dı, 

Ama Ballantyne da dahil, tüm kadin delegelerin Kurultayda en çok sevdikleri, kendilerini adeta evlerinde gibi hissettik, leri yer, Kadın Merkezi oldu. Bu Merkezde her dilden şarkılar söylendi, halaylar çekildi, barış uğruna zindanlarda yatan kadinlar için gözyaşı döküldü, Ulusal giysi» leriyle kocaman bebeklere benzeyen Çekoslovakyalı kadınlar konuklarına çörek- 


Kurultay'a katılan kadınlar, çalışma gruplarında aktif görev aldılar 


ler sundular, kendilerinin ve çocuklarının aylarca uğraşıp hazırladıkları hediyeler verdiler. 

Işte böylesi biratmosferiçinde, çok farklı görüşlere, inançlara, geleneklere sahip kadınlar birbiriyle tanıştılar, konuştular ve anlaştılar, Kapitalist ülkelerden gelen, savaş kışkırtıcısı propagandaya etkilenmiş kadınlar, sosyalist ülke kadınlarına her türlü soruyu sorup en açık yanıtları alabildiler. Herkes birbirinin söylediğine aynen katılmadı, ama sonunda hep birlikte şu söylendi: “Eğer uluslar bizim burada olduğumuz kadar birbirlerine açık görüşlölükle ve karşılıklı anlayışla yaklaşabilseler, kuşkusuz şu anda bulunduğumuz uçurumun kenarından geriye adim atanz", 

Nükleer bir felaket tehlikesinin evlerin içine girdiği, soframıza çöreklendiği bir dönemde, Prag'daki kadın merkezi tüm katılanlar için umutların yükseldiği, barış savaşımında ellerin sınırları aşarak birleştiği bir ışık noktası oldu. İngiltere'nin küçük bir kasabasından toplantıya bir armağan gelmişti: güvercin biçiminde yapılmış mumlar. Birgün bunlar yakılarak, bu mumların ışığının bu kadın merkezinde oluşan anlayışı, barış ruhunu, savaşım azmini tüm ülkelere iletmesi, daha milyonlarca kadının bariş savaşımında yolunu aydınlatması dilendi. 

Ama kadınlar her zaman pratik ve gerçekçidirler. Bu görevleri sadece mum işığına ve dileklere birakmayacaklarını çok iyi bilerek, bu Kurultay'dan dünyanın her köşesine, birbirlerinin deneyimleriyle zenginleşmiş, yeni önerilerle donanmış, yeni bilgilerle silahlanmış, “Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu Başkanı Freda Brown'un deyimiyle. Kadın Merkezini dünyaya yaymaya hazır sâvaşçılar olarak dağıldılar, Kuşkusuz birçoğunun kulağında Reha Isvan'ın cuntanın yargıçlarına haykırdığı sözler çınlıyordu: “Ben insan olduğum, kadın olduğum, ana olduğum için barıştan yanayım.” 


nı yavaşlatmadığı; tam tersine atom silah- o Olmadığını, “kabul edebilir” ve 


larının gölgesinde gerçekleştirilen korku dengesinin artık güvenliğini sağlayamıya- - cağı, Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Gustav Husak'ın kurultayın açılış konuşmasında söylediği gibi “Eğer sulh-u sukun istersen hazır ol cenge” tekerlemesinin temelden sakat olduğu artık anlaşılmış bulunuyor, 


labilir” olduğunu yaymaya Saha 


savaş doktrinleri, savaş alanının Avrupa il& wi 


sınırlandırılması gibi gerçek dışı bir varsayıma dayanıyor. 

Öleyandan silahlanma yarışı bugünkü. 
hızıyla bile insanlık için bir yıkım, Kurultayın silahlanma yarışının ekonomik yönlerini inceleyen çalışma grubunda kabul 


Gençlik köyünde 100'e yakın ülkeden 
700 genç bir araya geldi 


Tüm Kurultay çalışmaları boyunca ve bu çalışmalara koşut olarak “Gençler ve Öğrenciler Barış Köyü”de etkinliklerini sürdürdü. Çekoslevak gençliğinin özverili çabalarının sonucu toplanan fonlarla gerçekleştirilen Köy'e yüze yakın ülkeden 700 delege katıldı. Çeşitli gençlik örgütleri, gençlik barış girişimleri, kültür ve spor hareketleri dini grup temsilcilerinden oluşan Köy sakirleri yoğun bir programı yaşama geçirme- ye ve böylece değişik ülke ve değişik politik eğilimlerden gençler arasındaki yakınlıgı daha pekiştirmeye çalıştılar, 

Bilinen bir gerçek ki, biraraya gelmek, tanışmak, insanların birbirlerini daha iyi tanımasına çalışmak, koşullanmaları, düşmanlıkları ortadan kaldırıyor ve barış savaşımina doğrudan Katkıda bulunuyor. Sadece bu açıdan, çoğunluğu taban örgütleri düzeyinde 700 genci biraraya getirmesi açısından bile bakıldığında Köy'ün başarısı apaçık ortaya seriliyor, 

Köy'deki ana politik tartışmanın, diğer bir deyişle Diyalog’ un temel sorusu şöyley» di: Biz, gençler ve öğrenciler, nükleer bir savaşı önlemek için ne yapmalıyız, neler yapabiliriz? Iki tam gün boyunca yüzün üzerindeki konuşmacı bu soruya kendi bakış açılarından yaklaştı, örgüt çalışmalarından, Ülkelerinden örnekler verdi, Bakış açılan arasında büyük, küçük farklılıklar ve hatta zaman zaman tartışmalara yol açan yakla» şımlar oldu. Değişik politik görüş temsilcilerinin biraraya gelmesinin doğal sonucu olan böylesi diyaloglar asla ve asla temel istemi gölgelemedi; toptan bir yıkım demek olan nükleer bir savaşı önlemek gerekliliği ve bu amaç için birlikte savaşmak zorun-Juluğu üzerindeki görüş birliği bozulmadı. 


Cüneyt Başbuğ 


Açık olduğu günler boyunca katılanların. 
seçtiği bir Belediye Başkanı ve Idare Heyeti tarafından yönetilen Barış Köyü'nde Ana Diyalog'un yanısıra çok değişik konu- 


larda küçüklü, büyüklü toplantılar, paneller 


kültürel etkinlikler, spor programlan, malar örgütlendi. etkinliklerin 


i Bu i mel özelliği gençlere ve öğrencilere yakın! 


maları, deneyim alışverişinde bulunmaları için geniş olanaklar vermesiydi. Bu edinilen: deneyler barış savaşımını' çok daha geniş kitlelere yaymada etkin oluyor. Örneğin Kanada'da liselilerin okullarını nasıl Nükl Silahlardan Arındırılmış Bölge olarak ettikleri, örneğin Sovyet gençlerinin 

için fon toplamada geliştirdikleri ya yöntemler vb. 

Köy'de süregiden politik programin bizler, Türkiye demokrasi güçleri açısından bir önemli özelliğini de gerek ülkemiz gençlik temsilcilerine cuntaya karşı verilmekte olan bariş ve demokrasi savaşımını anlatmakla söz verilmiş olması, gerekse de birçok konuşmacının bu savaşımımızla olan dayanış» masını kürsülerde dile getirmiş olması oluşturdu. ABD emperyalizminin, bölgede Jan darmalığına soyunan cuntaya karşı verilmekte oldh barış ve demokrasi savaşımı» nın birlikteliğini vurgulayan konuşmacılar Türkiye gençliğiyle olan dayanışmalarının altını defalarca çizdiler, 

Barış köyünün sakinlerine şimdi çok daha büyük görevler düşüyor. Birarada bulundukları sürece kararlılıkla, coşkuyla, şarkıyla, türküyle, dansla dile getirdikleri Barış İçinde bir Gelecek istemlerinin gerçekleşmesi için savaşmak, “Hangi koşullarda olunur- sa olunsun tüm dünyada verilen barış kavgasına katkıda bulunmak.” 


ais SIsEaz gani wee 
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4 edilen belgede, silahlanmaya dünyada her 
yıl 650 ila 700 milyar dolar harcandığı bey>  lirtiliyor. Bu miktar ise az gelişmiş ülke-E lerin tüm borçlarına eşit. 
Yine aynı belgede, silahlanmanın halkın Sosyal ihtiyaçlarının karşılanamamasının başlıca nedeni olduğu açıkça belirtilmiş. 
Askeri harcamaların artışı sosyal harcamapde lardaki kesintiler sayesinde mümkün ola-ÀM- Biliyor. 
i Yukanda söylenilenler 1983 yılının ne t kadar kritik bir yiì olduğunu bir kere daha t gözler önüne seriyor. Bu nedenledir ki kurultayın kapanış belgesinde tüm dünya ine © halkları 1983 yılının silahlanma yarışında i yeni ve çok tehlikeli bir aşamanın başlangıcı olmaması için mücadeleye çağrılıyor. 
Bu belgede belirtildiği gibi savaşın, silahlanma yarışının önlenebilmesi barış hareketinin kararlılığına, etkinliğine ve birliği- ne bağlıdır. Güçlü bir barış hareketi ulus-Ë lararası durumun düzelmesinde belirleyici bir faktör olabilir, hükümetlerin poli-DE © tikalarını barışçı yöndeetkiliyebilir. 
ril Prag 83 Barış Kurultayı'nın en dikkat çekici yönlerinden biri de Reagan yöneti-P} mince güdülen çatışma politikasının ya- 
$ rattığı uluslararası gerilime, emperyalist 
| Ne Teen uluslârarası barış hareketini böl- 
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“Nükleer Savaşa Karşı Barış ve Yaşam Için Dünya 
Kurultayı”na Türkiye de, ilerici örgütlerden 25 Türk ve Kürt barışsever ile katıldı. 
Türkiye Postası muhabiri, 
Türkiye delegasyonunun 

bir bölümüne, Kurultay hakkındaki izlenimlerini ve Kurultay'ın Türkiye devrimci hareketine katkısı konusundaki düşüncelerini sorma olanağı buldu. 


Kendileriyle görüşülen delegelerin bu konudaki 


görüşlerini özetleyerek aktarıyoruz. 


Tektaş AĞAOĞLU 
(SİP PB Üyesi) 


Prag Barış toplantısı çok büyük kitlesel kabiliyete sahip bir toplantı oldu, ABD”- den gelen çok büyük sayıda delegasyon dadahil olmak üzerebütün katılanlardünyada savaş tehlikesinin en gerici NATO çevreleri ile birlikte çalışan ABD yönetimi tarafından tırmandırıldığını, sürekli gündemde tutulduğunu belirtmekten geri durmadılar. ABD ve diğer gerici çevreler tarafından gündeme getirilen savaş tehlikesinin sürekli diri tutulması Türkiye'de yaşayan Türk ve Kürt halklarını da çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye halklarının başına bir süreden beri tünemiş olan faşistcuntanın, Amerika'nın en yakın ve itaatkar müttefiklerinden biri olduğunu dünya alem biliyor. Bu cunta Türkiye'nin dış politikasını şimdiye kadar hiç görülmemiş ölçülerde Amerikan yönetimine angaje etmiştir. Bu durumda, barış için mücadele, 

dünya çapında barış için mücadele -ki dünya siyasetinde bugün dünya halklarının önündeki en birinci görev durumundadir, Türkiye'de Türkiye halklarının bu cuntadan kurtulmalarını sağlama gi 


ikleer savaşa karşı barış ve yaşamak için! Nükleer savaşa karşı barış ve yaşamak için! 


Sayfa 13 


Barış savaşımı ile demokrasi savaşımı birbirinden koparılamaz 


gütleri olarak biraraya gelmiş ve Kurultay'atopluca katılma yönünde karar almışlardır. Şunu söylemek olanaklıdır: Bu Kurultay'a varolan koşullar içerisinde en geniş perspektifi içeren, en geniş açılımı taşıyan biçimde Türkiye katılmış bulunmaktadır. Katılanlar arasında güzel bir uyum sağlanmış ve birlikte bir çalışma ortamı yaratılabilmiş, böylece barıştan yana çalışmalarda önemli bir adım atılmış bulunmaktadır. Öyle zannediyorum ki bu Kurultay'a katılan Türkiyeli barışseverler Türkiye'deki barış hareketinin geleceğe yönelik potansiyel gücünü yansıtmıştır. Bu potansiyeli harekete geçirme arzusu da Kurultay'a katılanların ortak arzusu olarak, ortak eğilimi olarak gözlemlenmiştir. 

Bu Kurultay ve Kurultay'a katılışımız bize bir kez daha göstermiştir ki, politik görüşleri değişik de olsa, değişik katmanlardan ve yerlerden de gelseler, insanların üzerindebirleşebileceği ortak birzemin vardır, oda barış zeminidir. 


Sıtkı ÇELEN 
(KOÇKAK) 


Burada Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketlerinin bu denli geniş bir platformda temsil edilmeleri olumlu bir adım, ilerisiiçinümit verici birdurumdur. Bunun dışında emperyalizme karşı olan tüm insanların nükleer bir savaş tehlikesine karşı 


Türkiye delegasyonundan bir grup Kurultay'da.. 


Bize göre, uluslararası platformda dünya barış hareketini güçlendirmek, Türkiye'- deki ve Türkiye Kürdistanı'ndaki devrimci hareketin, sömürgeci askeri faşist diktatoryaya karşı mücadelelerinin bir parçasi olarak ele alınmalıdır. 


ortak bir mücadele içinde bulunmaları elbette Ki olumlu bir olay. Yalnız bu toplantıda bizim arzuladığımız ve göremedigimiz bir olay vardır, Bugün ABD emperyalizminin Türkiye'ye ve Türkiye Kürdistanı halklarına karşı yönelmiş olan saldırıları dünya barış konseyi toplantısında yeterince ele alınmamıştır. Uluslararası platformlarda Türkiye'nin ve Türkiye Kürdistan devrimci hareketinin hiçbir şekilde ele alınmaması ve değerlendirilmemesi, Türkiye ve Türkiye Kürdistan devrimci hareketinin içinde bulunduğu konumdan kaynaklanan bir eksikliktir. 


Kurultay Divanı'nda Türkiye Temsilcisi TIP Genel Başkanı Behice BORAN 


Metin GÖKALP 
(KKDK) 


Bu, İrangi ulustan olursa olsun, hangi siyasi düşünceden olursa olsun, insanların 

biraraya gelerek dünya barışının sağlanması konusunda yapmaları gereken bireylemdi. Bu doğrultuda atılan adımlar ve elde edilecek mevziler, bütün dünya ulusları 

için önemlidir. 


Yusuf HASANÇEBİ 
(Gerçek ile Dayanışma) 


Bu toplantı bütün buraya katılanlar üzerinde olumlu izlenimler bırakmıştır. Tü 


La», e Ka 


me çabalarını rağmen, çok geri; amı sağlamış olması, 132 ülkeden, çeşitli irk ve milliyetten, farklı politik, felsefi dini inançlarda 3600'ü aşkın delege bu kurultayın çalışmalarına katılmış bulunuyor. 
Bu delegeler 1843 milli (sendikalar, barış hareketleri, kadın ve gençlik hareketleri, siyasi partiler, kiliseler vb.), 108 uluslara» s ve 11 hükümetler arası örgütün temsildileri, Bu geniş katılım, uluslararası banş hareketinin birliğini ve gücünü pekiştirdiğini bizlere kanıtlıyor. 

Yaşadığımız kritik dönem, Batı Avrupa'ya yeni atom füzelerinin yerleştirilmesi engellenerek silahlanma yarışında yeni ve 

k tehlikeli bir aşamaya girilmesinin Dalenmesini, şüphesiz kurultayın en günçel konusu yaptı. Ancak kurultayda ele âlınan konular bununla sınırlı kalmadı. 
Özellikle çalışma gruplarında, diyaloglar- da barış sorununun çeşitli yönleri ele alındı, Örneğin silahlanmanın ekonomik Ve sosyal yönleri, Avrupa güvenliği ve silahsızlanma, tarafsız ülkelerin barış hareketindeki rolü, savaştehlikesi ve Ortadoğu gibi pek çok konu ele alınıp tartışıldı. 

Kurultay belgelerinde, Avrupa'da nükleer silahların dondurulması, kademeli ve dengeli indirim; Avrupa'da konvansiyonel silahların ve silahlı güçlerin eşitlik esasına göre azaltılması, nükleer silahlardan arındırılmış bölgelerin kurulmasi; milli kurtuluş hareketleri ile barış hareketi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gibi öneriler yeraldı. Ayrıca önümüzdeki Ekim Ayında yapılması öngörülen gösterilerde barış örgütlerinin uyumlu hareket etmeleri dileği de belgelerde ifadesini buldu. 
© Barış Kurultayında Türkiye açısından iki anlamlı gelişmeye tanık olduk, Bunlardan birincisi kurultayın Orta-Doğu sorunlarıyla ilgili çalışma grubunun raporunda Askeri Cunta'nın Amerikan emperyalizminin bölgedeki planlarını gerçekleştirmesinde oynadığı tehlikeli rolden söz edilmiş olması. Bu bize Cunta'nın barış düşmanı tutumunun dünya barış hareketince de tescil edildiğini gösteriyor. 

Ikincisi ise, Türkiye delegasyonunun ülkemiz ilerici hareketinin çok geniş bir kesimini temsil eden Türk ve Kürt banşseverlerinden oluşması, Bu da Türkiye ilerici hareketinin barış mücadelesinin önemini kavradığının göstergesi. 

Delegasyon Üyelerinin bir hafta boyu aralarında kurdukları iyi ilişkiler ve ahenkli çalışma tarzı ise gelecekte, Cunta'ya karşi yürütülen mücadelede kurulacak, daha güçlü bir işbirliğinin müjdecisiymiş gibi geliyor insana... 


Katı.) dadı 


Pihan An Tirk 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cuntadan kurtulmaların: görevi ile çakışmakta ve içiçe geçmektedir. 


Sertaç BUCAK 
(KOMKAR) 


Ben böylesi bir toplantının ilerde, henüz daha süregelen barış mücadelesine büyük bir katkısı olacağı inancındayım. Diğer taraftan, barış mücadelesi ile bizim ülkemizde askeri faşist cuntaya karşı verdiğimizmücadele arasında kopmaz bağlar var. 
Dünya barışını kundaklamaya çalışan güçlerle, ülkemizdeki bugünkü sorunlardan sorumlu olan güçler aynı güçlerdir. Bu anlamda, füzelerin Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı sağlanacak başarının, bizim Ülkemizde faşist cuntaya karşı verdiğimiz mücadeleye şüphesiz büyük katkıları olacaktır. 


Serdar CAN 
(DIB-FAK) 


Kurultayı bütün kıtalardan geniş bir politik yelpazeden insanların biraraya gelip, sonuç verici taftışmalar yaptığı birtoplantı olarak gördük. Avrupa'daki Türkiyeli, Türk ve Kürt göçmen işçilerinin örgütleri de buradaydı. Bu anlamda bizlerden de geniş bir yelpaze katıldı. Bunun, Konferansın sonuçlarını yaygınlaştırma ve etkinleştirme açısından büyük katkısı olacaktır. 
Bu, Türkiye'deki mücadeleye önemli ölçüde güç katacaktır. 


Enis COŞKUN 
(Barış Komitesi) 


Kurultaya Türkiye barış yüçleri, Türkiye Barış Komitesi'nin örgütlenmesiyle katılma olanağına ne yazık ki sahip olamamıştır. Bildiğiniz gibi 12 Eylül 1980'den bu yana Türkiye Barış Komitesi'nin çalışmaları ülkedeki askersel rejim tarafından yasaklanmış bulunmaktadır. Ancak buna rağmen Türkiye barışsever halkı bu Kurultay'da temsil edilebilmiştir. Türkiye'den çeşitli kesimlerden, Türk ve Kürt örgütlerinden, sendikalardan ve siyasi partiler- den, demokratik yığın örgütlerinden temsilciler bu Kurultay'a katılmışlardır. Dahası, Avrupa'da bulunan milyonlarca göçmen işçinin örgütleri de göçmen işçi ör-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Prag barış 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toplantısı hakkında pek 


çok şey söylenebilir. Ama kanımca” 


kurultayın en önemli niteliği nükleer savaş sorununun düşünülebilecek tüm yönleriyle,tüm bağlantıları içinde ele alınmış olmasıdır. Sorunu bu genişlikte düşünmek, organize etmek vetüm yönleriyle ele alınmasını, incelenmesini ve tartışılmasını sağlamak bence son derece önemli ve büyük bir başarı, Barışın, savaş sorununun, ekonomik, politik ve askeri cepheleri kolaylıkla akla gelebilir. Ama yalnız bununla yetinilmemiş Prag toplantısında; gençliği, kadınları ilgilendiren yönleriyle sosyal ve sosyo-psikolojik etkileri ve yönleriyle, hatta ahlaksal ve dinsel yönleriyle ele alınmış sorun. 
Bu kadar çok yönlü ve genişdüşünülen sorunun aynı şekilde ele alınıp incelenebilmesi için de gerekli organizasyon başarıyla gerçekleştirilmiş. 


Sorunun kapsamlı olarak ele alinması katılımın fazla olmasını sağlamış. Delege sayısı 3600'ü aşkın. Gençler, hukukçular, parlamenterler gibi alışılmış grupların yanı sıra, örneğin çeşitli dallardan sanatkarların, büyük 


"dinlerin temsilcilerinin de biraraya 


gelmeleri sağlanmiş. 


Bu toplantıda da defalarca öne sürüldüğü gibi, bugün önümüzdeki yaşamsal ve ivedi sorun, hangi politik, dinsel vb. gruptan olursa olsun, samimiyetle barıştan yanabütün insanların «tek tek kişilerin, grupların, toplulukların yanine kadartoplumsal güç varsa tümünün- birleşmesidir. Arada var olan ayrılıkların tartışması yapılabilir. 
Ama bunları ön plana çıkartmak, barış hareketini bölme, hatta birbirine karşıt bölümler haline getirme sonucunu verir, savaş kışkırtıcılarının işine yarar, 


Barış Kurultayı'nın otomatik olarak Türkiye'yi etkilemesipek beklenemez. 
Batı'da bile iletişim araçları bu olayı yeterince aktarmadı. Türkiye'de ise ya hiç aktarmamışlardır, ya da olumsuz aktarmışlardır. Bu kurultayın Türkiye'ye yansıması ancak ülkemizin ilerici, demokratik, sol güçlerinin bu kurultay vesilesiyle banş sorunu üzerinde daha ağırlıkla durmaları, kurultayın anlamını, sonuçlarını vurgulayarak bunları geniş yığınlara iletmeleri biçiminde olabilir. 
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Barış sorununun, nükleer savaşı önleme sorununun, Türkiye'de Cunta'ya karşı demokratik, sınıfsal -Kürt kardeşlerimiz için ulusal- mücadeleden ayrılmayacağını zaten biliyorduk. Bu kurultayda barış sorununun diğer sorunlarla nasıl kopmaz bir biçimde iç içe geçmiş olduğu, bağlantılı olduğu bir kere daha açığa çıktı. 


Bizlerin de Türkiye'de barış sorununu, Cunta'ya karşı mücadelenin diğer cepheleriyle birlikte ele almamız. 
ve bugünkü şartlarda barış sorununun nükleer savaşı önleme sorununun neden daha bir öncelik kazandığının altıni çizerek belirtmemiz gerekir. Iki mücadeleyi birbirinin karşısına koymamak gerek. “Demokrasi mücadelesi mi barış mücadelesi mi?” gibi sorular bence yersizdir. Bu mücadele bir bütündür ve çeşitli yönleri vardır. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde, bu tek mücadelede, barış mücadelesi ve savaşın önlenmesi daha da bir önem, bir ağırlık kazanıyor. Çünkü Prag'da da söylediğim gibi, insanların çeşitli sorunlarla meşgul olabilmeleri, ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerini başarı- ya ulaştırabilmeleri için önce hayatla olmaları lazım. Ölülerin bu tür sorunları olamaz. Nükleer savaş ise, nasıl başlarsa başlasın, tüm insanlığı saracak, etkiliyecektir. Bu nedenle, barış 


mücadelesi öncelikle önem kazan- 


maktadır. 


Türkiye'ye özgü şartlardan dolayıda barış ve nükleer savaşı önleme sorunu daha büyük bir önem kazanıyor. Bilindiği gibi Türkiye'de barış sorunu konuşturulmuyor. Sadece gazetelerde bazı yazarlar bu konuyu, çok dikkatli ve dolaylı bir biçimde ele alabiliyorlar; fakat bu konu halka yansıtılacak bir şekilde konuşturulmuyor. Türkiye bir barut fıçısının üstünde olmasına, son gelişmelerle (çevik müdahale kuvveti, bu kuvvete ait anlaşmalar, yerleşmesi için yapılan tesisler vb.) tehlikenin daha da büyümesine rağmen ülkemiz halkı uyutulmak, bugelişmelerden hàbersiz bırakılmak isteniyor. Mevcut baskı ve özgürsüzlükten dolayı barış Propagandası yapılamıyor, mücadelesi açıkça yürütülemiyor, Bu nedenle barış sorunu Türkiye için daha da büyük bir anlam kazanıyor. 


z- © f rinde olumlu izlenimler birakmıştır, Tür... 


kiye barış güçlerinin mücadelesine katkısı kuşkusuz çok büyük olacaktır. Ancak, biz Avrupa göçmen işçi dernekleri olarak buraya gelirken, belli anlaşmalara varamadığımız için, diyaloglara sunulacak ya da Kongre Divan'ına sunulacak belli ortak anlaşmalara varamadığımız için eksik geldik buraya ve bu bizim açımızdan, Türkiye demokrasi güçlerinin kazanımları aşisından, olumsuzluklar getirmiştir. Bi 

rağmen yine Kongre kararları sonuçların- da Türkiye ve Kürdistan sorunu yeterince işlenmiştir. . 


Nizamettin KAYA 
(Kürt Halkevleri) 


Bu toplantıda tüm görüş ayrılıklarına rağmen barış güçlerinin, demokrasi güçlerinin, hatta din adamlarının bu konuda nasıl bir güç birliği, görüş birliği sağladıklarını görmüş oluyoruz. Bizim çıkaracağımız ders Türkiye'deki durumun biran önce, Türkiye'deki halkların çıkarları doğrultusunda bir çözüme bağlanması için, $0- lun, demokrasi güçlerinin birliğinin sağlanmasıdır ve burada bu dersleri çıkarma olanağını bulduk. 


Cemal KIRAL 
(Sendikacı) 


Öyle zannediyorum ki önümüzdeki yıllarda Prag 83'de alınan kararlar ve perspektif ışığında dünya barış hareketi hız kazanacak ve yeni yeni başarılar elde edecektir. 
Burada Türkiye barış hareketinin temsilcileri olarak, değişik politik görüşlerde olan bizler, toplantıdan yeni bir güçle dönüyoruz ve dünya barış savaşçılarının sağladığı destek sayesinde barış hareketini yeni boyutlara ulaştıracağız. 


HAMDİ MASKAR 
(FIDEF) 


Toplantının, Ülkemizdeki barış ve demokrasi hareketine, onun savaşımını yürütenlete katkısı mutlaka çok değişik açılardan yararlı olacaktır. 

Barış Kurultay'ı, özellikle Bau Avrupa'dı çalışan veya çalışmak zorunda bırakılan göçmen işçilerimize deönemli kazanımlar getirecektir, Bilindiği gibi Federa! Aiman- ya'da doruk noktaya ulaşan işsizlik, yabancı düşmanlığı, barış savaşımının güçlenmesiyle önlenebilecek olan konulardır. 


Neden iki ayrı gazete? 


Önce hepinize şahsen teşekkür ederiz, zahmet edip gazetenin birer nüshasını yolladığınız için, adımızı protokol listesine aldığınız için. Düzenli olarak geliyor ve severek okuyoruz. Yalnızca ilk sayısı geçmedi elimize. Eğer stokunuzda varsa, ondan da bir nüsha bekleriz, tam bir kolleksiyona sahip olmak istiyoruz. 

Ikinci olarak, bütün içtenliğimiz- 
- lekutlarız. Gazeteyi usta ellerin Çikardığı belli...Gerek tekniği, gerek içeriğiyle profesyonel ellerce ha- 

kendi söylüyor daha 

ele alındığı anda. Demokrat Türkiye'de hala sıkıntısı çekilen bir çok sorun Türkiye Postası'nda aşılmış. 
Bunu hiçbir kıskançlık duymadan açıkça söyleyebiliriz. Çünkü her iki yayın da ne bu, ne şu klübün 

hepimizin malı öncelikle... 

olarak da, gene bütün içtenliğimizle “teessüf ederiz”... 
Yahu madem sizde bu kadro ve olanaklar var, Demokrat Türkiye" de de aylık bir yayın çıkartacak olanaklar var, neden ayn ayrı ya- 


yınlar?.. ikisinin de amacı aynı, çizgisi aynı..Madem 15 günlük bir gazete çikarılabilecekti, neden iki güç birleştirilip haftalık bir yayin oluşturulmadı?.. 

Ama Berlin-ama Köln falan demeyin. Asıl nedenin bu olmadığıni biz de biliyoruz...Ama bir türlü kabul edemiyoruz gönülden...Her “Klüp”, birlikte çalışamayış nedeni olarak bir sürü şey sıralayabiliyor... 
Bu işlere biraz bulaşmış kişiler, bu nedenlerin çoğunu haklı da görebilirler..Ama bize - hepimize - dıştan bakanların vardığı hükmün doğruluğunu değiştiremeyecek bu nedenler: “Daha siz hala birbirinizi yiyin”... 

“Her toplum hak ettiği yönetimi bulur” diyen amcaya kızmak elden gelmiyor. Bizim bu kaderi hak ettiğimizi kabul edemediğimiz. 
için boğuşmaya devam edeceğiz gücümüz kadarıyla... 

Hepinize en içten sevgilerimiz- 


Melike Demirağ 
Şanar Yurdatapan 


-Bu isi sen gecen yil. da vaptın. 


İbrahim Özkan 


12 Eylül faşist darbesinden sonra 
ülkemizde hemen her köşebaşını emekli subaylar tutmuş durumda. Böyle bir olaya da Ege Üniversitesi yurtlarında tanık olmaktayız. 12 Eylül'den sonra yurt müdürlüğüne getirilen Emekli Topçu Albayı Ibrahim Özkan tam bir manyak olup dürtülerini yurttaki öğrenciler üzerinde tatmin etmeye Kalkışıyor. Korkunç bir baskı altında tutulan öğrencilere aralıksız olarak gece nöbetleri tutturmakta ve bir yerde herhangi bir olay olduğunda bir kişiyi değil, bütün yurdu cezalandırmaktadır. 
Sözgelimi faşist cuntaya karşı bir duvara bir yazı yazıldığında, o duvarın olduğu kesimdeki bütün öğrencileri hafta sonunda dışarı bırakmıyor. Bununla da kalmayarak denetlemek bahanesiyle sabahın erken saatlerinde kızların odalarına giriyor, onları rahatsız ediyor. Dahası, öğrencilerin “cinsel duyguları kabarmasın” diye yemeklerine tıpkı askerlikte olduğu gibi “şap” kattırıyor. Bu ölay duyulduğu zaman, öğrencileri toplayarak, “Aranızda kimi homoseksüeller var. Onun için böyle haberler yayıyorlar” gibi“ağıza alınmayacak sözler söylüyor. 

Tıpkı Hitler faşizminin homoseksüel ve delilerden yararlandığı gibi Evren faşizmi de bu tür insanlardan yararlanıyor. Ibrahim Özkan yalnızca faşizmin bir kuklasıdır. Ama onu deşifre etmek gelecek için önemlidir. 


Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/Frankfurt 


Binlerce pul 


Çok güç koşullar altında çalışıyoruz. 
Kazanacağımıza, halkımızın kazanacağına inanıyoruz. 

Türk ordusu Kürdistan yurtseverleri- ne saldırdı ve Irak topraklarına girdi. 
Bunu protesto eden bildiriler ve pullar dağıttık, hem de binlerce ve binler-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Bir bardak çay içer misiniz? 


Göppingen ve çevre kentlerin alışveriş merkezlerinde birer masa üzerine Türkiye Postası'nın değişik sayılarından örnekler diziliyor, büyük plakatlarla gazetenin reklamı yapılıyor. Bütün bunlar caddenin en işlek olduğu zamanlara rastlatılıyor. Ellerinde Türkiye Postası bulunan satıcılar, vatandaşlarına yaklaşıyor “Bir çayımızı içmez misiniz?” diye soruyorlar. Türkiye Postası standında bir semaverle sürekli olarak çay pişiriliyor. Hemen hemen kimse bu çayı içmeyi reddetmiyor. 

Göppingen'deki arkadaşlarımızın gerçekleştirdikleri ve geliştirdikleri bu 


yeni yöntemi ilgiyle izledik. 


Devletin polisi adam öldürürse 


Danimarka'da 20 Haziran 1983 ra-Zartesi günü Türkiyeli göçmen işçi Osman Polat, Kopenhag yakınlarındaki Frederiksund kasabasında sözüm ona “düzen ve nizamı" kollamakla görevli polisler tarafından hunharca vurularak öldürüldü. 

Osman Polat 13 yıl önce geçimini sağlamak ve insanca bir yaşam sürdürebilmek için, kendi yazgısı ile başbaşa kalarak Danimarka'ya gelmişti. Osman Danimarka'da ırk ayrımcılığının her tür- 


Soner Gürler/Heilbrohn 


Mitinge 150-200 civarında göçmen işçi katıldı. 

13 yıl önce Osman ve yüzbinlerce 
vatandaşını kendi yazgıları ile, başbaşa bırakan zihniyet bu mitingde de ken dini gösterdi. Kargo'daki Osman'ın tabutu başında Osman'a son yolculuğunda saygı duruşunda bulunmak isteyen arkadaşlarına, Kopenhag'taki Türk Hava Yolları müdürlüğü izin vermedi. 
işte bize vatandaşlar diyen zihniyetin somit örneği, 


Özgür Egemen/Danimarka 


Abone fişi 


e e m 


i yabancı işçi 
Craihsheim'a bağlı Schainbach köyündeçilek toplamaya gidiyoruz. Işsizlikten yararlanan işveren, ücret olarak içeri- 
“sinde 500 gr. çilek olan kutuların 10 tanesine 3,5 mark veriyor. Bütün arkadaşlar bu ücreti az buldular. Bunun üzefine işverenle konuştum. işveren; ~ Bu işi bulduğunuza şükredin, yoksa açlıktan öleceksiniz, dedi. 
_ -Hemen şimdi çileğin kasası 4 Mark olmazsa greve gideceğiz, diye cevap verdim. 


-Bu işi sen geçen yıl da yaptın, şimdi de yaparsan polis çağırırım, diyerek beni tehdit etti. 

Arkadaşlara durumu izah ettim. Kadınlı erkekli 200 işçi tarlayı boşalttık, çıkıp tarlanın kenarına oturduk. *Biz çalışmıyoruz” dedik. 

Bunun üzerine işveren bana geldi. 
*4 Markı veriyorum, ama sen tarlaya girmeyeceksin” dedi. Ancak öteki arkadaşlar, ben çalışmazsam kendilerinin de çalışmayacaklarını söylediler. işveren baktı ki çıkış yolu yok, boyun eğ- 


di. 
Fethi Baş/Rot-Bretheim 


ce. P 

15-16 Haziran'da da ayni biçimde bildiriler ve pullar dağıttık, işçi sınıfı ve emekçi halk üzerindeki baskıları protesto ettik. 

Bizim bu çalışmalarımız polisi öfke- den çıldırtıyor. Sokaklarda insanların çoraplarının içinde bildiri ve pul arıyorlar. Bu eylemlere geniş bir sempatizan çevresi katılıyor. Yarından umutlu olmak için her türlü neden var. Bunu iyi biliyoruz. 

Savaşımınızda başarılar dileriz. 


Izmir 


Kohl hükümetinin işbaşına gelmesiyle birlikte Türkiyeliler özellikle ilticacılar her firsatta gerekçesiz ya da sudan gerekgelerle sınırdışı edilmekteler. Bu tür sınırdışı olaylarından biri de geçtiğimiz günlerde Mainz'da yaşandı. Kalp hastası, üç yıllık ilticacı 41 yaşındaki Maraşlı Hasan Ç hastaneden alına- 

„Tak sınırdışı edildi. 


“Türkiye'ye dönmesi gerektiği” söylendi ve hemen nezarete alındı 


Oturma izni biten Hasan Ç. oturma iznini uzatmak için yabancılar dairesine gitti. Kendisine “mahkemesinin sonuçlandığı ve Türkiye'ye dönmesi gerektiği” söylendi ve hemen nezarete atıldı. Polis Hasan Ç'yi, “avukatından ya da mahkemeden,mahkgmenin sonuçlandığına dair yazı almadığını, polisin ülkeyi terketmesi için herhangi bir bildirim yapmadığini” bildirmesine, itiraz etmesine, çevirmen istemesine rağ- 


-~ men nezarette tutmaya devam etti. Hasan Ç. “öyleyse izin verin eşyalarımı toparlayayım” diye izin istedi. Polis onu da vermedi. Zaten üç yıldır kalp hastası olan Hasan Ç. gece karakolda kalp krizi geçirince polisler onu hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar. Hasan Ç.'yi tedavi eden doktorlar, ağır kalp hastası olduğunu, ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler. Po- 


lis, doktorların raporunu gözönüne almadan, hasta ilticacı- nın yattığı odanın önünde nöbet beklemeye devam etti. 


Insanlık dışı davranış 


Doktorların, “ağır kalp hastasıdır, Ameliyat olması gereklidir” diye rapor verdiği Hasan Ç. ile polisleri atlatarak hastanenin bekleme odasında konuştuk. 

“Bunların yaptığı insanlık dışıdır" diye girdi söze, “Ben pasaport uzatmaya gittim. Hiç bir şeyden haberim yok. Hemen içeri aldılar. Zaten üç yıldır kalbimden rahatsızdım. Tedavi görüyordum. Gece kriz geçirmişim. Buraya ggtirdiler. Başımdan ayrılmıyorlar. Tuvalete bile izinle gidiyorum. Katil gibi. Kaçak gibi. Doktorlar ameliyat olmam gerektiğini söylüyorlar. Yarın kesin raporu verecekler. Ama polis başımdan ayrılmıyor. Evim kitli kaldı. Çamaşır değiştirmek için bile eve bırakmıyorlar. Avukatıma bildirdim. Korkma diyor, ama ben korkuyorum. Bunlar hastalığıma falan bakmadan, evime bile göndermeden beni sınırdışı edecekler. Ne kanun tanıyorlar, ne insanlık”. 


Ve kısaca: Sonuç 


Doktorların raporuna, avukatın itirazına, yasalara, insan haklarına rağmen Mainz polisi Hasan Ç. adlı ilticacıyı kendisiyle hastane odasında konuştuğumuz günün ertesinde sabah saat sekizde evine bile bırakmadan sınırdışı etti. Bilene, bilmeyene, duyana, duymayana “Federal Almanya bir hukuk ülkesidir” diyene duyurulur... 


ğına tabi tutulacağına vè şu konservativ hükümetin ırkçı polisi le öldürüleceğini hiç ama hiç düşünmemişti. 

Biz Danimarka'daki Türkiyeli işçiler Birliği olarak, polisin işlediği menfur cinayet olayını lanetlemek ve işçi arkadaşımız Osman Polat'ı son yolculuğunda yalnız bırakmamak amacıyla, hava limanında bir protesto mitingi düzenledik. 


REISEN? £ 


s ~ i 
~ En büyük dayanağımız abonelerimizdir diyoruz. Gazetenin aboneleriyle güçleneceği savından yola çıkıyoruz, o yüzden abone fişlerine her sayıda yer 
verilmesi gerekir; bir de abone fişine 6 
aylık - 1 yıllık karelerinin yanına bir de deneme sayısı karesi konmalı. 


Metin Servet/Gingen-Fils 


KOMŞUMUZ 
BULGARİSTAN'DA 
YURTTAŞLARIMIZA 


BURGAZ GÜNEŞKUMSAL'NDA 
ÖZEL YAZ TATİLİ PROGRAMI 


Gezi ücretlerinden örnekler 


Temmuz'da 1 hafta uçak ile fulipansiyon 
675.-DM 


9 Eylül'den itibaren 
2 hafta fiyatına 3 hafta 
tatil yapın: 689.-DM 


SİZLERE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER 


© Tatil programı 


Berlin-Burgaz-Berlin uçak seyahatı. 
Güneşkumsalı'nda otel ve üç öğün yemek. İsteyenler tatil süresince gruplar halinde tabildot yiyebilirler. 
Bunlarin yemek yeme yerleri ve çe-Şitleri konusundaki. istemleri gözönüne alınır, isteyenlere yemek kuponu (Essentalon) verilir. Bu kuponlar Balkan Turist'in tüm lokanta ve lokallerinde geçerlidir. 
© Rehber 

Sizleri havaalanında türkçe konuşan rehberlerimiz karşılıyacak ve otellerinize yerleştireceklerdir. Rehberlerimiz tatiliniz süresince her konuda sizlere yardımcı olmaktan zevk duyacaklardır. 


© Folklor eğlencesi 


Balkan-Reisen konukları için Folklor dansları ile süslü bir gece düzenleyecektir. Bu eğlencede giriş ve sunulan soğuk yiyecekler müşterilerimiz için ücretsizdir. Ayrıca bu gecederehberlerimiz sizlere Bulgaristan ile ilgili bilgiler vereceklerdir. 


© Panorama gezisi 


Güneşkumsalı'na geldiğiniz ilk ve i- 
.kinci günü yapılacak olan çevreyi tanıma gezisi ve kokteyli konukları- 

* mız için ücretsizdir. Bu panorama gezisi sizlerin tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmenize : yardımcı olacaktır. 


Lütfen broşür isteyiniz 


Adres: Balkan-Reisen,Gneisenaustr. 16 
1000 Berlin 61, Telefon:030/6911018-6918002 


` 
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Cumhuriyet 
Gazetesi'nin iki çizeri, Ali Ulvi ve Tan 
Oral demokrasiye ve özgürlüğe olan inançlarını üstüste yayınladıkları karikatürlerinde övülesi bir sanatçı hüneriyle sergiliyorlar. En zor koşullarda dahi mizah sanatının hep ilerici konumlarda yer alışına, özgürlük ve demokrasi savaşçılarının silahı oluşuna güçlü birer örnek olarak bu iki 


Bulmaca 


CA: PE E S e ye 


SOLDAN SAGA: l- Lehin'in en önemli yapıtlanndan biri, Ölü olmayan, 
Canlı 2- Üretim, Yapım 2 
(Tersi) Islamda dört mezhepten birindeolan 3- Gazete, dergi gibi kitle ha- 4 
berleşme araçlarından biri, Eski Türk boylarında hakan, kral, Temiz terte-”6 > miz 4- (Tersi)Duvarcı ustasının aletlerinden, Eski 
-dilde teknik, Anıt $- Ka- 8 
pitalizmin, toplumsal i- g 
Terlemeyi sağlayan ve te- 10 
kelci kapitalizmde orta- A 


10 1 1213 14 


Bu sayımızda, Ispanyol açılışını bir örnek üzerinde incelerken, aynı zamanda açılışların genel ilkelerini de göreceğiz. Okuyucu, burada verdiğimiz örnekleri tahta üzerinde oynayarak incelemelidir. Ancak, hep beyazlarla oynama şansımız olmadığını düşünürsek, oyunu siyahlarla bizim oynadığımızı varsayarak incelemenin daha yarar- 


l olabileceği gözönüne alınmalıdır. 


Örnek 1: Ispanyol partisi (Marschall gambiti) 
1. e2-04, e7-e5 2. Agl-f3, Ab8-c6 3. Ffl-b5, a7-a6 4. Fb5-a4, Ag8-f6 5. 0-0, Fi8-e7 6. Kfi-el, b7-b5 7. Fad-b3, 0-0 8. c2-c3, d7-d5 (Şekil 1) (Siyah bu hamleyle e Piyonunu feda ediyor. Buna karşılık e-hattını kendi figürleri 


ve bir saldırı şansı için açmış oluyor). 


9. e4:d5, Af6:d5 10. A[3:e5, Ac6:e5 11. Kel:e5, Fe8-b7 (Şekil 2) (Bu durumda siyah normal olarak 11...c7-c6 oynar. Ama oyunumuzda beyaza 


b7-g2 diyagonali üstünden saldırmayı planlıyor). 


12...Fe7-d7 13. d2-d4 YdB8-h4 


12. KeS-el? (Beyaz kalesini geri çekmekte acele ediyor. 12. d2-d4 oynayabilir ve siyah 12...Fe7-d6 oynarsa, 13, Ke5:d5'le cevap verebilirdi). 


Kaplan nasıl avlanır? 


NATO ülkelerinden generaller bir araya gelmiş, aralarında Evren de var; sohbet ediyorlarmış. Bir ara biri ortaya değişiklik olsun diye bir soru atmış: 

- Söyleyin bakalım, demiş, çok acele bir kaplan gerekse ne yaparsınız, nasıl bulup getirirsiniz? 

Alman general biraz düşündükten sonra yanıtlamış; 

- Ormana giderim, demiş, büyücek bir ağacın altına kocaman bir kuyu kazanım. Kuyunun üstüne dallarla, otlarla örterim. Ağacın dalına bir keçi budu asarım. But tam çukurun üstünde tabii. Sonra elime büyük bir ağ alıp ağacın ardına saklanırım ve keçi gibi ba-Zırmaya başlarım: Kaplan sesi duyar gelir, etin kokusunu alır koşar ve tabii çukura düşer. Hemen ağı üstüne atar, yakalar getiririm. 

Herkes pek beğenmiş. Ama Amerikalı dudak bükmüş: 

- Tamam, tamam demiş, öyle de olur da çok zahmetli. Ben de ormana giderim. Çukura mukura boşverir, ağacın arkasına saklanırım. Başlarım keçi gibi bağırmaya. Kaplan sese gelince birden ağacın ardından fırlar, çekerim silahımı, “dan, dan, dan” vururum kaplanı getiririm... 

Onu da pek beğenmişler, Ama Evren'in suratında küçümseyici bir gülüş... Bir general ona dönmüş: 

-Pek tutmadınız galiba paşam, demiş, siz olsanız ne yapardımz? 

Evren kendinden emin gülmüş: 

- Ne lüzum var, demiş, taa ormanlara filan gitmeye, Ben çıkarim evimden. Bahçeden bir kedi yakalarım. Yatırırım falakaya, veririm elektriği... nasıl olsa yarım saat sonma bir kaplan olduğunu itiraf edecektir... 


kelci kapılalızmde orta- “© j 

ri Şe Allende döne n HeH E ri, Şili'de Allende döneminde komünistlerin yer 12 

almadığı “sol” örgütlerden biri 6- Çok değil. (Tersi) Soyadı Fabri olan ünlü bir Macar sinema rejisörünün ilk adı, Kuzu sesi 7- İsrail'in işgal altında tuttuğu ve Ortadoğu'da askersel strateji bakımından kilit bölgelerden biri 8- Muğla'nın bir ilçesi, Orta Anadolu'nun ilk çağlardaki adı 9- Federal Almanya'nın Belçika sınırına yakin bir kenti. Osmanlı Imparatorluğu'nda Polonyalılara verilen ad.(Tersi) Mideye salgi yapan bezlerden biri 10- (Tersi) Italyan televizyonunun kısaltılmış adı, Küçük ve çok kıvrak bir deniz teknesi 11- Generallikte en yüksek rütbe Açılıp saçıldığı- na bakmaksızın bir yere oturma yada uzanma 12- Iki kez kavrulmuş şeker, Orta Amerika'da zengin bir kültür ve uygarlık yaratmış eski bir halk. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1- Orta Amerika'da Somoza adlı diktatörün pençesinden devrimle kurtulmuş ve halen ABD emperyalizminin açık saldırısı altında bulunan bir ülke (Türkçede okunduğu gibi) İlkel bir silah 2- “Jerminal” romanının yazan, İlerici ve özgürlük savunucusu bir Fransız sanatçısı. Eski Mısırlılarda bir tanrı 3- Üzerinde uyunulan yer, döşek. Ankara'daki burjuva politikacılarının koyu.renk elbiseleri için kullanılan alaycı deyim 4- Büyük balıkçı kayığı. Babamızın kızkardeşi S- Doğu ve Orta Anadolu'da Ermeni din adamlarına böyle denirdi. Faiz karşılığı para alıp satan 6- (Tersi) Türkiye'de üretilmiş mallara konan kısaltma. Oynak -baştan çıkarıcı kadınlar için kullanılan bir sıfat, (Tersi) Bir emir 7- (Tersi) Dili bir parça tutuk olan -bazi harfleri söyleyemeyen. Doğal bir afet 8- (Tersi) Amacına ulaşmış. 
Değerli bir taş.(Tersi) Namus -haya, utanma duygusu 9- (Tersi) Hatıra, Federal Almanya televizyonunun ikinci kanalının kısa adının Türkçe okunuşu 10- (Tersi) Önadı Thomas olan ünlü bir Alman yazan. Yeni doğum yapmış kadın 11- Tavla oyununda iki, El ile dirsek arası, Bir konuda savunulan -ileri sürülen görüş 12- Doğu Anadolu'da bir ilçe. Telsiz telefon -teleks gibi haberleşme araçlarında uluslararası kontrol harfleri. Önün tersi 13- Isim, Süre, kullanım süresi, Türkçede bir harfin okunuşu 14- Gemilerin yanaştığı yer. Kimi Anadolu ağızlarında dokuma tezgahı- nın bir bölümüne yada iplik bükülen araca verilen ad. 


Bilmece 


Aşağıda alfabe sırasına göre düzenlenmiş heceleri yalnız birer kere kullanarak, soruların yanıtlarını bulunuz. Bulduğunuz sözcüklerin ilk harfleri sırasıyla okunduğunda, Cunta mahkemeleri önünde baş ağmeyen yürekli bir demokratın adı ve soyadı çıkacaktır. 


A - BAD - CI - CIR - DOS- DRI - EN - EN - GE - GELS - GON - HA - HA - HAM IN - KE - KI - LENK - LIZM - MA - MA - MAN - MED - MU ~- MU - MUR - NA RA - RA - REK - REM - RO - TER - TI - TO - US - YA - YEVS 


l- Burjuva dünya görüşünün tersi 

2- Bu yil ölençok ünlü bir Fransız komünist şairin soyadı 

3- Tarihin bilinen en eski kanun düzenleyicisi bir Asur kralı 

4- Kitaplı peygamberlerin sonuncusu 

$- Akıl 

6- Anadolu'yu da istila etmiş bir Moğol hakanı 

1- Mimar Sinan'ın üstüne ünlü bir köprü kurduğu, aynı adı taşıyan ve Ivo Andriç'in yazdığı romanı Nobel ödülü kazanmış, Yugoslavya'da bir akarsu 

8- Hâlen yurtdışında yaşayan ünlü bir müzik sanatçımızın soyadı 

9- Halk masallarımızda kara sevdalı aşıklardan biri 


10- Bilimsel Sosyalizmin kurucuların- dan, Karl Marks'ın en yakın arkadaşı, bilim adamı, eylem ve örgüt adamı 

11- Bir tarihsel dönemi insan ve sınıf ilişkilerinin karmaşık yapısı içinde aktarılan bir edebiyat biçimi 

12- Zehirli bir yılan 

13- Kürtlerin bu yüzyilda bugünki Iran toprakla üstünde kurdukları ancak Iran ve Irak ordularının saldırıları sonunda uzun ömürlü olamayan bağımsız cumhuriyetlerinin adı 


14- Ünlü ama genel olarak devrimci düşünceden uzak, Çarlık dönemini yansıtmiş bir Rus romancısı (Türkçede okunduğu gibi) 


(Siyahın planı iyi işliyor; fili ve veziri, doğrudan şaha yönelik en önemli diyagonâle egemen durumda, Buna karşılık, beyazın vezir kanadındaki aletleri henüz oyuna girmediği için, saldırı şöyle dursun, savunmaya bile yardım edemiyorlar). 
14. g2-g3 (Siyah h2'ye ulaşan diyagonali kapatarak d6'daki filin etki gücünü azaltıyor. Ama aynı anda b7'deki filin daha güçlenmesine yol açıyor). 14...Vh4-h3, (Şimdi b7'deki filin büyük gücünü görüyoruz. Siyah 15...Ad5-63 ve 16... Vh3-g7 ve mat ile tehdit ediyor). 15. Vd1-03 (Beyaz uzun diyagonalde bir karşı baskı denemesine girişiyor. Ama siyahın saldırısı şah kanadını hedef aldığından, daha güçlü), (15... 
KaB-e8 (Kale siyah figürlerin ateş gücünü daha da arttırdı. Çünkü bu kez de kale değişiminden Sonra, elden mat ötmekle tehdit ediyor. 16. Fel-e3 Beyaz böylece siyahın iki saldırı yolundan birini yani € hattım kapatıyor ama, kaderin diyagonal yoluyla gelmesini engelleyemiyor!) 16...Ad5:e3 (Şekil 3) (Şimdi diyagonali, beyaz vezirin değil, siyah filin kontrol ettiğini görüyoruz. Eğer beyaz 17. Vİ3:b7 oynarsa Ae3-g4 oynayan siyahın mat etmesini hiç bir şey engelleyemez). 17. Fb3:(7-- (Denize düşen yılana sanlırmış! Bu ümitsiz saldırı yenilgiyi geciktirse bile engelleyemez). 
17..KMB(7 18. VW3:b7 (Dikkat! Şu anda 18...Ac3-24 hamlesi siyahın mat olmasına yol açabilir. 19. Kel:e8*-, KI7-@ 20. Vd5-*-Şh8 ve 21, Ke8:f8-- ve Mat). 18...K(7: (2! (h2'den hemen ve fl'den iki hamlede mat tehdidi) 19. Şg1:12, Vh3:h2* 20. 
Ş02-0, Vh2-g2+ve Mat, (Şekil 4). Eğlenceli ve güzel'bir son. Beyaz, tam da uzun diyagonal üzerindeki kontrolü ele geçirdiğini düşünürken, siyah arka kapıdan giriyor. 

Bu oyundan sonra, açılışlara ilişkin genel kuralları sıralayabiliriz. 

1. Açılışta öncelikle figürlerin geliştirilmesine çalışılmalıdır. 

2. Merkezin (yani tahtanın tam ortasındaki 4 karenin) kontrolü için uğraşılmalidir. 

3. Piyon hamleleriyle, ya da aynı figürle birden fazla oynayarak zaman kaybedilmemelidir. 

4. Açık hatlar kontrol edilmelidir. 

5. Diyagonallerin, özellikle de şaha yönelik olanların filler tarafindan kontrolü önemlidir. 


je 


pa 


x pi i m č pa ii 


OE 


Yılın doktoru 


Dünya Hekimler Birliği'nin geleneksel “Yılın Hekimi” ödülü verilecekmiş; Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce hekim toplanmışlar. Jüri başkanı ağırağırsahneye gelmiş, mikrofonu eline almış ve önce “mansiyon” kazanan, “ö-Zülmeye değer” bulunan hekimlerin adlarını saymış. Alkış, filandan sonra başlamış yılın hekimlerini açıklamaya: 

- incülük ödülünü dünyada İlk kez beyin nakli ameliyatını gerçekleştiren Amerikalı meslektaşımıza veriyoruz... 


bini bir insana aktardı ve aktardığı kişi halen yaşıyor... 

Öncekinden daha da çoşkulu bir alkış patlamış...Sonunda sıra birincilik ödülüne gelmiş. Ortalık sessizliğe bürünmüş. 
ve jüri başkanı başlamış: 

- Birincilik ödülüne de Türk meslektaşımızı layık gördük arkadaşlar, demiş, kendisi bir hastaya oldukça başanlı geçen bir bademcik ameliyatı gerçekleştirmiştir.... 

Salonda önce bir şaşkınlık olmuş. Ardindan “Ooo, aasa, bu da nesi” gibisin- den sesler duyulmuş. Nitekim biri fırlamış ayağa: į 

- Başkan, başkan bu ne rezalet demiş, bademcik ameliyatı dediğin nedir ki? Bunu yapmak niye marifet oluyormuş. 

Başkan gayet sakin susturmuş salondakileri ve açıklamış: 


akn, İli a 


si 


© Sayfa 16 


Türkiye Postası, 15 Temmuz 1983 


Toplantıya çok sayıda Alman, Türk ve Kürt örgütü katıldı 


İlericiler Frankfurt'ta cuntanın Kürt halkına saldırısını tartıştı 


© “Türk ordusunun Irak Kürdistanı'na saldırısı ve bölgedeki Kürt halkına yönelik işkence ve baskılar” konulu açık oturum Frankfurt'ta yapıldı. 


“Türk ordusunun Irak Kürdislanı'nasaldırısı ve bölgedeki Kürt halkına yönelik işkence ve baskılar” konulu açık oturum 9 
Temmuz Cumartesi günü Frankfurt'ta yapildi. Açık oturumda Irak Yurtsever Demokratik Cephesi'nin iki temsilcisi, Antiemperyalist Enformasyon Bülteni adına Claus Fischer, Alman Komünist Partisi (DKP) sözcüsü, Türkiye'de PKK davaları avukatlığı yapmış Avukat Hüseyin Yıldınm, FIDEF, Kürt Halkevleri, KKDK, Serxwebun, Gerçek ve DIB-FAK temsilcileri konuşmacı olarak yer aldılar. 

Çok sıcak bir havaya rağmen ilgiyle izlenen açık oturum, konuşmacıların ilk tur konuşmalarından sonra soru ve lartışmalaria devam etti. 

Irak Cephe temsilcisi, DKP ve Enformasyon Bülten temsilcileri konuyu dünyadaki genel durum, barış sorunu ve ABD'- nin Ortadoğu'daki ve dünyadaki yeni emelleri noktasından ele alırlarken, Türk ve Kürt sözcülerin tümü, Türk ordusunun Irak sınırını aşarak Kürt hareketine ve buralardaki Kürt köylerine saldınsını Evren diktatörlüğünün ABD'nin bölgede-Ki çıkarlarına ve yeni saldırgan girişimlerine yardımcı bir ilk adım olarak nitelediler. Evren cuntasının şöven ve saldırgan niteliği, Kürt halkının haklı savaşımının sonuna kadar desteklenmesi ve bu savaşımın Türkiye işçi sınıfının savaşımıyla birlikte yürüme zorurluluğu, öte yandan Irak 


GEW, Köln'de 
— Türkiye Cuntasını protesto mitingi düzenleri 


Kürdistanı'na saldırının o ABD-NATO planlı ve destekli bir hareket olduğu konulannda, konuşmacıların bir görüş birliği içinde olmaları dikkati çekti. 


Konuşmacılardan Avukat Hüseyin Yıldırım PKK davalarında, bugüne kadar toplam 52 idam verildiğini, önümüzdeki iki ay içinde idamların 100'ü geçeceğini ve Kürt halkına yapılan işkenceleri, özellikle Diyarbakır'ı anlattı. 

KKDK sözcüsü, Kürt halkının uzun dönemlerden beri Irak, Iran, Suriye, Türkiye tarafından ezildiği ve sömürüldüğü üzerinde durarak, bu ülkelerin Kürt halkının ulusal savaşımını ezmekte her zaman ortak hareket ettiklerini vurguladı. 

Serxwebun sözcüsü, 12 Eylül sonrasın- daki ağır saldırıya rağmen, bölgedeki ulusal hareketin yeniden toparlanmaya başladığını, Evren diktatörlüğünün “operasyonu”nun tam bu toparlanma sırasında gerçekleştirildiğini söyleyerek, amacın sinırın her iki tarafında 30 kilometrelik bir şeridin Kürt halkından boşaltılarak Türkiye ve Irak Kürdistanı'nın irtibatının bütünüyle kesilmesi olduğunu belirti ve ABD'nin Ortadoğu'daki yeni saldın planlarının bir parçası olduğunu vurguladı. 


Gerçek Gazetesi temsilcisi, faşist cunta ile gerici Saddam rejimi arasındaki, ardında ABD emperyalizmi bulunan bağlara dikkati çekti. Saldırının NATO tatbikatı bahanesiyle tüm ABD yüksek düzeyli askeri yetkililerinin Türkiye'de bülundukları bir zamana rastlamasını yorumladı. Saldırının amaçlarından birinin de ABD planları doğrultusunda Saddam diktatörlüğünün korunması olduğunu, bu saldırıyla Irak Kürdistanı'na lojistik destek yollan- nın kesildiğini söyledi. Ikinci ordunun 


Konya'dan Malatya'ya nakledilmesine de dikkati çekerek bunun gerek Kürt halkını gerekse Ortadoğu'daki saldırganlığı hedeflediğini bildirdi. 

Diğer konuşmacılar ise, benzeri vurgularda benzer konuşmalar yaptılar. 

Eri veri Türkiye'de tekelci bası- nın önde gelen imzalarının “Harekat Bölgesi”nde cunta tarafndan düzenlenen “inceleme gezisi"nden sonra başlayan şöven propaganda dalgasına karşı Frankfurt'taki bu toplantı anlamlı bir yanıt oluşturdu, bir dizi yalanın ortaya çıkmasına katkılı oldu. 


20'yi aşkın mitinge Türkiyeli 


Londra'da, Türkiyeli politik kadın tutuklularla dayanışma toplantısı yapıldı 


26 Haziran günü Ingiltere'nin başkenti Londra'da ASTMS Sendikası Genel 
Merkezi'nde bir toplantı düzenlenerek, Türkiyeli politik tutuklu kadınlar ve 


kadın haklarıyla dayanışma dile getirildi, somut bir eylem programı oybirliği ile kabul edildi. Türkiyeli Kadın Haklarıyla Dayanışma Komitesi'nin düzenlediği toplantıda bir konuşma yapan IKD Genel Başkanı Beria Onger, “cunla- nin uygulamaları, gaspedilen insan ve kadın hakları, Türkiyeli politik tutuklü kadınlar hakkında” toplantıya katılanları bilgilendirdi. 

ASTMS Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi, TUC Kadin Komitesi üyesi ve Işçi Partisi Milletvekili adayı Mel Road'un başkanlık ettiği toplantıya, Sosyalist Enternasyonal Kadın Bölümü Başkan Yardımcısı ve Işçi Partisi Kadın Kolu Başkanı Joyce Bould, TASS Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komitesi Başkanı Barbara Switzer, Ingiltere Komünist Partisi Kadın Kolu Başkanı Margaret Bowden ve Londra Belediyesi Kadın Barış Grubu Başkanı'nın yanısıra, pekçok örgüt ve kuruluştan temsilciler katıldı. 


ilericiler de katıldı 


Yunanistan'da Türkiye halkıyla dayanışma mitingleri 


e Binlerce Yunanlı'nın F katıldığı eylemlerde - cunta protesto edildi 


Yunanistan'ın değişik kentlerinde son bir ay içinde Türkiye halkı, işçi sınıfı ve IGD'yle dayanışma eylemleri yapıldı. 
Binlerce Yunanlının yanısıra, Türkiyeli politik göçmenlerin ve IGD'nin katıldığı buetkinliklerde, NATO'ya, ABDemperyalizmine ve cuntaya karşı ortak savaşım kararlılığı dile getirildi. 

” — 3 Temmuz tarihinde Yunanistan'ın Ar- ta şehrinde, Yunanistan Komünist Parti, PASOK ve Iç Komünist Partisi'nin birlikte düzenledikleri Türkiye halkıyla dayanışma mitingine beş binin Üzerinde katılım l oldu. Mitingde bir konuşma yapan IGD Genel Sekreteri Alaattin Taş, cuntanın uygulamaları ve Türkiye gençliği konularında mitinge katılanları bilgilendirdi. 


Alman Öğretmenler Sendikası'nın (GEW) Köln şubesinin çağnsı üstüne, 
4 Temmuz günü yapılan askeri diktatörlüğün anti-demokratik o uygulamalarını protesto eylemine binin üstünde insan katıldı. İlgili miting ve yürüyüş, Köln'de öğretmenlik yapan ve GEW üyesi olan Şakir Bilgin'in alt aydan beri hiçbir suç gerekçesi gösterilmeden tutuklanarak Türkiye'de alıkonmasını ve askeri diklatörlü- gün zindanlarındaki tutuklularla dayanışmayı dile getirmek amacıyla yapıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Şâkir Bilgin'in eşi Necla Bilgin, eşinin de onbinlerce tutuklu gibi suçsuz olduğunu ve 

derhal serbest bırakılmasını istedi ve Alman kamuoyunun cuntanın demokrasiye dönüyoruz yalanına inanmamalarını söyleyerek, tüm anti-faşistleri ve demokratları Türkiye'deki tutuklularla dayanışmaya çağırdı. 


Heilbronn'da 
Arbeiterwohlfahrt 


bölge örgütünün 
60. yıldönümü 


kutlandı 


1 Temmuz Cuma akşamı, Federal Almuanya'nın Heilbronn kentinde Arbeiterwohlfahırı Bölge Teşkilatı kuruluşunun 60, yılını kutladı. Toplantıya Almanların yanısıra, çok sayıda Yugoslav ve Türkiyeli emekçi de katıldı. Toplantıda açılan bir standta, Türkiye'de halkın yaşamı ve Türkiyeli emekçilerin Federal Almanya'daki durumları işlenerek, bir de folklor gösterisi yapıldı. 


Mulhouse'de 
15-16 Haziran kutlandı 


26 Haziran pazar günü, Fransa'nın 
Mulhouse kentinde CGTsendikasıyla birlikte bir gece düzenlenerek 15-16 Haziran geleneği yaşatıldı. Çok sayıda Fransız ve Türkiyeli emekçinin katıldığı toplantıda, DİSK'e bağlı Petkim-Iş Sendikası'ndan Eşref Okumuş ve CGT Alsace Bölgesi Genel Sekreteri Albert Klein birer konuşma yaparak Türkiye işçi sınıfıyla dayanışmalarını dile getirdiler. 


ve gereği belirtildi. 


Belçika'nın Liege Mannheim kentinde belediye 


çalışanları iki aydır grevde 


© Belçika'nın en büyük kentlerinden birisi olan Liege'de, işverenin ücretleri ödememesi nedeniyle başlatılan grev, ikinci ayını doldurdu 


Belçika'nın en büyük kentlerinden birisi olan Liege'de, işverenin ücretleri ödememesi nedeniyle belediye çalışanlarının başlattığı grev ikinci ayını doldur; du. Edinilen bilgiye göre, sağcı bir koalisyondan oluşan Belçika Hükümeti'nin Belediye'ye yardımı kesmesi Belediye'yi güç duruma düşürdü ve işveren işçilerin ücretlerini ödeyemedi. Bilindiği gibi, Liege Belediyesi'nin yönetimi sosyalistlerin elinde bulunmaktadır. 

Öte yandan, iki ayı aşkın bir süredir devam eden grev, izne gitmek isteyen ve oturma izni biten Türkiyeli emekçileri de yoğun olarak etkiledi. Belçika polisi, oturma İzni sona eren pekçok Türkiyeli emekçinin oturma süresini uzatmadı, 


PKK yandaşı Kürt ilericilerin açlık grevi yaptıkları yere katiledilen Kürt demokratlarının resimlerini taşıyan bir pano asıldı ve Danimarka dilinde yazılmış bir pankartla da direniş kararlılığı 


pıldı. 


yaptılar. 


sürdürdüler. 


Aile planlaması ile ilgili olarak, tutucu Bonn Hükümeti'nin yasa değişikliği planları, Federal Almanya'nın diğer yörelerin- de olduğu gibi, Mannheim'da da protesto edildi. Çok sayıda genç kuşak Türkiyeli kadının da katıldığı DGB Mannheim Bölgesi ve Pro Familia Örgütü'nün protesto yürüyüşü, 25 Haziran günü “kazanılmış haklara el sürdürmeyiz” belgisi altında yapıldı. Bilindiği gibi günümüzde aile planlamasının gerektirdiği durumlarda ve doktor kontrolü altında Sosyal Sigortalar tarafından yaptınlan Kürtaj, Kohl Hükümeti tarafından yasaklanmak isteniyor. 


Mannheim'daki protesto eyleminde birer konuşma yapan DGB ve Pro Familia yetkilileri, bu yasaklamanın ilk önce çalışan kadınları, fakir aileleri etkiliyecegini, onları gizli koşullarda Kürtaj yapurmaya zorlayacağını belirttiler, Yasa degişikliğinin gerçekleşmesi halinde, işçi ailelerin, hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan zor durumlara düşmeleri kaçınılmaz olacak. 

Konuşmacılar, aile planlamasının, ancak kadının ve erkeğin hiçbir baskı ve zorlama olmadan, eşit koşullarda verebilecekleri kârar sonucunda gerçekleşebileceğini vurguladılar, 


, Serxwebun dergisinin görüşlerini savunan Kürt demokratları Kopenhag'ın en işlek caddelerinden birinde, PKK davasındaki idamları, Türkiye'nin frak Kürdistanı"- na saldırmasını ve sön yapılan “Macera 83” askeri tatbikatını protesto etmek için, 12 gün süren bir açlık grevi 


Bilindiği gibi, 1979'dan bu yana sürmekte olan PKK davasında, geçtiğimiz ay toplam 42 idam karan alınmışti, Cuntanın Irak Kürdistanı'na saldırması ve NATO Çevik Güçleri'nin de katıldığı “Macera 83” tatbikatı aynı tarihlere denk gelmişti. Danimarka'daki beş Serxwebun taraftarı, bu tesadüf sayılamayacak olayları protesto etmek için açlık grevine başladılar. 

v Danimarka kamuoyunun ilgisini Türkiye'deki son gelişmelere çekmeyi amaçladıklarını söyleyen grevcilerden ikisi, grevin birinci ve dokuzuncu günlerinde hastaneye kaldırılırken, diğerleri protestolarını onikinci güne kadar 


. . F ei 
Danimarka'daki Kürt ilericilerinin açlık grevi 


son yapılan “Macera 83” Askeri tatbikatını protesto etmek için, 12 gün açlık grevi ya- 


Göppingen'de bir barış şenliği yapıldı 


Federal Almanya'nın Göppingen kentinde Barış Komitesinin çatısı altında toplanan örgütler 2 Temmuz Cumartesi günü Sehlooplatz'da bir barış şenliği düzenlediler. Çeşitli Alman kuruluşlarının yanısıra Türkiyeli kuruluşlardan FIDEF üyesi Göppingen Işçi Birliği ve Cephe Serxwebun örgütleri de “Göppingen Barış Şenliği”ne katılarak değişik etkinliklerde bulundular, 

Festival, saat 11'de yaya geçidinde kurulan standlarda yapılan barış üzerine târtuşmalarla başladı: Tartışmalarda, genel olarak “sınırlı bir atom savası mümkün müdür?” ve “Öncelikle Federal Almanya'ya yerleştirilmek istenen atom roketleriyle ne amaçlanıyor?” konuları işlendi. 


'da kadınlar gerici yasalara karşı yürüdü 


Federal Almanya'da CDU/CSU Hükümetinin işbaşına gelmesiyle birlikte emekçi sımflann kazanımlarında sürekli kısıntı politikası da gündeme girdi. Bu kısıntılardan kuşkusuz kadınlar da paylarını aldılar. Kürtaj Yasası'ndan, kadınların çalışma hakkı- na kadar bir dizi alanda Federal Hükümetçe olumsuz yönde değişiklikler planlanıyor. 
Ancak Federal Almanya'daki kadınlar pek öyle kolayca boyun eğeceğe benzemiyorlar. 
Almanya'nın pek çok kentinde bu amaçla protesto eylemleri örgütlendi. Bu eylemlerin bir çoğunda Türkiyeli kadın emekçiler de etkin olarak yer aldılar. 


